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Pastorale gedachte 

 

Geloven is … de Liefde zien 

“De Kerk maakt het heel goed, want zij lijdt veel”, zei paus Paulus VI eens.  

Als het goed is, zou geloof moeten bevrijden en vreugde geven. Het geloof 

zoals het bedoeld is, vraagt veel van ons, maar kan nooit negatief zijn of 

dwingend. Want geloof heeft alles te maken met geraakt worden door de 

liefde van God. Geloof is dus juist iets wat ons zou moeten oprichten uit 

welk leed of welke negativiteit dan ook. Als het goed is, verbindt geloof 

mensen. Want als je gelooft, heb je respect voor een ander.  

Dát geloof zou ons in de Kerk moeten bezielen. Dan is die Kerk wel ín de 

wereld, maar niet ván de wereld. In haar leden draagt zij wel degelijk de 

zonden en het lijden van de wereld met zich mee. Maar door de heilige 

Geest die op de Kerk rust, kunnen wij in de hoop en de vreugde blijven, 

ook in tijden van crisis. 

Ook in tijden van ideologieën die zich tegen de mens keren blijft de Kerk 

bron van menselijke waarden, puttend uit een waarheid met bevrijdende 

kracht. Want de geschiedenis leert ons dat de waardigheid van de mens in 

gevaar is, waar God uit ons blikveld en uit ons leven verdwijnt.  

God is aanwezig, hoe verborgen ook. En Christus is het middelpunt van de 

geschiedenis. Om Hem te vinden, moet je Hem wel tegemoet willen gaan, 

leven in het bewustzijn dat ons hele leven toegaat naar een ontmoeting met 

Hem. “Geloven”, zegt Benedictus in 2013 aan het einde van zijn pausschap, 

“is niets anders dan in de nacht van de wereld Gods hand aanraken en zo – 

in stilte – het Woord horen, de Liefde zien.” 

De tijd voor Pasen, de veertigdagentijd, wil een bezinningstijd voor ons zijn. 

Bezinning rond Jezus Christus die voor ons door lijden en dood ging om 

ons het leven te geven, leven voorgoed en in overvloed. Niet zichtbaar is Hij 

op de voorkaft temidden van zijn vrienden, maar wel aanwezig als een licht 

dat hen niet meer zal verlaten. Zij gingen met Hem de weg. Wat doen wij? 

Ik wens ons een gezegende opgang naar het Paasfeest. 

Rudo Franken, pastoor  
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Liturgische agenda 

 

Eucharistievieringen 

 

Aanbidding en rozenkransgebed  

Donderdag 9:30-18:00  Millingen Aanbidding 

Zaterdag 9:30-9:55  Millingen Rozenkrans 

 

(Online) meevieren 

De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen 

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live  

 

Aswoensdag 22 februari 9.00 uur Beek – 19.00 uur Millingen 

Begin van de veertigdagentijd, de voorbereiding op het Paasfeest.  

In de viering wordt het askruisje uitgereikt. 

 

Vieringen met Goede Week en Pasen  

Wandelen naar het licht 

Van Palmzondag tot Pasen viert de Kerk de 

Goede Week. In het katholieke geloof is 

deze week de meest bijzondere week van 

het hele jaar. Deze week wil ons doen 

stilstaan bij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Tijdens de 

vieringen in deze week mogen we ons vooral laten raken door het mysterie. 

Zaterdag 19:00 uur Ooij (behalve zaterdag voor 1e zo vd maand) 

Zaterdag 19:00 uur Leuth – Kulturhus voor 1e zondag van de maand 

Zaterdag  17:00 uur Beek – kleine Bartholomeus 3e za vd maand 

Zondag 10:30 uur Millingen  

Zondag 10:30 uur Ooij Woordcommunieviering       1e zo vd maand 

Zondag 9:00 uur Kekerdom 1e zo vd maand 

Dinsdag 19:00 uur Leuth - Mariakapel  

Woensdag 9:00 uur Beek- kleine Bartholomeus  

Donderdag 9:00 uur Millingen  

Vrijdag 9:00 uur Millingen  

Zaterdag 9:00 uur Millingen  
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Dit kan ons bij onszelf brengen en doen ontdekken welke betekenis het heeft 

voor ons leven nu.  

Gaandeweg door het herdenken van Jezus’ lijden en sterven in deze week 

wandelen we naar het licht van de verrijzenis. 

 

Palmzondag 2 april 10.30 uur – Millingen  

(1/4 19.00: Leuth-Kulturhus; 2/4 9.00: Kekerdom) 

Deze zondag mogen de kinderen met hun 

versierde palmpaasstok naar de kerk komen. Het 

verhaal van de intocht in Jeruzalem zal worden 

gelezen en palmtakjes worden uitgedeeld. Ook is 

er een optocht door de kerk, waarin alle kinderen 

met hun palmpaasstok mogen meelopen. Het 

lijdensevangelie volgens Matteus wordt met drieën gelezen. 

 

Barmhartigheidsuur maandag 3 april 19.00 uur - Millingen 

In aanbidding voor de Heer in de heilige Hostie kun je komen tot verstilling 

en de Barmhartigheid van de Heer ervaren. Taizégezangen, boeiende 

gedachten en gebeden willen ons daarbij helpen. Er is gelegenheid om het 

sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 

 

Witte Donderdag 6 april 19.00 uur - Millingen 

In de Herdenking van het Laatste Avondmaal zal daarbij 

een voetwassing plaatsvinden en worden na de 

Eucharistie de H. Hosties overgebracht naar een 

rustaltaar. Daar is nog gelegenheid voor een half uur 

aanbidding bij de Heer met zang en veel stilte. 

 

Goede Vrijdag 7 april 15.00 uur – Millingen, Beek en Leuth  

Met de Kruisweg wordt bij elke statie een moment herdacht en 

meebeleefd van de lijdensweg van Jezus, die op Goede 

Vrijdag is gestorven. Er is ook de kruisverering met bloemen. 

 

Goede Vrijdag 7 april 19.00 uur - Millingen  

Met de Herdenking van het lijden van onze Heer is er het lijdensverhaal 

volgens Johannes, een uitgebreide voorbede, kruisverering, Communie en 

Graflegging van Jezus met bloemen en lichtjes. 
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Zaterdag 8 april – Paaswake 19.00 uur Ooij – 21.00 uur Millingen  

In deze viering vol riten en symbolen gaan we van 

donker naar het licht van Pasen. We ontsteken in een 

donkere kerk de Paaskaars – ten teken van Christus’ 

verrijzenis - en geven we het licht door. Ook wordt water 

gezegend waarmee we worden besprenkeld na de 

hernieuwing van onze doopbeloften. 

 

Paaszondag 9 april 10.30 uur Millingen 
Eucharistieviering met hernieuwing van de doopbeloften en besprenkeling 

 

Paasmaandag 10 april 10.30 uur Ooij 

Graag tot ziens in de Goede week en met Pasen  

 

Anderen meenemen naar de vieringen van de Goede Week  

Heb je er al eens aan gedacht om iemand uit te nodigen om mee naar de 

kerk te gaan? Het kan zomaar zijn dat je die ander daarmee iets laat ervaren 

wat hij of zij achteraf niet had willen missen. Wie weet, springt de vonk over 

en werkt het ook bemoedigend en verdiepend voor jezelf. De vieringen van 

de Goede Week raken aan de kern van ons bestaan. Een mooie kans om 

deze te beleven met iemand die jij uitnodigt. Er kan een nieuwe wereld 

opengaan voor die ander, maar misschien niet minder voor jezelf.  

 

“Ik moet bekennen, we zijn geen 

echte kerkgangers maar gaven het 

de kans om met ons gezin te ervaren 

hoe het op ons zou inwerken. We 

werden letterlijk en figuurlijk 

meegenomen via een goede vriend.  

Alle dagen hebben we meebeleefd. 

Van witte donderdag tot en met eerste paaszondag. Tijdens de paaswake 

was het een bijzondere ervaring om als lector een stukje te mogen lezen uit 

de lezingen. Onze oudste zoon mocht als misdienaar dienen en werd 

hierdoor meegenomen in de rituelen van de kerk die voor ons onbekend of 

vergeten waren.” 
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Bestuur 

 

Vernieuwde opzet van de ledenadministratie van onze parochie 

Inschrijfactie voor iedereen die bij onze parochie betrokken wil zijn 

Om in onze parochie gericht bezig te kunnen zijn voor het welzijn van allen 

die betrokken zouden willen zijn, is een goede ledenadministratie van 

wezenlijk belang. Om die ledenadministratie in onze parochie nieuw leven 

in te blazen, willen onze medewerkers in de vijf dorpen graag aan de slag 

gaan. Met gerichte acties worden allen die door ons gekend willen zijn, 

gevraagd om ons daartoe hun gegevens ter beschikking te willen stellen. 

Op onze website (mariatenhemelopnemingparochie.nl) staat daarvoor een 

formulier per dorp klaar. U helpt ons enorm als u zo'n formulier downloadt, 

invult en ons per mail opstuurt. Uiteraard werken we ook met gedrukte 

formulieren. Deze zijn beschikbaar in elk van onze vijf dorpen: in de kerk en 

bij de contactpersoon. De contactpersonen zullen deze ook zelf 

verspreiden of laten verspreiden.  

Contactpersonen per dorp: 

 

Beek: Jos Peters, Rijksstraatweg 93, 024-6842688, j.peters11@upcmail.nl 

bezoek-contactpersoon: idem 

 

Kekerdom: Berdie Gerritzen, Schoolstraat 25, 0481-432203, 

berdie.gerritzen52@gmail.com 

bezoek-contactpersoon: vacant 

 

Leuth: Jan Bart Boerwinkel, info@mariatenhemelopnemingparochie.nl, 

Hengemunde 35; bezoek-contactpersoon: Mareen van Eck, 

Plezenburgsestraat 7, 06-20679958, mareenvaneck@gmail.com 

 

Millingen: Bea Baartman, Heerbaan 168g, beabaartman@gmail.com;  

bezoek-contactpersoon: Nell Berns, Heerbaan 120, 0481-840036 

 

Ooij: Emile Verstege, Dr. Kochlaan 42, emile.verstege@gmail.com 

bezoek-contactpersoon: David Brouwers, Wethouder Verrietstraat 53, 

wheelcowboy@yandex.com 
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Levende stenen in Beek 

In het geloof gaat het er natuurlijk in de eerste 

plaats om dat wij ons als levende stenen laten 

voegen in de bouw van de geestelijke tempel, 

zoals Petrus schrijft in zijn eerste brief (1Petr. 2,5). 

Voor ons geloof is een gebouw niet per se nodig. 

Toch is het fijn als we ergens kunnen samenkomen 

om ons geloof met elkaar te beleven en te vieren. 

In Beek is de Mariakapel van de grote 

Bartholomaeus die wij nog mogen gebruiken, 

onlangs grondig schoongemaakt, gewit en van 

betere lampjes voorzien. Met geringe middelen 

en inzet van vrijwilligers hebben we weer een mooie kapel, dicht bij de 

kleine Bartholomeus waar we elke woensdag om 9.00 uur de eucharistie 

vieren, als levende stenen en om nog meer levende stenen te worden…  
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Pastoraat 

 

Koor Ap/Art nam afscheid van de kerk 

47 Jaar geleden werd in de parochie Millingen een jongerenkoor 

opgericht, in 1975. In de parochiegids van 1984 staat vermeld dat het 

Jongerenkoor toen omtrent 50 leden had, jongens en meisjes van 15 jaar 

en ouder, en dat de dirigent H. Cobussen was. Het koor zong om de 3 à 4 

weken tijdens de zaterdagavondmis, soms op zondag 10.30 uur, met de 

wekelijkse repetitie op vrijdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. Voor 

ontmoeting na de repetitie werd de huidige ontmoetingsruimte passend 

ingericht. Jarenlang is het zo geweest. Maar tijden veranderen. De 

wekelijkse repetitieavond bleef vaste prik op vrijdag, de leeftijd van de 

leden werd hoger, optredens in de kerk minder in aantal. Begrijpelijk, 

gezien de algemene afnemende betrokkenheid bij de kerk, al zijn er ook 

hoopvolle tekenen. Onlangs heeft het bestuur van koop Ap/Art  

aangegeven dat er onder leden te weinig animo is om te zingen tijdens een 

eucharistieviering en werd besloten om deze jarenlange samenwerking te 

beëindigen. Op 24 december tijdens de Nachtmis van 23.00 uur heeft het 

koor vooralsnog voor het laatst in de kerk van Millingen gezongen, op die 

avond in samenwerking met Fanfare St. Cecilia. Maar wie weet, zijn er in de 

toekomst gelegenheden en uitdagingen om een optreden in deze kerk of 

elders in onze parochie te verzorgen of mede te verzorgen.  

Vanuit bestuur en pastoraat van de parochie een welgemeend woord van 

dank voor alles wat het koor Ap/Art voor de geloofsgemeenschap hier heeft 

gedaan en betekend. Het ga jullie goed. En graag tot ziens. 

Rudo Franken, pastoor  
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Jezus zoals hij vermoedelijk werd ervaren 

Nieuwe filmserie ‘The Chosen’ – zie maar eens wat je ervaart 

The Chosen is de eerste dramaserie ooit over het leven van Jezus. Het 

bekendste verhaal ter wereld wordt op hedendaagse wijze herverteld, 

vanuit het perspectief en de levens van de mensen om Jezus heen. De serie, 

bedacht door regisseur Dallas Jenkins, wordt gemaakt met behulp van de 

meest succesvolle mediacrowdfunding-actie die ooit is gehouden. Jenkins 

kende alle films en veel bijbelse dagboeken die over Jezus gemaakt zijn, 

maar geen van allen spraken ze hem echt aan: ‘Eerlijk gezegd heb ik het 

meeste allemaal al eerder gehoord en vind ik het moeilijk mezelf te 

herkennen in de perfecte zoon van God die zonder zonde was. Ik kan 

mezelf veel beter herkennen in de zondaars die met Jezus optrokken. Het 

probleem met veel ‘Jezusprojecten’ is dat ze je meeslepen van bijbelverhaal 

naar bijbelverhaal, en daarbij de menselijkheid en achtergrondverhalen van 

de betrokken personen verbloemen. Met The Chosen wilde Jenkins een 

serie maken die op zoek ging naar Jezus zoals Hij door de mensen om Hem 

heen gezien werd. De personages rond Jezus staan centraal en we zien hoe 

Jezus mensen heeft veranderd. Deze insteek geeft de kijker de ruimte de 

vraag te stellen wat de relevantie van Jezus voor het leven van alledag is. 

‘Dat deed iets met me. Het raakte me en ik ervaarde Hem zoals zij Hem 

vermoedelijk ook hebben ervaren.’ 

De serie volgt het leven van Jezus (gespeeld door Jonathan Roumie) en zijn 

volgelingen tijdens hun dagelijkse bezigheden. Je ziet gewone mensen met 

banen en gezinnen, met conflicten en met financiële problemen. Elk 
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karakter heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen strijd. Zo worstelt Maria 

Magdalena (Elizabeth Tabish) met bezetenheid, Simon met belastinggeld 

en Mattheüs met het dilemma of hij voor de Romeinen moet gaan werken óf 

toch Jezus moet gaan volgen. Thomas is ongelovig en geïntrigeerd. 

Nicodemus heeft een onverzadigbare honger naar kennis en een oprecht 

verlangen om de waarheid over de Messias te weten.  

The Chosen laat de historische context zien en geeft zo een idee hoe het 

leven van en met Jezus is geweest. De serie blijft in de verhaallijn trouw aan 

de evangeliën, maar bevat ook verhaallijnen en personages die niet in de 

Bijbel voorkomen. Kijkers worden aan het eind van iedere aflevering 

uitgenodigd om zelf de oorspronkelijke verhalen in de Bijbel terug te lezen.  

Er worden 7 seizoenen van The Chosen gemaakt, waarvan de eerste nu in 

Nederland te bekijken is, en wel vanaf 15 december 2022 wekelijks bij de 

EO op NPO Start. Seizoen 1 is nog tot 23 februari gratis te bekijken via NPO 

Start. Met een NPO Plus- of NLziet-abonnement kun je er nog langer van 

genieten. Er is ook een app (The Chosen) beschikbaar. 

 

Iconen van dichtbij zien 

Vanaf Kerst tot in het voorjaar zijn de iconen uit de iconostase die op 18 

september j.l. in de kerk van Millingen is ingezegend, van dichtbij te zien, en 

wel dankzij Cultureelhistorisch Informatiecentrum Het Laag die de 

vitrinekasten daarvoor ter beschikking stelt. De uitleg die u erbij aantreft, 

vindt u ook in een boekje ‘Vriendschap in Christus’ dat voor u beschikbaar 

is.  
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Lezingen over Goede Week en Maria 29 maart, 15 mei, 26 juni 

 
Op woensdag 29 maart zal een inleiding worden gegeven over de Goede 

Week, Gericht op leven. Palmzondag, Witte donderdag, Goede vrijdag en 

de paaswake blijken rijk van inhoud te zijn en van grote waarde, ook voor 

ons eigen leven.  

 

Op maandag 15 mei: Maria, 

wat weten we eigenlijk over 

haar? We zullen ontdekken wat 

de Bijbel over de moeder van 

Jezus vertelt. Ogenschijnlijk is 

dat niet veel, maar wat er 

gezegd wordt, is zeer de 

moeite waard.  

 

Op maandag 26 juni: Maria down to earth. Ter voorbereiding van de 

herdenking van Maria’s Tenhemelopneming gaan we op zoek naar de 

betekenis van dit feest voor gelovigen van nu. Zij lijkt daardoor verder van 

ons af te staan en een uitzonderlijke positie in te nemen, maar we zullen 

ontdekken dat het om het tegenovergestelde gaat.  

 

Gelegenheid voor gebed en kaarsje  

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in 

Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 

uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus elke dag 

geopend van 9.30 uur – 17.30 uur. In de kapel op het kerkhof van Beek kunt 

u elke dag terecht. U bent altijd welkom bij de Fatimakapel in Millingen aan 

de Schoolstraat 4.  

De avonden beginnen om 20.00 u in de ontmoetingsruimte van de 

Millingse kerk. De inleidingen worden gehouden door theoloog-liturgist 

Hein Vrijdag.  
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Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon én hier 

Van 1 t/m 6 augustus 2023 vinden de 

Wereldjongerendagen plaats in 

Lissabon, Portugal. Vele jongeren 

van over de hele wereld zullen elkaar 

en paus Franciscus daar gaan 

ontmoeten. Paus Franciscus heeft 

een thema uitgekozen: ‘Maria stond 

op en ging met spoed’. Daarmee wil 

hij niet zeggen dat we als kippen 

zonder kop en gejaagd moeten 

leven. Nee, hij roept ons op om Maria 

als gids te zien en op te staan en naar 

anderen toe durven gaan. Dat is wat 

we deze reis ook zullen doen, op de 

reis naar Portugal, maar ook op de 

reis voor jong en oud in onze eigen 

vijf dorpen Beek, Ooij, Leuth, 

Kekerdom en Millingen: we verlaten de dagelijkse sleur om anderen te 

ontmoeten. Daarbij volgen we de jongeren die we vanuit onze parochie 

sponsoren om mee te gaan naar Portugal. En op onze tocht samen door 

onze dorpen zal er in elk dorp een eigen sociale en spirituele invulling zijn. 

Zo willen we jong en oud open laten komen voor de boost die samen 

gelovig op weg gaan kan geven, een goede mix van plezier en verdieping. 

 

Voel je het als jongere al 

kriebelen om mee naar 

Portugal te gaan (en wil je 

je door de parochie laten 

sponsoren) of wil je het als 

inwoner van een van de vijf 

dorpen niet missen om mee 

te denken en te werken aan 

een reis met elkaar in je 

eigen Polder (van zondag 

30 juli tot en met zondag 6 augustus), en wil je ervaren hoe het geloof je in 

beweging kan zetten, stuur dan een mail naar rudo.franken@gmail.com 
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Info WJD 

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter 

wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om 

het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden 

maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie 

beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft 

een ervaring te worden om nooit te vergeten. Dus wees erbij in de zomer 

van 2023! 

 

Inbegrepen bij de reissom van € 1139,-. zijn vervoer, maaltijden, verblijf, 

volledig verzorgd programma, entrees voor zover onderdeel van 

programma, deelname aan WJD, reisbegeleiding, (uitgebreid) 

voorbereidingsprogramma in Nederland én reünie na afloop van de reis. 

 

Deze 16-daagse busreis van 31 juli tot 6 augustus 2023 staat open voor 

jongeren in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar. Het is een katholiek evenement, 

maar jongeren van ALLE geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. 

Onderweg hebben we een programma in Taizé, Barcelona, Toledo en 

Fatima. 

 

Van de deelnemende jongeren wordt een goede conditie verwacht. Met 

een groep waarmee je op reis gaat, ontmoet je andere culturen. Om nooit 

te vergeten. 

 

 “De WJD is één groot feest van ontmoeting, 

herkenning en geloof. Een ervaring die je mee moet 

maken, omdat het laat zien dat de wereldkerk jong, 

enthousiast en vol vreugde is”! (Ingrid) 

 

Voor meer info: google 'wjd den bosch'  

 

Waarom aanbidding 

Als je van iemand houdt wil je graag veel tijd met elkaar doorbrengen. Zo 

kunnen we ook verlangen om vaker bij Jezus te zijn, Hem beter te leren 

kennen en te groeien in onze relatie met Hem. We mogen ons leven met 

Hem delen; onze vreugde, ons verdriet en onze noden en die van onze 

naasten bij Hem brengen.  
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In de aanbidding kan Jezus ons hart langzaam omvormen en kunnen we 

meer worden zoals Hij. Dan worden we één en zijn we via Hem, de wijnstok, 

als ranken met elkaar verbonden. We kunnen dan een diepe blijvende 

vreugde ervaren, persoonlijk en als gemeenschap, die we als vanzelf 

uitstralen en willen delen.  

 

Onderstaande woorden uit het evangelie van Johannes (1,35-42) kunnen 

misschien helpen dit te verstaan: 

 

De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn 

leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: Zie, het 

Lam Gods. De twee leerlingen 

hoorden hem dat zeggen en 

gingen Jezus achterna. Jezus 

keerde zich om en toen Hij zag 

dat zij Hem volgden vroeg Hij 

hun: Wat verlangt gij? Ze zeiden 

tot Hem: Rabbi - vertaald 

betekent dit: Meester - waar 

houdt Gij U op? Hij zei hun: 

Gaat mee om het te zien.  

 

Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij 

Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon 

Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden 

gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was 

zijn broer Simon tot wie hij zei: Wij hebben de Messias: - dat vertaald 

betekent: de Gezalfde - gevonden, en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag 

hem aan en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas 

genoemd worden, dat betekent: Rots. 

 

Vast uur voor aanbidding 

Elke donderdag van 9.30-18.00 uur is er aanbidding van de heilige Hostie in 

de dagkapel in Millingen. U bent van harte welkom voor korte of langere 

tijd. Er is altijd iemand aanwezig in deze aanbidding, omdat we Hem niet 

alleen willen laten. Mocht u een vast uur van deze aanwezigheid bij Hem 

willen invullen, dan kunt u bellen met kosteres Thea 06-40589700. 
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Familie en gezin 

 

Wie doet er mee? 

Op zondag 2 april kunnen de kinderen met hun palmpasenstok tijdens de 

kinderviering door de kerk lopen. Tijdens deze viering zullen we, met de 

kinderen die dat leuk vinden, het paasspel opvoeren. 

 

Vanaf maandag 27 februari gaan we oefenen in de ontmoetingsruimte van 

16.00 uur tot 17.00 uur. We gaan palmpasenstokken versieren op zaterdag 

1 april ( geen grap   ). Vanaf 10.00 uur starten we in de ontmoetingsruimte, 

we zullen rond 11.00 uur klaar zijn. Breng je stok mee, materiaal om te 

versieren hebben wij. 

We zien de kinderen die met het paasspel mee willen spelen graag 27 

februari. Wil je alleen je palmstok versieren, dan kom je gezellig 1 april. 

 

Tot dan! Vanessa en Daisy 
NB In dit blad, onder het kopje Achtergrond, staat meer informatie over de de betekenis van 

de palmpasenstok. 
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Achtergrond 

 

Geestelijk testament van paus Benedictus: Houd stand in het geloof! 

Op de laatste dag van 2022 stierf paus Benedictus. Het Vaticaan heeft zijn 

geestelijke testament gepubliceerd. De tekst dateert van 29 augustus 2006, 

toen hij 79 jaar oud was. Hierna volgt de volledige tekst.  

‘Wanneer ik op dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik 

doorlopen heb, dan zie ik allereerst hoeveel reden ik heb om dank te 

zeggen. Bovenal dank ik God zelf, de Gever van alle goede gaven, die mij 

het leven geschonken heeft en mij door allerlei soorten verwarring geleid 

heeft; die mij altijd weer op de been gebracht heeft als ik begon weg te 

glijden, die mij altijd weer het licht van Zijn gelaat geschonken heeft. 

Achteraf zie ik dat zelfs de donkere en moeizame stukken van deze weg 

voor mijn heil waren en dat Hij mij juist daar goed geleid heeft. 

Ik dank mijn ouders, die mij in een moeilijke tijd het leven schonken en mij 

met hun liefde met grote offers een prachtig thuis bereid hebben, dat tot 

op de dag van vandaag als een helder licht door al mijn dagen straalt. Het 

heldere geloof van mijn vader heeft mijn broer, zus en mij leren geloven en 

is als gids te midden van al mijn wetenschappelijke ontdekkingen overeind 

blijven staan; de hartelijke vroomheid en grote goedheid van mijn moeder 

blijven een erfenis waarvoor ik niet genoeg dank kan zeggen. Mijn zus heeft 

mij tientallen jaren onbaatzuchtig en vol vriendelijke zorg gediend; mijn 

broer heeft met de scherpzinnigheid van zijn oordelen, zijn krachtige 

vastberadenheid en zijn opgewektheid van hart steeds weer de weg voor 

mij gebaand; zonder dit steeds nieuwe voorgaan en meegaan zou ik de 

juiste weg niet hebben kunnen vinden. 

Ik dank God uit de grond van mijn hart voor de vele vrienden, mannen en 

vrouwen, die Hij steeds weer aan mijn zijde geplaatst heeft; voor de 

medewerkers in alle fasen van mijn weg; voor de leraren en studenten die 

Hij mij heeft gegeven. Dankbaar vertrouw ik ze allemaal toe aan Zijn 

goedheid. En ik wil de Heer danken voor mijn mooie geboortestreek in de 

Beierse Vooralpen, waarin ik steeds weer de pracht van de Schepper zelf 

mocht zien doorschijnen. Ik dank de mensen van mijn vaderland dat ik bij 

hen telkens opnieuw de schoonheid van het geloof heb mogen ervaren. Ik 

bid dat ons land een land van geloof blijft en vraag u, beste landgenoten: 
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laat u niet van het geloof afbrengen. Tenslotte dank ik God voor al het 

moois dat ik heb mogen ervaren op de verschillende etappen van mijn weg, 

maar vooral in Rome en Italië, dat mijn tweede vaderland geworden is. 

Aan allen die ik onrecht heb aangedaan, vraag ik uit de grond van mijn hart 

om vergeving. 

Wat ik hiervoor over mijn landgenoten zei, zeg ik nu tot allen die aan mijn 

dienstwerk in de Kerk toevertrouwd zijn geweest: houdt stand in het geloof! 

Laat u niet in de war brengen! Vaak lijkt het alsof de wetenschap - enerzijds 

de natuurwetenschappen, anderzijds het historische onderzoek (in het 

bijzonder de exegese van de Heilige Schrift) - onweerlegbare inzichten te 

bieden heeft die in strijd zijn met het christelijk geloof. Ik heb de 

wederwaar-digheden van de natuurwetenschap op afstand gevolgd en heb 

gezien hoe schijnbare zekerheden wegsmolten tegen het geloof, geen 

wetenschap bleken te zijn maar filosofische interpretaties die slechts 

schijnbaar tot de wetenschap behoren - zoals uiteraard ook het geloof in de 

dialoog met de natuurwetenschappen de grenzen van de reikwijdte van zijn 

uitspraken en aldus zijn eigenlijke aard beter heeft leren begrijpen. Ik volg 

de weg van de theologie nu al 60 jaar, in het bijzonder die van de 

Bijbelwetenschappen, en met de afwisseling van de generaties heb ik 

schijnbaar onwrikbare stellingen zien instorten, die louter hypothesen 

bleken te zijn: de liberale generatie (Harnack, Jülicher enz.), de 

existentialistische generatie (Bultmann enz.), de marxistische generatie. Ik 

zag en zie hoe uit de wirwar van hypothesen telkens weer de rede van het 

geloof naar voren getreden is en naar voren treedt. Jezus Christus is 

werkelijk de Weg, de Waarheid en het Leven - en de Kerk is, met al haar 

tekortkomingen, werkelijk Zijn lichaam. 

Tot slot vraag ik nederig: bidt 

voor mij, opdat de Heer mij 

ondanks al mijn zonden en 

tekortkomingen binnenlaat in de 

eeuwige woningen. Dag na dag 

bid ik van harte voor al degenen 

die mij zijn toevertrouwd’. 

Uit: rkdocumenten.nl 
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De Eucharistie in symbolen en rituelen – Houdingen 

In bijna alle godsdiensten ter wereld is het staan een uitdrukking van 

eerbied. Soms zelfs heeft het dezelfde waarde als bidden, zeker als daarbij 

de handen ten hemel worden geheven. Maar ook in onze gewone omgang 

met elkaar gaan we staan als er iemand binnenkomt, zeker als die persoon 

voornaam is of hooggeplaatst. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat wij in 

de viering van de Eucharistie gaan staan, wanneer het evangelie wordt 

voorgelezen. Hierin vertellen de evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en 

Johannes ons over hetgeen zij heel diep 

ervaren hebben in hun ontmoeting met 

Jezus Christus. Ook gaan we vaak staan 

tijdens het Eucharistisch Gebed met daarin 

de Consecratie. Wij gaan staan omdat de 

Heer zelf in ons midden komt: in zijn 

Woord en in Brood en Wijn, die worden 

geconsacreerd (=gezegend) tot het 

Lichaam en Bloed van Christus.   

Neerknielen voor iemand of voor iemand een kniebuiging maken betekent, 

dat je opziet naar die ander, dat je die persoon wilt eren. Het is een houding 

die uitdrukking kan zijn van afhankelijkheid of van aanbidding, van berouw 

of van smeking. Op één bepaald moment in de liturgie verdient het de 

voorkeur om te knielen. Dit is bij de Consecratie. Als je niet kunt knielen of 

er zijn geen knielbanken, is staan een goed alternatief. 

Het hoofd buigen of met het lichaam een buiging maken is, net zoals staan 

en knielen, een gebaar van verering en ontzag, van vernedering en boete, 

of van een dringend gebed. Zo kun je buigen bij het ontvangen van de 

zegen; als we een kerk binnenkomen, kunnen we buigen voor een kruis of 

knielen voor het Allerheiligste. 

Zitten is de lichaamshouding die past bij bezinning en rust, bij concentratie 

en luisteren. Tijdens de lezingen (behalve het Evangelie), de tussenzang en 

de overweging (preek) zitten we, evenals onder het klaarmaken van het 

altaar en na de communie als we in stilte danken.  

Al deze houdingen drukken uit wat er binnen in ons leeft en kunnen onze 

geloofsbeleving versterken. 
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Met naald en draad - interview door de pastoor 

 

Wilma Zegers uit Leuth en Monique van der Sterren die in Millingen woont 

sinds 2001 hebben jarenlang bij Stadelmaier in Nijmegen kazuifels en andere 

liturgische gewaden en kleden voor de kerk genaaid, in het atelier en thuis. 

Enthousiast vertellen ze in de sacristie van de kerk van Millingen over hun 

werk en de vele collega’s met wie prettig werd samengewerkt. Monique die 

als laatste binnenkwam in het atelier, heeft er nog ruim 15 jaar gewerkt; 

Wilma werkte er al sinds 1967, stopte even toen er kinderen kwamen en heeft 

de draad later weer opgepakt, als thuiswerk en in het atelier, totdat in 2010 

voor Stadelmaier het doek viel. Daarna werkte ze zes jaar als coupeuse in een 

bruidszaak in Alverna. 

 

Voor parochie Leuth deed Wilma naast haar inzet voor de gezinsviering en 

het poetsen van de kerk de kerkewas en verstelwerk van liturgische gewaden, 

kleden, enz. Bijzonder is dat ze van een wit (goudbrokaat) kazuifel een doek 
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heeft gemaakt voor aan het altaar en voor aan de ambo; evenzo heeft ze zulke 

doeken gemaakt van een rode koorkap. Op het linker rode kleed zie je een 

medaillon; dat stond op de acherkant van de koorkap. De banen stonden als 

banen op de voorkant. Van de 

witte doeken stonden de broden 

en vissen op de voorkant, en het 

Lam Gods op de achterkant van 

het kazuifel. Deze doeken zijn bij 

de verkoop van de Leuthse kerk 

terechtgekomen in Millingen, want altaar en ambo in de Mariakapel in Leuth 

zijn daarvoor niet geschikt. Gelukkig zijn deze prachtige kleden bewaard en 

doen ze in Millingen goed dienst. Ze geven de liturgische tijd aan (wit, paars, 

rood en groen), zoals het kazuifel dat ook doet. 

 

Wilma en Monique hebben naast veel kazuifels, dalmatieken, albes, stola’s 

ook veel kleden gemaakt: altaarkleden, baarkleden, wandkleden. En niet te 

vergeten de beurza’s voor de corporales, en de palla’s. Voor velen zullen dit 

vreemde begrippen zijn. Wilma en Monique kunnen mooi vertellen over al 

dit soort handwerk. 

Een prachtige rode koorkap die Monique heeft gemaakt, 

troffen we aan in een van de kasten van de sacristie in 

Millingen. Die rode koorkap wordt bijna nooit gedragen, 

maar wel op Goede Vrijdag, zowel bij de kruisweg als bij 

de avondviering. Dan wordt ook het rode velum gebruikt, 

een doek waarmee dan een kruis wordt vastgehouden dat 

ter verering wordt omhooggehouden. Alles heeft een 

betekenis. Een hele wereld kan voor je opengaan. 

 

Monique is in het naaiwerk 

gebleven. Zij heeft nu in 

Millingen aan de Heerbaan 

naast O.E.V waar ze lid van 

is en marketentster, een eigen bedrijf in baby- 

en kindertextiel. De marketentsters zowel van 

Millingen als Ooij heeft ze mooi gekleed. 

 

Dank jullie wel voor het interessante gesprek. 
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Betekenis van de palmpasenstok 

Palmpasen is een feest dat voor ouders en kinderen tot de verbeelding 

spreekt. Het maken, lopen en snoepen van de palmpasenstok is naast een 

bekende traditie ook altijd weer een gezellig gebeuren.  

 

Vermoedelijk heeft de palmpasenstok een relatie met gebruiken rond de 

meiboom, het romeinse labarum en het zonnerad (symbool voor Christus). 

 

De stok kent van origine een aantal vaste attributen, die elk hun betekenis 

hebben. Zo staat het kruis symbool voor het kruis waaraan Jezus stierf. De 

palmtakken (bij ons vervangen door Buxustakken) voor de intocht. De haan 

van brood symboliseert het brood dat gedeeld wordt bij het laatste 

avondmaal en de haan die kraaide nadat Petrus tot drie maal toe zegt Jezus 

niet te kennen. Eieren staan symbool voor nieuw leven (paaszondag) en de 

dertig rozijnen of snoepjes voor de dertig geldstukken waarvoor Judas 

Jezus verried. De krans of kroon staat voor Jezus als “Koning” van het rijk 

Gods.  
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Wel & Wee 

 

 

 

Overleden 

 

Wim Poos, 70 jaar, Ooij 

 

Christine Gesthuisen - Starmans, 86 jaar, Millingen 

 

Marie van der Zwaluw - Wieleman, 84 jaar, Millingen. Tijdens de 

Uitvaartdienst op woensdag 4 januari hebben wij afscheid van haar 

genomen, waarna crematie. 

 

An Arnts – Neienhuijsen, 95 jaar, Ooij. Tijdens de uitvaart op vrijdag 6 

januari hebben wij afscheid van haar genomen, waarna crematie. 

 

Annie van Breugel – van de Mee, 89 jaar, Ooij. Tijdens de uitvaart op 

zaterdag 7 januari hebben wij afscheid van haar genomen, waarna 

begrafenis op het kerkhof naast de kerk. 

 

Riet Jacobs – Janssen, 89 jaar, Ooij. Tijdens de uitvaart zaterdag 21 januari 

hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op het kerkhof 

naast de kerk. 

 

Alie Oliemeulen – Giebels, Millingen 

 

Theo van Dijk, 89 jaar, Millingen. Tijdens de uitvaart donderdag 2 februari 

hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op Vossengraaf. 

 

Vermelding van overledenen 

Als het de wens is van de familie dat ‘hun’ overledene wordt vermeld in de 

Rozet, parochieblad en website van de parochie, ook al is er geen kerkelijke 

uitvaart, dan is dit mogelijk als de familie of uitvaartondernemer daarvoor 

de gegevens aan de parochie doorgeeft met daarbij het verzoek om 

vermelding, zoals ook gevraagd kan worden om de klok te luiden. Bij een 

kerkelijke uitvaart gebeurt dit ‘automatisch’. 
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Colofon 

 

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn  

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl 

Wijzigingen van persoonlijke gegevens graag doorgeven per mail. 

 

Pastoor en pastoraatsgroep  

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 

0481-431218, rudo.franken@gmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken 

zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur 

 

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 0481-432346 

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827 

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen 

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688 

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 024-6793827  

 

Misintenties €12,50 voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken 

van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: 

Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; 

Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Paul 

Vink (koster Leuth), 06-53182610 

 

Contactpersoon uitvaart/koster 

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807 

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167                    

Ooij: Leny Rikken, 024-6632271 (contactpersoon)  

David Brouwers, Weth. Verrietstraat 53, wheelcowboy@yandex.com (koster) 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon) 

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster) 

 

Kerkbijdrage – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie 

Beek:  NL43RABO 0105 101206  Kekerdom: NL16RABO 0128 301473 

Ooij:  NL49RABO 0105 101583  Millingen:   NL36RABO 0134 402316 

Leuth:  NL51RABO 0128 301619  

mailto:wheelcowboy@yandex.com
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Kerkhofadministratie 

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

 

Kerkhofreglement en tarieven  

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. 

Een uitgeprinte versie daarvan is beschikbaar achter in de kerken van onze 

parochie. 

 

Kerkhofbeheer 

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776 

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504) 

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931 

 

Parochieblad en website parochie Maria ten hemelopneming 

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken 

Redactie: Pastoraatsgroep 

Distributie: Brigit van Raaij (brigitvanraaij@hotmail.com) 

Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom, 

m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

Volgende uitgave: medio april 2023  

Kopij en reacties parochieblad: vóór 25 maart 2023 

 

Kan ik me aanmelden voor ontvangst van het parochieblad? 

Wilt u het blad bij u in de brievenbus of in uw digitale postvak ontvangen, 

meldt u zich dan aan met uw adres, dan wel uw mailadres: 

Adres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom 

Email: m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 

400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad.  

 


