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Pastorale gedachte 

 

Verbinding 

Wat voelde het goed om met carnaval in de vijf dorpen van onze parochie 

mee te kunnen lopen in de optocht. Een feest om mee te maken, voor het 

eerst in de vijf dorpen. Want drie jaar geleden, toen ik net een half jaar hier 

was als pastoor, ging de optocht in Leuth en Ooij niet door, eerst vanwege 

de hevige wind en later vanwege corona. 

Heerlijk om dan eindelijk carnaval te kunnen vieren, de vastenavond, een 

feest van verbinding en elkaar verstaan. En dan maakt het niet uit of je 

‘enkeling’ bent. Er is ‘verbroedering’, zoals het leven ook bedoeld is. Pas op 

carnavalszondagavond ontstond op verzoek een lied dat ik met de optocht 

in Beek en erna op verschillende plaatsen heb 

gezongen (melodie: Glory glory halleluja) 

Reiken wij elkaar de hand, ja, over grenzen heen, 

puin bouwend tot huizen, samenwerkend, steen 

voor steen. Als wij dat ontdekken, breekt een nieuwe 

lente aan: van puin naar hoop, een nieuw bestaan. 

Refrein: Van puin naar hoop dat doen we samen,     

in geloof en liefde amen. Van puin naar hoop dat 

doen we samen, kom, geef elkaar de hand.  

Het lied legde tevens mijn act tijdens de optocht uit. 

(zie hiernaast) 

In het leven kunnen we niet zonder verbinding. Dat 

begint al met moeder en vader. En door mensen heen kan ook verbinding 

worden ervaren met de bron zelf van leven en liefde die wij God noemen. 

Voor christenen kan Maria een verbindende moeder zijn. En kerk kan zelfs 

ervaren worden als een verbindende moeder, uiteraard op voorwaarde dat 

de Geest er is. Want zonder Geest verstaan we elkaar niet. Mooi als we in 

deze tijd voor Pinksteren kunnen bidden om de komst of een hernieuwde 

komst van de heilige Geest in ons eigen leven en ook in onze samenleving. 

Ik wens ons een gezegende opgang naar het Pinksterfeest. 

Rudo Franken, pastoor  
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Liturgische agenda 

 

Eucharistievieringen 

 

Aanbidding en rozenkransgebed  

Donderdag 9:30-18:00  Millingen Aanbidding 

Zaterdag 9:30-9:55  Millingen Rozenkrans 

 

(Online) meevieren 

De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen 

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live  

 

Bijzondere vieringen  

Zaterdag 29 april 20.30 uur:  Taizéviering kerk Millingen 

Donderdag 4 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk van Ooij b.g.v. 

dodenherdenking 

Vrijdag 5 mei 19.00 uur:  Marialof in kerk Millingen 

Donderdag 18 mei 10.30 uur:  Eucharistieviering Millingen – Hemelvaart 

    Aanbidding vervalt op deze donderdag 

Vrijdag 26 mei 19.00 uur:  Marialof in kerk Millingen 

Zondag 28 mei 10.30 uur:  Eerste Communie (1e Pinksterdag) in de kerk 

van Millingen 

Maandag 29 mei 10.30 uur:  Vormsel (2e Pinksterdag) in de kerk van 

Millingen 

Zaterdag 19:00 uur Ooij (behalve zaterdag voor 1e zo vd maand) 

Zaterdag 19:00 uur Leuth – Kulturhus voor 1e zondag van de maand 

Zaterdag  17:00 uur Beek – kleine Bartholomeus 3e za vd maand 

Zondag 10:30 uur Millingen  

Zondag 10:30 uur Ooij Woordcommunieviering       1e zo vd maand 

Zondag 9:00 uur Kekerdom 1e zo vd maand 

Dinsdag 19:00 uur Leuth - Mariakapel  

Woensdag 9:00 uur Beek- kleine Bartholomeus  

Donderdag 9:00 uur Millingen  

Vrijdag 9:00 uur Millingen  

Zaterdag 9:00 uur Millingen  
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Eerste Communie en Vormsel 

Zowel bij de voorbereiding op het Vormsel als op de Eerste Communie is 

gekozen voor een 

nieuwe stijl en aanpak. 

Niet omdat je in groep 

8 of 4 zit, is het de tijd 

hiervoor, maar gewoon 

als je regelmatig met je 

ouders of anderen in de 

kerk komt om mee de 

eucharistie te vieren en 

als je merkt dat ‘het je 

trekt’ en je hierin verder 

wilt groeien. 

Op 1e Pinksterdag ontvangt Annasha voor het eerst de Communie; op 2e 

Pinksterdag ontvangen Petra, Gavish en Annasha het Vormsel. Zij stellen 

zich aan u voor. 

 

Ik ben Petra Seerden, 42 jaar en wil hierbij graag iets over mezelf vertellen.  

Ik ben geboren en getogen in Friesland. Tot mijn 20e jaar heb ik samen met 

mijn ouders en jongere broer in Drachten gewoond, waarna ik verhuisde 

naar Nijmegen. Als baby ben ik gedoopt en heb ik de doopnaam Bernadette 

gekregen. De eerste communie volgde op de basisschool samen met veel 

klasgenootjes. Voor het vormsel heb ik destijds niet gekozen. Ik was daar niet 

aan toe. Nu, bijna 30 jaar later, is er veel veranderd en voel ik me inmiddels 

samen met mijn vriend Max thuis hier in de parochie. 

Met Gavish en Annasha heb ik ‘n leuke, gezellige en leerzame voorbereiding 

gehad en we kijken uit naar ons Vormsel op Tweede Pinksterdag. 

 

Ik ben Antony Gavish Vimalan, 14 jaar oud en doe vmbo-T. Ik ben vier jaar in 

Nederland. Heel veel dingen vind ik leuk om te doen, maar het leukste voor 

mij is tekenen, wat ik goed kan. 

 

Ik ben Annasha Vimalan, 13 jaar oud en zit op het Montessori college. Ik kom 

uit Sri Lanka, ben nu ongeveer vier jaar in Nederland en ik woon in Beek met 

m’n moeder en m’n broer (Gavish). 
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Bestuur 

 

 

Aan alle parochianen van de parochie Maria ten Hemelopneming 

Wij hebben uw hulp nodig! In alle kerkdorpen van de parochie moeten we 

een nieuwe ledenadministratie opzetten – de oude is niet bijgehouden en 

niet digitaal -, en daarbij hebben wij u nodig. 

Nu kunt u denken: ik ben al zo lang parochiaan, of ik 

doe altijd mee aan Kerkbalans, maar dat heeft helaas 

niets te maken met de officiële ledenadministratie.  

Wij vragen iedereen die al parochiaan is of wil zijn, een 

formulier in te vullen. Formulieren liggen in elk van de 

dorpen: in de kerk of kapel en in de ontmoetingsruimte. 

Ook op www.mariatenhemelopnemingparochie.nl kunt u ze vinden. Met het 

invullen en inleveren hiervan zou u ons een groot plezier doen! 

Met dank van de werkgroep ledenadministratie 

 

Contactpersonen per dorp: 

 

Beek: Jos Peters, Rijksstraatweg 93, 024-6842688, j.peters11@upcmail.nl 

bezoek-contactpersoon: idem 

 

Kekerdom: Berdie Gerritzen, Schoolstraat 25, 0481-432203, 

berdie.gerritzen52@gmail.com 

bezoek-contactpersoon: vacant 

 

Leuth: Petra Seerden, petra.seerden@gmail.com;  

bezoek-contactpersoon: Mareen van Eck, Plezenburgsestraat 7, 06-

20679958, mareenvaneck@gmail.com 

 

Millingen: Bea Baartman, Heerbaan 168g, beabaartman@gmail.com; Petra 

Seerden, petra.seerden@gmail.com; 

bezoek-contactpersoon: Nell Berns, Heerbaan 120, 0481-840036 

 

Ooij: Emile Verstege, Dr. Kochlaan 42, emile.verstege@gmail.com 

bezoek-contactpersoon: David Brouwers, Wethouder Verrietstraat 53, 

wheelcowboy@yandex.com 
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Pastoraat 

 

Poldertochtweek: met elkaar op weg – jong en oud  

In aansluiting bij de uitdagende Wereldjongerendagen in Portugal is er 

voor jong en oud in onze Polder van zondag 30 juli tot zondag 6 augustus 

elke dag met elkaar ontspanning en 

verdieping, achtereenvolgens in elk 

van onze vijf dorpen. Op tocht gaan 

met elkaar smeedt een band. Je 

onderneemt van alles met elkaar, je 

wisselt met elkaar uit, over wat je 

raakt en beweegt. Hoe fijn is het dan 

als je daarin iets ontdekt van een 

inbreng van ‘hogerhand’! God woont 

zo gewoon onder ons mensen, wil ons bemoedigen met zijn woord van 

Leven. Al optrekkend met elkaar ervaar je mogelijk ook Gods heilige Geest, 

zijn liefde. Ben je elkaar tot hulp en inspiratie, word je tochtgenoot van 

elkaar. 

• van Millingen naar Kekerdom (30/7) 

• rond Ooij (31/7)  

• rond Leuth (1/8) 

• rond Beek (2/8) 

• ond Millingen (3/8) 

• naar Katwijk aan de Maas (4/8)  

• rond Millingen (5/8 en 6/8) 

Wil je meewerken aan een programma op een of meerdere van deze 

dagen, stuur dan een mail naar 

rudo.franken@gmail.com  

In het volgende parochieblad komt een 

uitgewerkt weekprogramma. 

Wereldjongerendagen 

Ben je een jongere in de leeftijd van 16 t/m 35 

jaar? Dan kun je je tot 1 mei inschrijven voor  

de 16-daagse busreis van 25 juli tot 9 

augustus 2023 (€ 1139,-) die je naar Lissabon 
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brengt om vele jongeren van de hele wereld en paus Franciscus te 

ontmoeten. Een ervaring om nooit te vergeten.Vanuit de parochie wordt 

gesponsord. Google op 'wjd den bosch' voor meer informatie. 

 

Lezingen over Maria 15 mei en 26 juni 

 

Op maandag 15 mei:  

Maria, wat weten we eigenlijk 

over haar?  

We zullen ontdekken wat de 

Bijbel over de moeder van Jezus 

vertelt. Ogenschijnlijk is dat niet 

veel, maar wat er gezegd wordt, 

is zeer de moeite waard.  

 

Op maandag 26 juni:  

Maria down to earth.  

Ter voorbereiding van de 

herdenking van Maria’s Tenhemelopneming gaan we op zoek naar de 

betekenis van dit feest voor gelovigen van nu. Door haar 

tenhemelopneming lijkt zij verder van ons af te staan en een uitzonderlijke 

positie in te nemen, maar we zullen ontdekken dat het tegenovergestelde 

het geval is. 

 

Uw redacteur had het genoegen aanwezig te zijn bij de eerste inleiding. 

Deze inleiding ging over de Goede Week. Met uitleg van Hein Vrijdag 

gingen we samen op zoek naar de betekenis van Palmzondag, Witte 

donderdag, Goede vrijdag en de Paaswake. In de ontmoetingsruimte in 

Millingen liggen nog een aantal exemplaren van het begeleidende 

handboekje. Zeer de moeite waard om nog eens na te lezen. 

De avonden beginnen om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de 

Millingse kerk. De inleidingen worden gehouden door theoloog-liturgist 

Hein Vrijdag. Aanmelden is niet verplicht, maar mag wel via 

m.g.b.oosterwijk@gmail.com  
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Gelegenheid voor gebed en kaarsje  

In Millingen is de dagkapel elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in 

Leuth is de Mariakapel van de kerk elke dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 

uur; in Beek is de Mariakapel van de Grote 

Bartholomaeus elke dag geopend van 9.30 

uur – 17.30 uur. In de kapel op het kerkhof 

van Beek kunt u elke dag terecht. U bent 

altijd welkom bij de Fatimakapel in 

Millingen aan de Schoolstraat 4.  

 

 

Versterking van de pastoraatsgroep 

Bij de pastoraatsgroep van onze parochie die sinds medio 2019 gevormd 

wordt door Hein Vrijdag, Lianne van der Burgt, Martin Oosterwijk en Daisy 

Janssen-Booltink, heeft zich onlangs Mareen van Eck uit Leuth aangesloten. 

We zijn heel blij met deze versterking. 

 

Bij ons op bezoek: Depelgrimzoetermeer en … welkom 

Van vrijdagnamiddag tot zaterdagmorgen 18-19 mei is een 25-tal pelgrims 

van Depelgrimzoetermeer bij ons op bezoek. Zij zijn dan gelogeerd in de 

ontmoetingsruimte van de kerk van 

Millingen. Op vrijdag worden ze 

vanaf ongeveer 17.00 uur welkom 

geheten met koffie en thee. Ze 

zouden het fijn vinden om dan 

mensen van ons ter plaatse te 

ontmoeten en met ons om 

ongeveer 17.30-18.00 uur een 

viering te hebben in de dagkapel, 

die zij zelf vormgeven vanuit hun 

samen op weg zijn, en daarna samen een maaltijd. Fijn als enkele mensen 

van hier daaraan kunnen deelnemen. U kunt zich aanmelden bij de pastoor. 

Op zaterdagmorgen sluiten ze aan bij de ochtendmis van 9.00 uur in de 

dagkapel, waarna ze weer op pad gaan. Ze nodigen ons uit om hen op die 

weg te vergezellen, al is het maar een gedeelte. Die dag wandelen ze 

ongeveer 25 km naar Zeddam, om de volgende dag verder te wandelen 

naar Doetinchem. 
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Op hun gelijknamige website kun je lezen dat de Pelgrim een plaats is voor 

ontmoeting, bezinning en zingeving voor alle Zoetermeerders. Een plaats 

waar je welkom bent, waar je vragen een plaats krijgen en waarin je 

(opnieuw) geïnspireerd kunt worden. Er worden inspirerende lezingen 

georganiseerd, filmavonden, workshops, cursussen en (pelgrims)reizen. 

 

 

Vast uur voor aanbidding 

Elke donderdag van 9.30-18.00 uur is er aanbidding van de heilige Hostie in 

de dagkapel in Millingen. U bent van harte welkom voor korte of langere 

tijd. Er is altijd iemand aanwezig in deze aanbidding, omdat we Hem niet 

alleen willen laten. Mocht u een vast uur van deze aanwezigheid bij Hem 

willen invullen, dan kunt u bellen met kosteres Thea 06-40589700. 

 

Lectio divina 

Lectio divina is letterlijk goddelijke lezing: een methode om een lezing uit 

de Bijbel te overwegen, individueel of in een groep(je). Hierbij gaat het niet 

zozeer om kennis of uitleg van de tekst, maar om te luisteren met het hart, 

om de relatie met God. 

Bij lectio divina worden meestal vier stappen gevolgd: 

1. Lectio - lezing gevolgd door stilte  

2. Meditatio - overweging van de tekst. Bij welk woord blijf je ‘haken’? 

Die woorden kun je uitspreken. We reageren nog niet op elkaar. De 

tekst wordt nogmaals gelezen. Na een stilte kunnen ervaringen 

worden gedeeld met elkaar; geen discussie, wel uitwisseling. 
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3. Oratio – gebed. Ieder kan in stilte een persoonlijk gebed zeggen. 

4. Contemplatio - lezing en nadere beschouwing; dit is ‘herkauwen’, 

aandachtig stil zijn in Gods aanwezigheid, het geheel dieper laten 

doordringen. 

 

Begonnen kan worden met het ontsteken 

van een kaars, het uitspreken van een gebed 

en het zingen van een lied. 

Afgerond kan worden met een lied, gebed 

(psalm), het Onze Vader en een zegen(bede) 

of kruisteken. 

 

Bij de lectio die onze parochie wordt 

gehouden, gaan we meestal uit van het 

evangelie van de komende zondag. Hebt u 

interesse, laat het dan even weten: rudo.franken@gmail.com.  

 

 

Vastenactie 2023 voor Voedselbank 

Jaarlijks zet de kerk zich in de 

vastenperiode in om geld in 

te zamelen voor een goed 

doel.  

 

Dit jaar hebben we 

producten ingezameld voor 

de voedselbank, samen met 

de protestantse kerk 

Nijmegen die ons uitnodigde 

voor deze actie. We zijn blij 

met de grote respons die we 

hebben gekregen en danken 

allen die hebben geholpen 

en bijgedragen. 
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Pinksternoveen 

Graag nodigen we je uit om van vrijdag na Hemelvaart tot Pinksteren (19-27 

mei) mee te bidden om de komst van de heilige Geest in ons leven en in 

onze gemeenschap, zoals we dit de laatste jaren hebben gedaan: negen 

avonden op rij een kwartiertje (20.30-20.45 uur) via zoom bidden om de 

heilige Geest in onze voorbereiding op Pinksteren.  

Heb je interesse, stuur dan een mail naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

Bedevaart Scherpenheuvel – 11 juni 

Op zondag 11 juni organiseert kringloop Groesbeek een bedevaart naar 

Scherpenheuvel (bij voldoende aanmeldingen) in samenwerking met 

pastoor Rudo Franken die de bedevaart begeleidt. Scherpenheuvel bij 

Zichem in Belgisch Brabant trekt al 500 

jaar mensen aan rond een Mariabeeldje 

dat een herder vond en mee naar huis 

wilde nemen, maar met het beeldje in z’n 

hand geen voet meer kon verzetten en 

begreep dat het beeldje daar ter verering 

in een eik moest worden gehangen. In 

1627 werd een koepelkerk gebouwd en 

ingezegend, die in 1922 werd verheven 

tot basiliek.  

Aanmelden kan via André, 06-11199935, kringloopgbk@hotmail.nl.  

Kosten: 70 euro per persoon, incl koffie, vlaai en 3-gangen-diner 

 

Cultuurhistorisch informatiecentrum ’t Laag 

Van 28 mei t/m 29 oktober 2023 in de H. Antonius van Paduakerk te zien: 

de “expositie over bedrijvigheid op en aan het water”. 

 

Op deze expositie is info te vinden over de volgende vijf onderwerpen:  

voetveren, scheepswerven, parlevinkers/bunkerschepen/binnenvaart, 

steenfabrieken en visserij.  

Een noveen is een gebed of reeks gebeden die gedurende negen dagen 

worden gebeden om van God een bijzondere gunst te verkrijgen. Het 

woord ‘noveen’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘novem’, dat negen 

betekent. 
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Aan de hand van foto’s, diverse artikelen en attributen wordt er een beeld 

gegeven van de bedrijfstakken die sterk afhankelijk zijn van water. Dit jaar is 

er een verdieping gemaakt bij de diverse onderwerpen met als insteek het 

“maakproces”.  

 

Zo is er bij de steenfabricage een stappenplan te zien hoe de stenen 

werden gemaakt en is er filmmateriaal te bekijken. Bij het onderwerp visserij 

gaat het met name over het boeten van de netten en bij de scheepswerven 

is er speciale aandacht voor het klinken van de metalen platen van schepen. 

Daarnaast is er fotomateriaal en tekst te zien over de dijkcafé’ s die 

verdwenen zijn tijdens de verhoging van de dijk.  

 

Er is ook aan de kinderen gedacht: een fotospeurtocht van de 

tentoonstelling, uit welk land komt een schip? Zoek de vlag – kies een 

kleurplaat uit voor thuis en welke vracht nemen schepen zoal mee?  

En wat denk  je van oefenen met het maken van scheepsknopen? Kom het 

proberen… 

 

Al heel wat inwoners van ’t Laag, maar ook van ver daarbuiten hebben de 

tentoonstelling al bezocht en hun verhalen gedeeld met de gastheren en – 

vrouwen van het Cultuurhistorisch informatie centrum.  

Graag horen we nog meer verhalen…komt u ook kijken en uw verhalen 

delen?  

 

Naast de expositie is tevens het prachtig 

interieur van de H. Antonius van Paduakerk 

te bezichtigen.  

In de kerk zijn boekjes aanwezig met een 

rondleiding zodat iedereen kan lezen wat er 

allemaal te zien is.  

 

Van harte welkom op dinsdag, vrijdag en 

zondag van 14.00 – 17.00 uur in de  H. 

Antonius van Paduakerk, Sint Antoniusplein 

1, 6566EB  Millingen aan de Rijn.  
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Familie en gezin 

 

 

Kindernevendienst tijdens zondagsviering met Familiekoor:  

zondag 23 april en 4 juni 10.30 uur 

 

Gezinsviering met Familiekoor:  

zondag 14 mei en 2 juli 10.30 uur  

 

Wonderlijke 7 

Voor één dag samen op reis in een ander 

‘land’. Lekker gemakkelijk en gewoon leuk 

voor iedereen. Een wonderlijke 

ontdekkingsreis, die wordt georganiseerd 

door het bisdom Den Bosch in 

Museumpark Oriëntalis in Heilig 

Landstichting bij Nijmegen. Zaterdag 1 juli 

2023 9.30-16.00 uur 

Contact: m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

 

Palmpasen 

In de aanloop naar Pasen is er fink geoefend om het verhaal van Pasen uit te 

beelden. Veel dank voor ieders inzet en de begeleiding van Daisy en 

Vanessa! De viering is uiteraard terug te kijken via Youtube door te zoeken 

op: palmpasenviering in millingen 
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Broodhaan versieren 

Op zaterdag 1 april heeft een flinke 

groep enthousiaste kinderen in de 

ontmoetingsruimte een palmpasenstok 

versierd. Wat was het leuk om zoveel 

vrolijke en ook nieuwe gezichten te zien!  

 

Zeilkamp 

Zeilkamp Noventus, initiatief van bisdom 

Den Bosch, wordt georganiseerd op en in 

de buurt van het Holtus eiland midden in 

de Loosdrechtse plassen voor jongens en 

meiden (12-18jr). 

Tijdens het kamp zijn er 3 verschillende 

niveaus waarin gezeild wordt: de 

fokkematen, de stuurmannen en de 

schippers. Als je voor het eerst meegaat leer je wat je moet kennen om een 

echte fokkemaat te worden. Zodra je dat diploma gekregen hebt, kan je 

door naar de stuurmannen en daarna door naar de schippers. Daar zullen je 

zeilvaardigheden de ultieme test tegemoet gaan.  

Ook geloof is helemaal in beeld. Onder begeleiding van de kamppriester 

gaan we samen in gesprek en vieren we ’s ochtends een korte H. Mis.  

Het maakt niet uit of je vaak of zelden in de kerk komt, iedereen is welkom. 

Datum: 19-23 augustus 2023. Kosten: € 270,-.  

Inschrijving: www.zeilkampnoventus.nl 

 

Met elkaar in contact 

De afgelopen periode hebben we gemerkt dat er steeds meer ouders zijn 

die het fijn vinden om mee te helpen met verschillende activiteiten voor het 

gezin. We weten elkaar ook steeds beter te vinden na de mis tijdens de 

koffie in de ontmoetingsruimte. Soms is het ook handig om via Whatsapp 

met elkaar contact te houden. Graag voeg ik je toe aan onze Whatsapp 

groep. Interesse? Stuur dan een mailtje met je telefoonnummer naar 

m.g.b.oosterwijk@gmail.com  

 

 

  

http://www.zeilkampnoventus.nl/
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Achtergrond 

 

Maria, Moeder van de Kerk, van alle mensen 

Sinds 2018 wordt door een besluit van paus Franciscus de ‘Gedachtenis van 

de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk’ als gedachtenis gevierd op 

Pinkstermaandag. Dat past, omdat Pinksteren als de geboortedag van de 

Kerk wordt beschouwd en omdat Maria, verbonden met de heilige Geest, 

beeld is van de Kerk.  

 

De Geest leidde haar naar Golgotha. Maria was samen met de apostelen in 

de bovenzaal op Pinkstermorgen, waar de Geest over hen kwam en allen 

die erbij waren. Maria is een uniek voorbeeld van wat de Geest met en in 

een mens kan doen. Zij zegt: “Mij geschiede naar uw woord”, terwijl ze nog 

niet weet wat God haar geven zal. Zij zingt een loflied op God en prijst Hem 

voor een nieuwe wereld waar gerechtigheid is en vrede, waar kleinen groot 

zullen zijn. Maar terwijl Maria erover zingt, zie je die wereld nog niet.  

 

Maria is geïnspireerd, begeesterd door de heilige Geest. Maar Maria is óók 

de vrouw die Jezus in Kana aanspreekt om het feest te redden, de vrouw 

die anderen oproept om te doen wát Jezus hen ook vraagt. 

 

Een moeder staat niet 

boven haar gezin. Ze is er 

onderdeel van. Zo is Maria 

ook lid van de Kerk. Zij zet 

zich in om het Rijk van 

God te realiseren. Door 

haar Zoon alle ruimte te 

geven, en door zelf actief 

te zijn. Zo spoedt zij zich 

naar haar nicht Elisabet 

die ook zwanger is, om 

haar te ondersteunen. Zij 

is er op de belangrijkste momenten in Jezus’ leven. En zij staat onder het 

kruis waar Jezus haar verbindt met Johannes: Zie daar je moeder, zie daar 

je zoon. Maria is de nieuwe Eva, moeder van alle levenden. En wij zijn haar 
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kinderen. Maria wordt door God verbonden met zijn Zoon, als zijn Moeder. 

Door deze Zoon wordt zij verbonden met alle mensen als hun Moeder. 

 

Vanuit de Geest door wie zij wordt bezield weet Maria als geen ander – 

behalve natuurlijk haar Zoon – mensen te verbinden met God én met elkaar, 

met iedere naaste. Maria is er altijd voor ons; zij is liefdevol, blijmoedig, 

vredig, geduldig, vriendelijk, goed, trouw, zacht, ingetogen. Dat zijn precies 

de vruchten van de heilige Geest.  

Maria is vol genade, 

begenadigd. Het is dus de 

liefde van God, zijn genade, 

die ons – ook in en door 

Maria - met Hem verbindt en 

ons kracht geeft. Voor God 

is niets onmogelijk, en dat 

mag ook ons vertrouwen 

geven. 

 

Tijdens het Tweede 

Vaticaans Concilie (1962-

1965) al kreeg Maria door 

paus Paulus VI de titel 

‘Moeder van de Kerk’. 

 

10 jaar paus Franciscus 

Op 13 maart is het 10 jaar geleden dat de Argentijnse kardinaal Jorge 

Mario Bergoglio gekozen werd als nieuwe paus. Dat was goed voor meteen 

drie primeurs: hij was de eerste Latijns-Amerikaan en de eerste jezuïet in die 

functie die bovendien als eerste paus ooit koos voor de naam Franciscus. 

Sinds het begin van zijn pontificaat ijvert hij voor een innerlijke hervorming 

van de Kerk, terug naar de bron. Veel aandacht heeft hij voor de armen, 

voor de vrede, het klimaat, een goede harmonie tussen mensen en 

volkeren, en wel vanuit de liefde en barmhartigheid van God. 
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Met zijn wereldwijde synodale weg wil hij gelovigen nadrukkelijk betrekken 

bij de koers van de kerk. Hij grijpt terug op het Tweede Vaticaans Concilie, 

dat begin jaren zestig van de vorige eeuw werd gehouden. Daar werd voor 

een actievere rol van de leken gepleit. De paus wil dialoog, warmte, samen 

op weg, de een niet boven de ander maar gelijkwaardig in geloofsbeleving. 

Met drie sleutelwoorden: communio, participatie en missie. Een hoofdrol is 

weggelegd voor de heilige Geest, door wie we ons bij onze dialoog in ons 

samen op weg zijn moeten laten 

bezielen. Samen bidden en persoonlijk 

gebed is hierbij onmisbaar.  

Het gaat dus niet om een verandering 

van de kerkelijke leer of structuur, zoals 

de Duitse Synodale Weg nastreeft. De 

synodale weg van onze paus vraagt van 

de hele geloofsgemeenschap om zich in 

het persoonlijke leven te laten leiden 

door de heilige Geest en zich te laten 

vormen door Gods Woord door hieruit te 

leven. 

13 maart 2023 

Ondanks barre weersvoorspellingen voor deze dag was het op de dag zelf 

droog en warmer dan de dagen ervoor en erna en ging de harde wind in de 

avond, toen we de eucharistie 

vierden aan de Franciscuskapel 

in Ooij, zelfs liggen. Met een 

mooie belangstelling en 

betrokkenheid vanuit de 5 

dorpen dankten wij zo voor 10 

jaar toegewijd en inspirerend 

pontificaat van paus Franciscus 

en baden wij om zegen over de 

toekomst van onze samenleving. Al gauw werd het donker, zoals het voor 

veel mensen in onze wereld is. Hoe goed is het als wij dan in Jezus het licht 

van de verrijzenis kunnen ervaren. Na de zegen zongen we: Als alles duister 

is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft… 
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Profetisch over vrede  

Uit: Katholiek Nieuwsblad, 24 februari 2023, blz 8-9 

Met zijn inzet op actieve geweldloosheid geeft de paus aan wat er moet 

gebeuren: het Evangelie verkondigt vrede en vraagt om een praktijk van 

vrede. Hij baseert zich daarbij op de echte vrede die uitgaat van Christus, 

de gekruisigde en opgestane die afziet van vergelding, inzet op verzoening 

en vergeving en een nieuw begin mogelijk maakt. 

Want God heeft alle mensen lief en vraagt onze medewerking voor zijn Rijk 

van gerechtigheid en vrede. Als missionaire kerk moeten we het licht der 

wereld en het zout der aarde zijn, moeten we bijdragen aan de menselijke 

waardigheid en het algemeen welzijn en de eenheid van de mensenfamilie 

serieus nemen.  

De universele broeder- en zusterschap vereist dat we de vijand in zijn 

waardigheid tegemoet treden en met hem in dialoog gaan. Voor de 

allerarmsten en de ecologie zijn de gevolgen van een oorlog evenmin 

goed. Daarom zet de paus zo krachtig in op conflictpreventie en de-

escalatie. 

Kwetsbaarheid onze echte rijkdom  
Woord van de paus Uit: KN, 13 jan. 2023, blz 18 

Kwetsbaarheid is een rijkdom die we moeten leren respecteren en 

verwelkomen, omdat die ons, wanneer we die aan God aanbieden, in staat 

stelt tot tederheid, barmhartigheid en liefde. Wee de mensen die zich niet 

kwetsbaar voelen: ze zijn hardvochtig, dictatoriaal. Mensen die nederig hun 

eigen kwetsbaarheid erkennen, hebben meer begrip voor anderen. 

Het is behulpzaam om in de spiegel te kijken met de hulp van een ander, 

omdat die ander je de waarheid vertelt.  

Paus Franciscus en de Islam  
Uit: Contactbrief Witte Paters, dec. 2022 

Paus Franciscus heeft van het ontmoeten van moslimgemeenschappen 

steeds een grote prioriteit gemaak en heeft dan ook grote moslimlanden 

bezocht zoals Turkije, Azerbeidzjan, Egypte, Irak, Kazachstan en Bahrein. 

Tijdens zijn reis naar Turkije (2014) legde hij de nadruk op het belang van 

een gezamenlijke inzet van christenen en moslims voor solidariteit en voor 

vrede en gerechgtigheid. Want elke staat moet voor zijn burgers en voor 

religieuze gemeenschappen godsdienstvrijheid waarborgen. Hij verklaarde 
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tegenover journalisten dat moslimleiders wereldwijd zich zouden moeten 

uitspreken tegen geweld en terrorisme dat in de naam van de islam 

gepleegd wordt. 

Zijn tweede reis bracht hem naar Azerbeidzjan (2016). De paus maakte voor 

iedereen duidelijk dat in tijden van conflict de godsdienst een zaad van 

vrede moet zijn, oorlog moet overwinnen en dialoog bevorderen, te meer 

wanneer politieke overeenstemming uitblijft. 

In Caïro (2017) zei paus Franciscus dat de berg Sinaï ons eraan herinnert dat 

echte vrede tussen mensen onmogelijk is zonder bevestiging door God. De 

paus ziet twee tegenstrijdigheden: godsdienst beperken tot het privéleven 

en de kwalijke vermenging van godsdienst en politiek. Hij deed een oproep 

om elk geweld onder het mom van religie te ontmaskeren want iedere 

rechtvaardiging van geweld in naam van de godsdienst is een vervalsing 

van de boodschap van God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 bezocht paus Franciscus de Verenigde Arabische Emiraten als een 

gelovige verlangend naar vrede, als een broeder zoekend naar vrede met 

zijn broeders, bij gelegenheid van het 800e  jubileum-jaar van de 

ontmoeting van de heilige Franciscus met sultan Malek Al-Kamil: “We zijn 

hier om naar vrede te verlangen, om vrede te promoten, om instrumenten 

van vrede te zijn.” Als eerste paus bezocht hij het Arabisch schiereiland.  
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800 jaar eerder ging Franciscus 

van Assisi hem voor in de 

ontmoeting. Samen met een 

medebroeder trok hij in 1219 

vanuit het kruisvaarderskamp te 

Damiate, Egypte, blootvoets en 

ongewapend naar het kamp van 

‘de vijand’ toe. Hij wilde met de 

sultan spreken. Franciscus 

stelde een teken in de tijd. Hij deed iets radicaal anders dan wat de 

tijdsgeest hem influisterde. Net zoals sultan Malek Al-Kamil verbrak hij de 

spiraal van geweld waarin zijn tijd verwikkeld was om de ander te 

ontmoeten vanuit een verlangen naar broederschap en vrede.  

In Irak (2021) waar de paus naar Ur ging, de stad van Abraham, vader van 

het geloof voor joden, christenen en moslims, waarschuwde hij, dat als de 

mens God verbant, hij uiteindelijk het aardse aanbidt. Echte religie aanbidt 

God en heeft de naaste lief. 

In november 2022 bracht hij een vierdaags bezoek aan het eilandkoninkrijk 

Bahrein. Hij nam deel aan het allereerste Bahrein Forum voor dialoog: “Oost 

en West voor menselijke co-existentie”. Ongeveer 200 interreligieuze 

leiders kwamen bijeen om broederschap te bevorderen. De paus straalde 

charme en nederigheid uit en maakte veel indruk tijdens de slotceremonie, 

waar hij zei: “Het is onze plicht om onze menselijke familie, die onderling 

afhankelijk is maar tegelijkertijd los van elkaar staat, aan te moedigen en te 

helpen om samen de zee te bevaren”. 

Hij had woorden van advies voor de Moslimraad van Ouderen, een orgaan 

dat voorstander is van gematigdheid in religieuze zaken: “We moeten een 

toekomst van broederschap boven een verleden van antagonisme stellen, 

doorhistorische vooroordelen en misverstanden te overwinnen in de naam 

van Hem die de bron van vrede is. Want hoe kunnen gelovigen van verschil-

lende godsdiensten en culturen naast elkaar leven, elkaar aanvaarden en 

waarderen als wij ons afstandelijk gedragen en afzijdig houden?” 

In zijn eerdere encycliek ‘Fratelli Tutti’ had paus Franciscus al geschreven 

dat alle mensen broeders zijn van elkaar.  
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De Eucharistie in symbolen en rituelen – De Openingsritus 

Voor aanvang van de Mis is er in de kerk een klimaat van rust, zodat 

gelovigen zich kunnen voorbereiden op wat komen gaat: samen de Heer 

ontmoeten en Hem danken. Eucharistie betekent dankzeggen.  

We beginnen de feestelijke viering met een 

lied, meestal tijdens de intredeprocessie. 

Zingen bevordert de onderlinge band. Het 

openingslied brengt ons al bij de 

‘boodschap’ van deze viering. Priester en 

assistenten buigen voor het altaar, waarop 

Christus aanwezig komt. Als het tabernakel 

zich achter dit altaar bevindt, maken zij een 

kniebuiging. Want in het tabernakel worden 

de geconsacreerde Hosties bewaard en is 

dus de Heer zelf aanwezig. Zoals wij mensen elkaar begroeten om onze 

genegenheid en liefde voor elkaar tot uitdrukking te brengen, zo begroet 

de priester namens alle gelovigen aan het begin van de viering met de 

altaarkus het altaar, waarop straks het lichaam en bloed van Christus zullen 

rusten, en na het kruisteken ook de aanwezigen.  

Het kruisteken dat wij maken vat ons geloof in de drieeëne God samen in 

een enkel gebaar. Hiermee hernieuwen wij ons doopsel en het verbond 

met God dat daarmee begon.  

In het gebed om vergeving erkennen we tegenover elkaar en tegenover 

God onze tekortkomingen en vragen wij om zijn vergeving. Hierbij kunnen 

we ons eenmaal op de borst kloppen als een teken van berouw en 

uitdrukking van het schuldbewustzijn. Schuld en verzoening zetelen immers 

in ons hart. Augustinus (354-430) zegt, dat men door zich op de borst te 

kloppen, aanklaagt wat in de borst verborgen is. Aansluitend smeken we in 

het ‘Heer ontferm U’ (Kyrie) de Heer om zijn barmhartigheid, waarna we vrij 

zijn om in het ‘Eer aan God’ (Gloria) de drieëne God te loven: Vader, Zoon 

en heilige Geest. 

Het openingsgebed besluit de openingsritus. Het is een samenvatting van 

het gebed van de gelovigen en leidt net als het openingslied in op het 

thema van de dag. 
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Wel & Wee 

 

 

 

 

 

 

Gedoopt 

Kyano van Grinsven op zaterdag 11 februari in de H. Hubertuskerk in Ooij 

Sten Jacobs op zondag 26 maart in de H. Antoniuskerk in Millingen 

 

Overleden 

Sjef Wieland, 77 jaar. Tijdens de avondwake op vrijdag 10 februari in de 

kerk van Ooij is afscheid van hem genomen, waarna de dag erop crematie.  

 

Diny Menting-Gielen, 96 jaar, Beek. Tijdens de dienst in Jonkerbosch op 

zaterdag 25 februari hebben wij afscheid van haar genomen. 

 

Ben Hubers, 89 jaar, Millingen. Tijdens de avondwake op zaterdag 4 maart 

hebben wij afscheid van hem genomen. 

 

Hennie Wassink-Koenders, 92 jaar, Millingen 

 

Kees Scheffers, 90 jaar, Millingen. Tijdens de plechtige Uitvaart op vrijdag 

10 maart in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van hem genomen. 

 

Bets Römer-Arntz, 95 jaar, Millingen 

 

Els de Boer-Strikkeling, 69 jaar, Millingen 

 

Theo Janssen, 91 jaar, Leuth-Kekerdom. Tijdens de plechtige Uitvaart op 

zaterdag 25 maart in de kerk van Kekerdom hebben wij afscheid van hem 

genomen, waarna crematie. 

 

Marietje Janssen-Hubbers, 92 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaartdienst op 

vrijdag 31 maart hebben wij afscheid van haar genomen. 
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Colofon 

 

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn  

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl 

 

Pastoor en pastoraatsgroep  

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 

0481-431218, rudo.franken@gmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken 

zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur 

 

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 0481-432346 

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827 

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen 

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688 

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 06-13644545  

 

Misintenties €12,50 voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken 

van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: 

Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; 

Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Paul 

Vink (koster Leuth), 06-53182610 

 

Contactpersoon uitvaart/koster 

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807 

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167                    

Ooij: Leny Rikken, 024-6632271 (contactpersoon)  

David Brouwers, Weth. Verrietstraat 53, wheelcowboy@yandex.com (koster) 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon) 

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster) 

 

Ledenadministratie – vult u het formulier in op onze website, als u bij ons 

bekend wilt zijn; gelieve ook wijzigingen door te geven. 

Beek: j.peters11@upcmail.nl   Millingen: beabaartman@gmail.com;  

Kekerdom: berdie.gerritzen52@gmail.com; Ooij: emile.verstege@gmail.com 

Leuth: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl 

about:blank
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Kerkbijdrage – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie 

Beek:  NL43RABO 0105 101206  Kekerdom: NL16RABO 0128 301473 

Ooij:  NL49RABO 0105 101583  Millingen:   NL36RABO 0134 402316 

Leuth:  NL51RABO 0128 301619  

 

Kerkhofadministratie 

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

 

Kerkhofreglement en tarieven  

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. 

Een uitgeprinte versie is beschikbaar achter in de kerken van onze parochie. 

 

Kerkhofbeheer 

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776 

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504) 

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931 

 

Parochieblad en website parochie Maria ten hemelopneming 

Eindredactie: Martin Oosterwijk en pastoor Rudo Franken 

Redactie: Pastoraatsgroep 

Distributie: Brigit van Raaij (brigitvanraaij@hotmail.com) 

Redactieadres: Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom, 

m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

Volgende uitgave: juli 2023  

Kopij en reacties parochieblad: vóór 3 juni 2023 

 

Kan ik me aanmelden voor ontvangst van het parochieblad? 

Wilt u het blad bij u in de brievenbus of in uw digitale postvak ontvangen?  

Contact: m.g.b.oosterwijk@gmail.com, Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom  

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 

400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad. 


