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Pastorale gedachte 

 

Vriendschap en vrede 

Wij mensen wensen onszelf en anderen gewoonlijk wel vriendschap en 

vrede toe. Verbinding en ontmoeting zijn daarvoor bouwstenen, want 

vriendschap en vrede komen ons niet aanwaaien. Een ander willen leren 

kennen, met die ander op weg willen gaan, daarin ligt een uitdaging. 

Als parochie, als geloofsgemeenschap willen wij vriendschap uitstralen en 

vrede. Dat zal niemand vreemd vinden. Want Jezus Christus zelf is ons 

hierin voorgegaan op een manier die wij altijd zullen herdenken. En dan 

willen wij Hem daarin natuurlijk volgen, en openstaan voor de Geest die Hij 

ons gaf. Daarvoor moeten we ‘vaste patronen’ kunnen opgeven, nieuwe 

wegen durven gaan. 

Bijna vier jaar inmiddels ben ik met veel plezier en graag in de Polder. Het is 

prettig om hier te wonen, en samen met velen van u te bouwen aan een 

stukje gemeenschap en daarvan ook te genieten. Van tijd tot tijd is het goed 

om dingen bespreekbaar te maken, te zien hoe het gaat, en of we misschien 

meer kunnen werken vanuit verbinding en ontmoeting.  

Hoe voelt het als we kunnen samenkomen over dorpsgrenzen heen, elkaar 

kunnen ondersteunen als gelovige in deze tijd, ‘nieuwe’ mensen uitnodigen, 

uitgestoken handen willen zijn van de Heer Jezus, die mensen opzocht en 

die hen zozeer raakte met zijn genezende liefde, dat zij op hun beurt ook 

zelf weldoende rondgingen?!  

Uitgestoken handen willen zijn is een uitdaging in deze tijd van krimp. Van 

de nood een deugd maken. Nieuwe wegen gaan. Bv met de ‘kerktaxi’ naar 

Millingen waar op zondag de eucharistie wordt gevierd, en waarna je elkaar 

kunt ontmoeten bij een kop koffie. Fijn om na de viering nog even bij elkaar 

te zijn, ook na de Mis in een van de vier andere dorpen. Een wenkend 

perspectief vindt u op p. 4-5. 

En als we samen stappen kunnen zetten naar meer verbinding, bv met de 

Polderdagen (p. 12-13), zal dat meer vriendschap en vrede opleveren.  

Ik wens ons een fijne vakantie en wie weet, gaan we met elkaar ‘polderen’ 

bij de Polderdagen. 

Rudo Franken, pastoor  
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Liturgische agenda 

 

Eucharistievieringen 

Vervalt de Mis door de week: 7 juli en 18-23 juli 

Aanbidding en rozenkransgebed  

Donderdag 9:30-18:00  Millingen Aanbidding 

Zaterdag 9:30-9:55  Millingen Rozenkrans 

 

(Online) meevieren 

De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen 

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live  

 

Bijzondere vieringen  

Zaterdag 19 augustus 10.00 uur Kulturhus Leuth Zangdag 

Zondag    20 augustus  10.30 uur Vriendenkring Leuth Parochiefeest 

 

Gelegenheid voor gebed en kaarsje  

In Millingen is de dagkapel elke dag 9.00-17.00 uur open, ook de Mariaka-

pel, vanwaaruit u de hele kerk kunt zien; in Kekerdom kunt u elke dag vanuit 

het portaal de kerk van binnen zien; de Mariakapel van de kerk in Leuth is 

elke dag 9.00-17.00 uur open; de Mariakapel van de Grote Bartholomaeus 

in Beek is elke dag 9.30–17.30 uur open, vanwaar je de hele voormalige 

kerk kunt zien. In de kapel op het kerkhof van Beek kunt u elke dag terecht, 

ook bij de Fatimakapel in Millingen en bij de Franciscuskapel in Ooij.  

Zaterdag 19:00 uur Ooij (behalve zaterdag voor 1e zo vd maand) 

Zaterdag 19:00 uur Leuth – Mariakapel voor 1e zondag vd maand 

Zaterdag  17:00 uur Beek – kleine Bartholomeus 3e za vd maand 

Zondag 10:30 uur Millingen  

Zondag 10:30 uur Ooij Woordcommunieviering       1e zo vd maand 

Zondag 9:00 uur Kekerdom 1e zo vd maand 

Dinsdag 19:00 uur Leuth - Mariakapel  

Woensdag 9:00 uur Beek- kleine Bartholomeus  

Donderdag 9:00 uur Millingen  

Vrijdag 9:00 uur Millingen  

Zaterdag 9:00 uur Millingen  
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Wenkend perspectief – denk en doe jij mee? 

Na een inwerkperiode van bijna vier jaar als pastoor van de parochie van  

Beek tot Millingen en bijna tien jaar na de fusie lijkt het mij zinvol om – 

persoonlijk of in groepjes – met elkaar gedachten uit te wisselen over  

onderstaand wenkend perspectief. Wat is mogelijk, wenselijk en goed?  

Welke stappen kunnen we – in fases – samen zetten naar een levende 

gemeenschap van leven en geloof?  

Uw reactie is welkom: rudo.franken@gmail.com, Schoolstraat 4, 6566 EA  

Millingen, 06-46193591 

 

In mijn dromen zie ik mensen elkaar en anderen ophalen om op zondag  

samen eucharistie te vieren, een kerk gevuld met alle leeftijden, een crèche,  

een kindernevendienst, samen na afloop koffiedrinken, eventueel samen  

lunchen. Voor alles is ruimte of wordt ruimte gemaakt. Een gemeenschap,  

getekend met het beste van de vijf dorpen van de Polder. Een thuis voor  

kinderen, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, samengaanden en ouderen,  

met een diversiteit aan vieringen en andere bijeenkomsten en activiteiten.  

Waar nieuwe initiatieven mogelijk zijn, omdat we er samen de schouders  

onder zetten. Een geloofsgemeenschap die gastvrij is, inspirerend en  

dienstbaar aan de samenleving. 

 

Bijzonder als christenen zijn wij geroepen om naar elkaar toe te groeien,  

sámen ons geloof in Christus gestalte te geven, elkaar daarin te versterken,  

en ook anderen uit te nodigen, als een gemeenschap die samen op weg is. 

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen; als je ver wilt komen, ga dan samen. 

 

Wat vraagt de Geest van ons? Hoe kunnen we aandachtig naar ieders  

inbreng luisteren en biddend openstaan voor God? Hoe kunnen we zien  

voorbij de huidige stenen gebouwen, elkaar vinden over de dorpsgrenzen  

heen, met elkaar ervaren wat het geloof ons wil geven, een kans voor een  

nieuw begin, waar we allemaal energie van krijgen?  

 

Hoe kunnen we in de Polder investeren in het over en weer elkaar leren  

kennen en waarderen en samen stappen zetten naar verbinding en  

ontmoeting? Hoe kunnen we onze gaven, talenten en eigenheid inzetten  

over de grenzen van onze dorpen heen voor een kerk met ‘toekomst’? 
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Hoe kan ik, die vertrouw op het vuur van de heilige Geest en dat dit  

uiteindelijk gaat raken, zelf  een uitgestoken hand zijn? 

 

Wat te denken van…  

- dat mensen elkaar ook stimuleren om elkaar mee te nemen naar de 

gezamenlijke eucharistieviering op zondag in Millingen en ook 

anderen hiervoor uitnodigen, over dorpsgrenzen heen (‘kerktaxi’). 

Voor kinderen is er elke zondag kindernevendienst. Na de viering is 

er koffie voor ontmoeting met elkaar en kennismaking.  

- in de vier andere dorpen van de parochie wordt de eucharistie 

gevierd zoals nu geregeld is. Fijn als mensen uit de hele parochie 

elkaar ook hier zien en ontmoeten bij koffie na de viering. In overleg 

kan het tijdstip van de viering anders. 

- lectoren kunnen meebewegen in een parochiebreed rooster.  

- nagaan hoe we kinderen en jongeren actief bij vieringen kunnen 

betrekken en bij andere activiteiten voor hen. 

- koren kunnen zingen in elkaars kerken. 

- in elke kerk is een team dat mensen bij binnenkomst welkom heet 

en gastvrij ontvangt. 

- nagaan hoe we parochiebreed diaconale projecten kunnen 

ontwikkelen. 

- zien hoe en op wat voor gebied we parochiebreed vorming kunnen 

bieden, bv cursus Opnieuw Beginnen en Divine Renovation. 

- je kunt aan de Polderdagen (30 juli-6 augustus; zie website en 

parochieblad begin juli) deelnemen en met anderen uit de vijf 

dorpen gedachten uitwisselen over dit wenkend perspectief. 

 

Parochiefeest 19-20 augustus in Leuth 

Op zondag 20 augustus komen we als parochie samen in de Vriendenkring 

in Leuth om ons parochiefeest van Maria ten Hemelopneming te vieren. 

Vorig jaar was het in Beek, in 2021 in Ooij, in 2020 in Millingen.  

10.30 uur eucharistieviering met kindernevendienst en samen- en koorzang 

vanuit de vijf dorpen onder leiding van Lianne van der Burgt.  

12.00 uur broodjeslunch, waarna een spel en afsluiting. 

Voor de inzingdag op 19 augustus ook in Leuth (10.00-16.00 uur) kunt u 

zich tot 1 augustus aanmelden via liannevanderburgt@gmail.com. 
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Bestuur 

 

 

Kerk open 

In een tijd waarin mensen niet meer massaal naar de Mis komen, maar het 

wel eens prettig vinden om op een moment dat hun past, een kerk binnen 

te lopen voor een stil moment van bezinning of rust of om een kaars aan te 

steken, is het goed en zinvol om kerkgebouwen zoveel mogelijk open te 

stellen zo werd onlangs besproken in het kerkbestuur. 

 

De kerk van Beek en Leuth die aan de eredienst onttrokken zijn en verkocht, 

waren en zijn al elke dag open, althans de Mariakapel waar je een kaarsje 

kunt aansteken, evenals de dagkapel van de kerk in Millingen.  

 

Maar de drie kerken van onze parochie die open zijn, waren afgezien van de 

momenten dat er een viering wordt gehouden tot voor kort meestal 

gesloten. Daar is deels al verandering in gekomen. Naast de dagkapel van 

Millingen is nu ook de kapel van Onze Lieve Vrouw van altijddurende 

bijstand dagelijks open, van 

waaruit je de kerk van 

Millingen van binnen kunt 

zien, althans van achter het 

ijzeren hek van de kapel. Ook 

de kerk van Kekerdom is sinds 

kort dagelijks van binnen te 

bekijken, van achter een 

ijzeren hek. In Ooij wordt nog 

gekeken voor een dergelijke 

oplossing.  

 

Ooij prijst zich overigens 

gelukkig met de nieuwe 

Franciscuskapel aan de 

Kruisstraat, zoals Beek met de 

kapel op de begraafplaats en 

Millingen met de Fatimakapel 

aan de Schoolstraat.  
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Pastoraat 

 

Werkgroep ledenadministratie  

en verspreiding parochieblad 

Deze werkgroep vraagt iedereen die al parochiaan 

is of wil zijn, een formulier in te vullen. Formulieren 

liggen in elk van de dorpen: in ontmoetingsruimte, 

kerk en kapel. 

Ook op www.mariatenhemelopnemingparochie.nl 

kunt u ze vinden. Mensen vragen we naar telefoonnummer, mailadres en 

interesse voor het parochieblad, digitaal, dan wel op huisadres. Met het 

invullen en inleveren hiervan helpt u ons u beter van dienst te kunnen zijn. 

Er is gekozen voor een administratie van leden die betrokken willen zijn, al 

is het maar één keer per jaar.  

Nieuwkomers in de parochie die ons via de SILA (Stichting Interkerkelijke 

Ledenadministratie) worden doorgegeven, zullen voortaan welkom worden 

geheten. Van bezoekpersonen van deze werkgroep krijgen zij een 

welkomstmapje van de parochie. 
 

Mocht u niet in de ledenadministratie willen staan en toch een parochieblad 

wensen, dan kunt u dit doorgeven aan Jurre, zie blz 24. 
 

Contactpersonen per dorp: 

Beek: Jos Peters, Rijksstraatweg 93, 024-6842688, j.peters11@upcmail.nl 

bezoek-contactpersoon: idem 

Kekerdom: Berdie Gerritzen, Schoolstraat 25, 0481-432203, 

berdie.gerritzen52@gmail.com 

bezoek-contactpersoon: vacant 

Leuth: Petra Seerden, petra.seerden@gmail.com;  

bezoek-contactpersoon: Mareen van Eck, Plezenburgsestraat 7, 06-

20679958, mareenvaneck@gmail.com 

Millingen: Bea Baartman, Heerbaan 168g, beabaartman@gmail.com; Petra 

Seerden, petra.seerden@gmail.com; 

bezoek-contactpersoon: Nell Berns, Heerbaan 120, 0481-840036 

Ooij: Emile Verstege, Dr. Kochlaan 42, emile.verstege@gmail.com 

bezoek-contactpersoon: David Brouwers, Wethouder Verrietstraat 53, 

wheelcowboy@yandex.com 
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Op een mooie Pinksterdag… 

‘En...ben je al zenuwachtig?’ Dat wordt mij meermaals gevraagd een dag 

voor de Vormselviering. Zenuwachtig was ik tot dan toe niet echt maar als  

het me zo gevraagd wordt lijkt dat ineens te veranderen. Ja, een beetje 

spanning hoort erbij, ook al ben je in mijn geval inmiddels 42 jaar. Deze 

stap -voorwaarts - die ik zal gaan zetten is een heel bijzondere. 

Het grootste gedeelte van de 

voorbereiding op deze dag 

heb ik samen met Gavish en 

Annasha gedaan. Twee jonge 

mensen, broer en zus, 

leerlingen op het voortgezet 

onderwijs. De bedoeling was 

dat we alle drie het Vormsel 

zouden ontvangen. Toch liep 

het anders… Soms blijkt dat 

het niet voelt als het ‘juiste’ 

moment, zijn er andere 

belangrijke dingen die de 

aandacht vragen en is de 

beslissing om een pas op de 

plaats te maken, de juiste. 

Natuurlijk vond ik het heel 

jammer toen ik dit hoorde 

maar ik weet zelf al te goed dat 

je als jongere veel aan je hoofd 

kunt hebben. Ik hoop ze 

beiden binnenkort weer te zien 

tijdens een Viering. 

Een van de leuke dingen in de 

voorbereidingstijd vond plaats op zaterdag 15 april in Den Bosch: ‘Power 

Of Fire!’ Een dag georganiseerd speciaal voor alle vormelingen uit het 

bisdom. Uit veel parochies waren enthousiaste jonge mensen naar de stad 

gekomen voor een actieve dag vol met spellen om elkaar zo te leren 

kennen en het vuur van de Heilige Geest (verder) te ontdekken. Sommige 

jongeren waren onlangs al gevormd en deelden hun ervaringen; voor 

anderen zoals ik, was het nog aanstaande. 
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De opening vond plaats met een Viering door de 

bisschop in de mooie Sint-Janskathedraal. Ik was er 

nog nooit eerder geweest. Daarna: tijd voor actie en 

volgden er veel opdrachten door de hele stad die 

we in groepjes uitvoerden. Een menselijke piramide 

bouwen, de rollatorrace, geheimtaal ontcijferen en 

een stormbaan afleggen, ik heb het (bijna) allemaal 

gedaan…U begrijpt, aan het einde van de dag kon 

ik goed merken dat de meeste vormelingen een 

behoorlijk stukje jonger waren dan ik… 

Tegelijkertijd werd dat juist een  onderwerp van een 

leuk gesprekje: ‘Jij bent ouder dan wij en doet nu 

het Vormsel, waarom is dat?’ vroeg een jongen mij. 

En zo ging het erover dat het helemaal niet uitmaakt 

hoe jong of oud je bent als je kiest voor het Vormsel! (of een ander 

sacrament) 

 

In vergelijking met 

het pad dat je volgt 

naar het Vormsel 

toe, lijkt de dag zelf 

voorbij te vliegen! Ik 

kan niet anders 

zeggen dan dat ik 

enorm dankbaar 

ben: dankbaar voor 

de dierbare mensen 

die aanwezig waren, 

de verrassing voor mij dat de Cantorij heeft gezongen, de lieve cadeautjes 

die ik heb gekregen, de vele mooie woorden van bekende en onbekende 

aanwezigen, het feit dat er foto’s en opnames zijn gemaakt, dankbaar dat 

de naam van mijn overleden moeder is genoemd en zij zo aanwezig was, 

voor iedereen die deze Vormselviering mogelijk heeft gemaakt en ten 

slotte, dankbaar voor wie ik ben geworden.  

Ik hoop voor volgend jaar dat er met Pinksteren net zo’n mooie Viering zal 

zijn voor een ieder die dat ook graag zou willen, van jong(er) tot oud(er)… 

Petra Seerden 
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Samen op bedevaart 

Als er vanuit onze parochie een wens is om 

ergens op bedevaart naar toe te gaan, wil 

de pastoor dat graag ondersteunen en 

zelfs meegaan. ‘Samen op bedevaart’ 

werkt verbindend en verdiepend. Dus als u 

een idee hebt, bespreek het eens met 

elkaar en kijk of er een plek is die een 

uitdaging kan vormen om samen naar toe 

te gaan. Het hoeft niet ver weg te zijn en 

duur, om goed te zijn. 

Op vrijdag 4 augustus staat een (gratis) 

bedevaart gepland naar Katwijk (zie p.12-

13). En wat zou u denken van een busbedevaart naar Gerardus in Wittem of 

Bonifatius in Dokkum, zoals afgelopen 11 juni naar Scherpenheuvel. Of per 

trein naar Parijs voor een dag of vier. Een beetje beweging kan heilzaam 

werken voor ons lichaam én onze ziel of geest. 

 

Cultuurhistorisch informatie centrum ’t Laag 

Van 28 mei t/m 29 oktober 2023 in de H. Antonius van Paduakerk te zien: 

de “expositie over bedrijvigheid op en aan het water”. Op dinsdag, vrijdag 

en zondag van 14.00 – 17.00 uur in de  H. 

Antonius van Paduakerk, Sint Antoniusplein 

1, 6566EB  Millingen aan de Rijn. 

 

Op deze expositie is info te vinden over:  

voetveren, scheepswerven, parlevinkers, 

bunkerschepen, binnenvaart, visserij en 

steenfabrieken. Dit jaar met als insteek het 

“maakproces”. Een film in de doopkapel 

laat u zien hoe stenen werden gemaakt en 

schepen gebouwd.  

Voor kinderen is een fotospeurtocht.  

En oefen eens scheepsknopen … 

Gastheren en – vrouwen van het Cultuurhistorisch informatie centrum heten 

u van harte welkom. Graag horen we nog meer verhalen…komt u ook kijken 

en uw verhalen delen? 



- 11 - 
 

Uitbreiding en verbreding van pastoraatsgroep 

Op 22 mei 2023 is in Ooij bij kerkoverleg van Ooij, Beek en Leuth het idee 

ontstaan om ook mensen uit Millingen en Kekerdom uit te nodigen, twee 

mensen uit elk van de vijf dorpen van onze parochie.  

De pastoraatsgroep die al enkele jaren actief is en gevormd wordt door  

Hein en Lianne Vrijdag, Martin Oosterwijk, Daisy Janssen, Mareen van Eck 

en sinds kort David Brouwers, en maandelijks pastoraal overleg heeft met 

pastoor Rudo Franken, wil daarom graag een avond (in Ooij) beleggen met 

een tiental mensen uit de vijf dorpen van onze parochie.  

Wie de uitdaging wil aangaan om samen na te denken over de pastorale 

weg die onze parochie goed zou doen, is van harte welkom en kan contact 

opnemen met Rudo Franken, Schoolstraat 4, Millingen, 06-46193591, 

rudo.franken@gmail.com 

 

Redactie gezocht voor het parochieblad 

Bijna vier jaar bestaat het parochieblad dat vijf keer per jaar in de vijf 

kerkdorpen van onze parochie aan huis dan wel per mail wordt bezorgd.  

De invulling ervan is al gauw opgepakt door de hierboven genoemde 

pastoraatsgroep die in april 2020 in het leven werd geroepen. 

Om zelf meer armslag te krijgen 

voor vormgeving en 

ondersteuning van het pastoraat 

(liturgie, catechese, diaconie, 

kerkopbouw) en het draagvlak in 

onze parochie te verbreden, 

nodigt de pastoraatsgroep graag 

‘nieuwe’ mensen uit om zitting te 

nemen in een redactie. 

Het kan een uitdaging zijn om het  

parochieblad verder te ontwikkelen als een blad van verbinding en 

verdieping. Heb je belangstelling, neem dan vrijblijvend contact op met 

Martin Oosterwijk m.g.b.oosterwijk@gmail.com of pastoor Rudo Franken 

(zie colofon). 

 

Gezamenlijke poetsdag kerk Millingen 

Op zaterdag 16 september is de eerstvolgende gezamenlijke poetsdag in 

de kerk van Millingen, van 10.00 uur tot 12.30 uur. Hartelijk welkom. 
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Polderdagen-week: met elkaar op weg – jong en oud  

In aansluiting bij de uitdagende Wereldjongerendagen in Portugal zijn er 

voor jong en oud in onze Polder van zondag 30 juli tot zondag 6 augustus 

Polderdagen in onze vijf dorpen met 

ontspanning, verdieping, workshop 

en uitwisseling van gedachten. 

Hieronder vind je het programma. 

Per dag en onderdeel kun je je 

aanmelden, ook voor het geheel. 

Ook onaangemeld ben je van 

harte welkom om deel te nemen. 

 

PROGRAMMA 

(ook als AANMELDINGSFORMULIER te gebruiken, bv door het in te 

scannen en te mailen naar rudo.franken@gmail.com) 

 

 

van Millingen naar Kekerdom (30/7):  

o 10.30 u  eucharistieviering kerk Millingen, waarna koffie 

o 12.00 u  te voet naar Kekerdom, aan de hand van Lucas 1,39-45 

o 13.00 u  picknick bij kerk van Kekerdom 

o 14.00 u  rondleiding in kerk van Kekerdom 

o 15.00u  pauze met koffie/thee en iets erbij 

o 15.30 u  vespers (=avondgebed) in kerk van Kekerdom (app op 

telefoon) * 

* getijdengebed-app kun je downloaden van appstore – er zijn ook blaadjes! 

 

rond Ooij (31/7):  

o 11.00 u  eucharistieviering bij Franciscuskapel 

o 12.00 u  picknick bij kapel (graag eigen brood meebrengen; voor 

drinken wordt gezorgd) 

o 13.00 u  impuls over ‘Samen op weg in de Geest’ en gedachten 

hierover uitwisselen met elkaar 

 

rond Leuth (1/8):  

o 19.00 u   eucharistieviering in Mariakapel Leuth 

o 19.45 u   koffie 



- 13 - 
 

rond Beek (2/8):  

o 09.00 u   eucharistieviering kleine Bartholomeus en koffie 

o 10.10 u   de grote Bartholomaeus gaat open voor enkele workshops 

‘van steen naar Geest’: - elfjes (gedicht van 11 woorden) schrijven 

- bijbelverhaal dat tot leven komt (lectio) 

 

in Millingen (3/8):  

o 09.00 u  eucharistieviering en uitstelling H. Sacrament Millingen 

o 10.00 u  koffie in pastorietuin Schoolstraat 4 

met bijbelverhaal en gesprek over samen op weg 

o 12.00 u  broodjes met soep in pastorietuin 

o 13.00 u  gedachte over aanbidding 

hierna: evt (kort) aansluiten bij aanbidding 

 

naar Katwijk aan de Maas (4/8):  

o 09.00 u  eucharistieviering Millingen, waarna koffie 

o 10.00 u  vertrek per fiets naar Katwijk (24 km) met onderweg enkele 

bid-stops (Kekerdom, Zyfflich, Wyler, Groesbeek, Boskapel Biesselt) 

o 12.30 u  picknick in Katwijk (café van Kempen is open) 

o 13.30 u  kruisweg met kaarsen die we in de Lourdesgrot zetten 

o 14.15 u   Mariaviering bij Lourdesgrot, waarna koffie (15.00 u) 

o 15.30-18.00 u  terugweg via Molenhoek; onderweg vespers (app)* 

uiteraard is per eigen auto naar Katwijk ook mogelijk 

 

in Leuth (5/8):  

o 18.30 u   vespers in Mariakapel Leuth (app op telefoon) * 

o 19.00 u   eucharistieviering in Kulturhus Leuth, waarna koffie  

o 20.30 u   vredesgebedsavond in Kulturhus tot 22.00 u 

     (internetverbinding met Lissabon) 

 

in Millingen (6/8):  

o 10.30 u   eucharistieviering kerk Millingen 

o 11.45 u   koffie 

 

Deelnemer(s):………………………………………………………………………. 
 
Mailadres (bij voorkeur) of tel.nr: ……………………………………………… 
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Afscheid van Joop Rutten als organist en dirigent 

Op zondag 7 mei is met een eucharistieviering in de kerk van Kekerdom bij 

het afscheid van en met Joop Rutten als dirigent en organist dankbaar stil 

gestaan bij zijn 76 jaar muzikale betrokkenheid in die hoedanigheid in de 

katholieke kerken van de Polder, met name in Leuth en Kekerdom. Harry 

Sanders sprak Joop toe met heel veel lovende woorden en bood hem 

namens de parochie een digitale fotolijst aan waarop ook de foto’s kunnen 

staan van het fotoboek dat van het afscheid door Erik Hell werd gemaakt. 

De mis werd voorgegaan door pastoor Rudo Franken. 

Enkele woorden van Harrie: Hier in 

dit kerkje van Kekerdom begon 76 

jaar geleden die carrière van een 

toen 16-jarige enthousiaste knaap, 

toen hij in 1947 organist werd van 

het toenmalige kerkkoor met een 

orgel waarvan ruim 25 jaar later 

ontdekt zou worden dat het een 

origineel Smitsorgel was.                     

Vandaag sluit zich de cirkel. Joop, je 

sluit in datzelfde kerkje je lange 

loopbaan als organist en ook 

dirigent af zonder ooit iets verloren 

te hebben van die jeugdige enthousiaste inzet waarmee je zoveel mensen 

en ook jezelf zolang een genoegen hebt bereid. 

Voor de hele toespraak: zie website van Henk Baron, vanwaar u ook de 

foto’s kunt zien en de film gemaakt door BD1. Deze foto: van Henk Baron 

 

Afscheid van Gemengd Koor Ooij en van de (Ooijse) Cantorij 

Tijdens en na de avondmis op zaterdag 20 mei werd afscheid genomen van 

Gemengd Koor Ooij dat voor de laatste keer zong (zie website Henk Baron).  

Op 8 maart 1977 is dit koor opgericht door een fusie van het mannenkoor 

met een al bestaand dameskoor. Dirigent waren achtereenvolgens Cor 

Hubbers, Geert Kummeling , Cecile Andriessen en Willem Wijnakker. 

Behalve bij reguliere Missen en uitvaarten in de Ooijse kerk zong het koor 

ook in Hallenberg (Duitsland), in Banneux en in Huize Rosa in Nijmegen.  

Tot 2015 was er jaarlijks een kerstconcert, in de kerk of in De Sprong, 

meestal in samenwerking met muziekvereniging Ooijse Toekomst.  

Het repertoire bestond uit  tien vierstemmige missen en een kleine honderd 

liederen. Toenemende ouderdom en afnemend ledenaantal beperkten de 
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zangmogelijkheden. Corona, verplaatsing van de Mis naar zaterdagavond, 

een koude kerk en kleine repetitieruimte waren evenmin zonder gevolg.  

 

Met de opheffing van 

Gemengd Koor Ooij 

komt ook een einde 

aan de Cantorij, een 

gedeelte van het 

Gemengd Koor Ooij, 

dat ruim 25 jaar bij 

de avondwakes heeft 

gezongen en bij de 

jaargetijdeviering. 

Veel dank dus aan 

Gemengd Koor Ooij 

en de Cantorij voor 

hun grote inzet en toewijding in al deze jaren met hun zang, én aan al hun 

dirigenten en organisten. 

Zie ook website van Henk Baron, met tekst en foto’s, o.a. deze foto. 

 

Franciscus bidt met jongvolwassenen. Kom ook naar Rome! 

Paus Franciscus nodigt jonge 

christenen van alle kerkelijke 

achtergronden uit om op 30 

september in Rome te komen 

bidden voor de toekomst van de 

kerk. Deze samenkomst van Gods 

volk, “Together”, wordt 

georganiseerd door de 

gemeenschap van Taizé. Ben je erbij? 

De oecumenische gebedsbijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de 

synode van de Rooms-Katholieke Kerk, een beslissend moment in het 

veranderingsproces in de kerk. 

Ben je tussen de 18 – 35 jaar en wil je bijdragen aan deze verandering? De 

Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert een speciale reis naar 

de bijeenkomst van 28 september tot en met 2 oktober. 

Op www.oecumene.nl/together vind je meer informatie en kun je je 

aanmelden. 
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Familie en gezin 

 
 

Kindernevendienst tijdens zondagsviering met Familiekoor:  

zondag 10 september 10.30 uur. 

 

Meet & greet  

Na de mis op zondag 10 september gaan we met alle gezinnen picknicken 

en een gezellige activiteit doen.  

Verder informatie volgt, maar zet de datum alvast in je agenda! 

 

Op weg naar Emmaüs – zoek de 10 verschillen 

Twee leerlingen van Jezus lopen van Jeruzalem naar hun woonplaats 
Emmaüs. Ze zijn verdrietig over wat met Jezus is gebeurd. Plotseling 
verschijnt er een vreemdeling die met hen meeloopt. Hij legt hen uit 
waarom Jezus moest sterven aan een kruis. Als hij blijft eten en het brood 
breekt, zien ze dat de vreemdeling Jezus is. Ze lopen meteen terug naar 
Jeruzalem om de anderen te vertellen dat Jezus leeft!  
Dit verhaal staat in de Bijbel in Lucas 24,13-35.  
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Ingekomen stukken 

 

Zelfonderzoek van een parochiaan 

 

Waarom ga je naar de kerk? Waarom bid je daar zo openbaar? Hoe durf je 

uit te spreken wat je toch maar zo weinig in daden om kunt zetten? Ben je 

geen vreselijke huichelaar als je dat doet? Waarom doe je dat? Wil je gezien 

worden soms - ‘kijk eens hoe vroom, hoe gelovig ik ben!’ Waarom, waarom 

ga je naar de kerk? 

 

In de kerk voel ik me verbonden met mensen die dezelfde hoop koesteren 

[dat het goed zal komen]. Die vermoeden of zelfs erop vertrouwen dat er 

een Kracht is die alles overstijgt. Die soms zelfs in een flits weten: ‘Ja, nu is 

het duidelijk, nu weet ik het, nu geloof ik het.’ Die dan ook vaak weer uit de 

sfeer van die ‘flits’ weggezogen worden door de pijn van alledag. Een pijn 

die vaak nodig lijkt of blijkt te zijn om te kunnen beseffen dat we allemaal 

‘maar’ mensen zijn. Dat we zullen werken en ploeteren om te kunnen leven. 

 

Die verbondenheid met elkaar. Omdat de 

eenling het niet redt. We hebben elkaar 

nodig en als groep zijn we sterker dan alleen. 

Het besef dat ook de groep behoefte heeft 

aan ‘iets’ groter dan wij. Het vertrouwen of 

ten minste de hoop dat dit ‘iets’ de Liefde is 

die we via het Woord voorgespiegeld krijgen 

en die we na proberen te doen, te DOEN ja.  

 

In de kerk leer ik dat je Liefde moet DOEN, en daarvoor heb je elkaar nodig. 

Maar dat ontdek je pas als je het al uitgeprobeerd of ervaren hebt. Dat voel 

ik als het nut van naar de kerk gaan. Het samenzijn van mensen die dat 

zelfde doel hebben en daarin elkaar versterken. 

 

Het einddoel is Liefde is God is Liefde is God is Liefde en het één versterkt 

het ander. Daarom ga ik naar de kerk. Omdat ik me daar niet alleen voel – 

me daar verbonden voel. Daar zelfs bij tijd en wijle echt God aanwezig voel. 

Daarom ga ik naar de kerk. 
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Achtergrond 

 

Zwemmen in de tuin van de pastorie… 

Onze Millingse kerk en haar omgeving blijft mij boeien. Deze keer ga ik het 

met u hebben over een bijna 200 jaar oude plattegrond: die van de 

originele kadasterkaart van ongeveer 1832. Deze ziet er zó uit, in de 

enigszins beschadigde versie die in de opeenvolgende oude 

gemeentehuizen van Millingen is bewaard gebleven: 

Kerk en omgeving gekarteerd rond 1832 
 

Er zullen u op het eerste oog al enkele dingen opvallen. Kijkt u even rustig; 

zelf wijs ik u alvast op de volgende bijzonderheden. Rondom de kerk zijn 

enkele gebouwen aangegeven die er nu geen van alle meer staan: 163 was 

de herberg (met vlak erbij de eerder genoemde waterput), 177 diende 

indertijd als dorpsschool en is bij de ouderen onder ons nog bekend als 

boerderij, 181 is de (oudste, nu verdwenen) pastorie. De rondjes c en b, van 

waaruit oriënteringslijnen zijn getrokken, duiden op de toren en een ander 

duidelijk herkenbaar punt aan de kerk. De stippellijntjes wijzen op de oude 

kerkhofpaden, die links uitmondden in wat nu de Willibrordstraat heet. 

 

Het interessantste vind ik het vierhoekje dat kadasternummer 180 draagt. In 

de O.A.T., de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel, staat vermeld dat hier een 

vijver lag. Nu is dit, alleen al vanwege de hoge ligging (volgens Rijkswater-
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staat meters boven het grondwaterpeil), erg onwaarschijnlijk. Ook de 

regelmatige vorm doet iets anders vermoeden. Maar als het geen vijver 

was, wat was het dán? Een recente plattegrond uit gemeentebron tekent 

het als gebouw (zelfs met ingangspartij aan de kant van de kerk), maar daar 

is verder geen bewijs voor te vinden. Zou er dus tóch een vijver of zwembad 

zijn geweest, daar op kerke-grond, verstopt achter het woonhuis van de 

pastoor? Het zou te mooi zijn om waar te wezen… Of zoiets als een vis-wijer, 

zoals er in de Dender verschillende zijn geweest? We wachten even af, of 

onze lezers daar een idee over hebben. 

 

Tóch is er in de tuin van de (nieuwe) pastorie wél gezwommen! We horen 

het uit de mond van Karola van Ingen, getrouwd met fotograaf Peter 

Hendriks. We laten haar aan het woord: “Ik woon vanaf zomer 1970 in 

Millingen, als pleegkind van Karen Jongerden en John van Ingen. Met vijf 

oudere broertjes kwam ik, dreumes van twee, toen terecht op ‘Skaraborg’, 

de oude pastorie, waar ook pastoor Van Asten nog even bleef wonen. In 

mijn tijd als kind is het zwembad gebouwd, om mijn ‘moeder’, die een 

geopereerde knie had, oefenmogelijkheden te bieden. Het kreeg later ook 

verwarming. Natuurlijk konden ook wij er volop in zwemmen, en schaatsen 

als het gevroren had. Het bad had een filtersysteem, nadat een experiment 

met chloor niet bleek te voldoen. Het bad was twee meter diep en ik schat 

de omvang op ongeveer zeven meter lang en drie meter breed.“ 

 

We vragen Karola, waar het water vandaan kwam. “Nou, er was een ‘puls’ 

(een boorgat) aangelegd waar een slang in stak die op een elektrische 

motor was aangesloten. Die pompte het water vanuit de diepte op. Eén 

keer per jaar moest het bad worden schoongemaakt en dan viel het bijna 

helemaal droog. De leukste gebeurtenis voor ons kinderen was, dat wij 

rondkruipende kikkers vingen en in een emmertje naar de Waal brachten. 

Geen wonder dat wij altijd dorpskinderen om ons heen hadden om van al 

dat moois te genieten.”   

 

Helaas zijn er van die tijd geen duidelijke foto’s overgebleven. Daarom de 

vraag: Wie van onze lezers heeft nog herinneringen aan (en liefst 

afbeeldingen van) de situatie van toen? 

 

Pater Willem Spann (w.spann@outlook.com). 
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De Eucharistie in symbolen en rituelen - De dienst van het Woord 

Het voornaamste gedeelte van de dienst van het Woord bestaat uit lezingen 

uit de Bijbel met gezangen er tussendoor. In die lezingen spreekt God zelf 

tot ons. We luisteren met hoofd en hart om wat God ons zegt eigen te 

maken. We stemmen ermee in door de liederen, de geloofsbelijdenis en de 

voorbede. Er vindt dus een wisselwerking plaats tussen de verkondiging 

van Gods woord en ons antwoord daarop. 

Op zondag zijn er drie 

Schriftlezingen, waarvan de derde 

genomen is uit een van de 

evangeliën die het leven van Jezus 

beschrijven. Omdat we Jezus in het 

evangelie ontmoeten, gaan we uit 

eerbied staan, zijn er liefst kaarsen en 

wierook, en houden we een korte 

processie met het evangelieboek. 

We kunnen een kruisje maken op ons 

voorhoofd, onze mond en ons hart: 

om het Woord te begrijpen met ons verstand, het met onze mond door te 

geven en het te bewaren in ons hart. 

Het woord van God wordt gelezen uit een lezingen- of evangelieboek. Na 

de voorlezing kust de priester (of de diaken) dat boek uit eerbied voor het 

evangelie, waarin Jezus Christus ook aan ieder van ons in onze situatie zijn 

woorden van leven en liefde wil geven. 

In de overweging (preek) direct na het evangelie legt de priester de 

lezingen uit en geeft aan wat we daarmee kunnen in ons alledaagse leven. 

De geloofsbelijdenis (credo) die we hierna samen staande uitspreken of 

zingen vat samen waar alle katholieke christenen al eeuwenlang in geloven: 

in de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Tot slot van de dienst van het Woord bidden we de voorbeden voor de 

noden van de wereld, voor de geloofsgemeenschap en voor onszelf. Elk 

gebed wordt door de gelovigen besloten met ‘Heer onze God, wij bidden 

U, verhoor ons’. 
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Gedicht: Uitgestoken handen 

 

Uitgestoken handen reiken ver 

In al hun doen leeft Hij die is 

Te veel – te weinig baart maar zorgen 

Goed is goed genoeg voor mens en wereld  

Ervarend waartoe open handen kunnen leiden 

Samen opgaan naar - 

Thuiskomen in Gods Vaderhuis 

Oost-westwaarts recht bereikbaar langs de evenaar 

Kerk zijnde, gaandeweg oprecht gemeenzaam 

En kruislings ordent God ons aardse dolen 

Noord-zuidwaarts langs twee hecht verbonden polen 

 

Handen, uitgestoken naar de ander 

Allen één in antwoord op Gods stem 

Niemand hoeft zijn weg alleen te gaan 

Door God geleid, gedaan wat Hem beliefde 

Elkaar de hand gereikt, samen op weg gegaan 

Niets overtreft de sterkte van Zijn liefde 

 

    Erna 
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Wel & Wee 

 

 

 

 

 

 

Gevormd 

Petra Seerden, op 2e Pinksterdag 29 mei in de kerk van Millingen 

 

Overleden 

Johanna Janssen, 84 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op woensdag 5 april in 

de kerk van Kekerdom hebben afscheid van haar genomen, waarna 

begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 

Gerard van Dijk, Millingen 

 

Mevr. Edith Hendriks-Arnoldussen, 79 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op 

vrijdag 5 mei in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van haar 

genomen, waarna crematie. 

 

Thea van der Hoeven-Spann, 79 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op vrijdag 19 

mei in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, 

waarna begrafenis op het R.K.kerkhof. 

 

Els Willems-van Oirschot, 88 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op zaterdag 27 

mei hebben wij afscheid van haar genomen. 

 

Mart de Haas, 82 jaar. Tijdens de Avondwake op vrijdag 26 mei in de kerk 

van Ooij hebben wij afscheid van hem genomen.  

 

Zus Leenders-Wieland, 84 jaar, Millingen 

 

Jo Heijmen-Arnts, 99 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op zaterdag 17 juni 

hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de 

Vossengraaf. 
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Colofon 

 

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn  

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl 

 

Pastoor en pastoraatsgroep  

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 

0481-431218, rudo.franken@gmail.com - Bereikbaar voor pastorale zaken 

zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur 

Contact pastoraatsgroep: m.g.b.oosterwijk@gmail.com 

 

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 0481-432346 

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827 

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen 

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688 

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 06-13644545  

 

Kerkbijdrage – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie 

Beek:  NL43RABO 0105 101206  Kekerdom: NL16RABO 0128 301473 

Ooij:  NL49RABO 0105 101583  Millingen:   NL36RABO 0134 402316 

Leuth:  NL51RABO 0128 301619  

 

Contactpersoon uitvaart/koster 

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807 

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167                    

Ooij: Leny Rikken, 024-6632271 (contactpersoon)  

David Brouwers, Weth. Verrietstraat 53, wheelcowboy@yandex.com (koster) 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon) 

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster) 

 

Kerkhofadministratie 

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, bart.lelie@kpnplanet.nl  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

about:blank
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Kerkhofreglement en tarieven  

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. 

Een uitgeprinte versie is beschikbaar achter in de kerken van onze parochie. 

 

Kerkhofbeheer 

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776 

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504) 

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931 

 

Misintenties €12,50 voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken 

van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: 

Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; 

Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Paul 

Vink (koster Leuth), 06-53182610 

 

Ledenadministratie  

Meld u aan door het formulier (op onze website) in te vullen en bestel gratis 

het parochieblad, digitaal en/of op uw adres; wijzigingen graag doorgeven. 

Beek: j.peters11@upcmail.nl   Millingen: beabaartman@gmail.com;  

Kekerdom: berdie.gerritzen52@gmail.com; Ooij: emile.verstege@gmail.com 

Leuth: mareenvaneck@gmail.com Geheel: petra.seerden@gmail.com 

 

Parochieblad 

Bent u niet ingeschreven en wenst u toch een parochieblad, mailt u dan naar 

Jurre Lohnstein uw mail- en/of huisadres: jjflohnstein@hotmail.com. 

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 

400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad. 

Redactie: Pastoraatsgroep (ad interim) 

Redactieadres: rudo.franken@gmail.com (ad interim) 

Volgende uitgave: medio september 2023  

Kopij en reacties parochieblad: vóór 25 augustus 2023 

 


