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Pastorale gedachte 

 

De waarde van de stilte 

De oogst (een verbastering van augustus) van dit jaar is zo goed als voorbij. 

Langzaam kan de tuin tot rust komen. Misschien is dit dan ook een tijd om 

zelf wat tot rust en bezinning te komen. En dankbaar te zijn voor alles wat de 

tuin en ons zwoegen ook anderszins heeft opgeleverd. 

Als ik ’s morgens opsta, ben ik blij als ik een tijdje in de stilte kan zijn. Zo is 

voor mij ook de tijd voordat ik ga slapen, bij voorkeur een stille tijd. Even bij 

Hem zijn die de hele dag over mij waakt en mij vreugde, inspiratie en kracht 

geeft, en mij helpt en redt als ik in de fout ga. 

Stilte is kostbaar. Als ik zelf stil kan zijn, kan ik beter luisteren naar een ander 

en horen wat een 

ander zegt of niet 

zegt. Als ik fiets – 

meestal alleen – ben 

ik blij met de stilte, 

kom ik tot rust, ervaar 

ik vrijheid, bereid ik 

me voor op wat ik ga 

doen of wie ik ga 

ontmoeten, want in 

de stilte ervaar ik 

God. 

Ook in het gesprek kan ik Hem dan ervaren, in ontmoeting met mensen, of 

dit nu voorzien is of niet. Maar het begint dus wel met een stille tijd bij Hem. 

Dan is de dag anders, fijner. Als ik te druk ben, mis ik die stilte en rust, mis ik 

zoveel kostbaars. 

Gelukkig zijn er ook in onze tijd vuurtorens van stilte: kansen om stilte te 

ervaren of met elkaar te delen. Je kunt er zelfs naar op zoek gaan. 

Hoe goed kan het zijn om tot verstilling te komen, me te binnen te brengen 

dat ik wil leven en werken voor Hem, pro Deo, voor Onze Lieve Heer. Want 

de eeuwigheid is niets anders dan voor altijd te zijn in zijn liefde.  

Rudo Franken, pastoor  
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Liturgische agenda 

 

Eucharistievieringen 

Vervalt de Mis door de week: 7-11 november 

Aanbidding en rozenkransgebed  

Donderdag 9:30-18:00  Millingen Aanbidding 

Zaterdag 9:30-9:55  Millingen Rozenkrans 

 

Marialof 

Vrijdag 6 oktober 19:00 uur Millingen 

Vrijdag 27 oktober  19:00 uur Millingen 

 

Allerheiligen/Allerzielen  

Aansluitend aan viering zegening van de graven 

Zondag 29 oktober 10:30 uur Millingen 

Dinsdag 31 oktober 19:00 uur Leuth - Mariakapel 

Woensdag 1 november 19:00 uur Kekerdom 

Donderdag 2 november 

Donderdag 2 november 

19:00 uur 

19:00 uur 

Beek – kleine Bartholomeuskerk 

Ooij 

 

(Online) meevieren 

De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen 

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live  

Zaterdag 19:00 uur Ooij (behalve zaterdag voor 1e zo vd maand) 

Zaterdag 19:00 uur Leuth – Mariakapel voor 1e zondag vd maand 

Zaterdag  17:00 uur Beek – kleine Bartholomeus 3e za vd maand 

Zondag 10:30 uur Millingen  

Zondag 10:30 uur Ooij Woordcommunieviering       1e zo vd maand 

Zondag 9:00 uur Kekerdom 1e zo vd maand 

Dinsdag 19:00 uur Leuth - Mariakapel  

Woensdag 9:00 uur Beek- kleine Bartholomeus  

Donderdag 9:00 uur Millingen  

Vrijdag 9:00 uur Millingen  

Zaterdag 9:00 uur Millingen  
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Bestuur 

 

Paaltje bij een graf in Leuth 

Inmiddels is de digitalisering van de begraafplaatsadministratie Leuth bijna 

afgerond. Er wacht nog één belangrijk proces, en wel vanaf Allerzielen, als 

veel nabestaanden de graven van overleden dierbaren bezoeken.  

 

Alle rechthebbenden van de graven op de Leuthse begraafplaats - 

doorgaans nabestaanden van de familie of opdrachtgever van de uitvaart - 

hebben van de begraafplaatsbeheerder een brief ontvangen wanneer de 

grafrechten verlopen zijn. Maar in de loop der jaren zijn diverse 

rechthebbenden verhuisd en hebben hun nieuwe adresgegevens niet 

doorgegeven aan de begraafplaatsbeheerder of de grafrechten zijn 

middels vererving elders terechtgekomen, soms ver in het buitenland. 

Ondanks verwoed speurwerk is het in sommige gevallen niet gelukt een 

rechthebbende te vinden. Logischerwijs zou je kunnen denken: als de 

grafrechten zijn verlopen en de rechthebbende onvindbaar is, kan het 

kerkbestuur overgaan tot ruiming van het graf. Dit is niet het geval.     

 

Het kerkbestuur dient zich te houden aan regels die gesteld zijn in de Wet 

op de lijkbezorging (Wlb). Aan het ruimen van graven dient uit hoofde van 

de Wlb een zorgvuldige procedure vooraf te gaan. Het voornemen tot 

ruimen dient ten minste een jaar voordat het graf geruimd wordt aan de 

nabestaanden kenbaar gemaakt te worden. Een kenmerk dient bij het graf 

geplaatst te worden met het verzoek aan de grafbezoekers zich te melden 

bij de begraafplaatsadministratie. Eveneens dient bij de ingang van de 

begraafplaats een bord te staan met een uitleg van het kenmerk bij het graf. 

 

Het kerkbestuur laat voor 2 november een paaltje plaatsen bij het graf 

waarvan de rechthebbende onvindbaar is. Dit paaltje blijft staan totdat de 

rechthebbende zich meldt of tot Allerzielen 2024.  

Na dit jaar kan het kerkbestuur tot ruimen overgaan. Mocht u bij een graf 

waarvan u de historie kent een paaltje aantreffen, dan verzoekt het 

kerkbestuur u zich te melden bij de beheerder van de begraafplaats. 

 

Ook voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Harmen Hidding, 

Plezenburgsestraat 7 te Leuth, harmenhidding@gmail.com 
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Pastoraat 
 

Herhaalactie werkgroep ledenadministratie  

De onlangs gehouden inschrijfactie dient deels te 

worden overgedaan, althans wat betreft huishoudens 

met meer dan één meerderjarige bewoner. Van elke 

meerderjarige blijkt – bij een recente online sessie – 

een handtekening nodig te zijn bij de invulling van 

het aanmeldformulier. Formulieren zijn nu aangepast 

en liggen in elk van de dorpen: in ontmoetingsruimte, kerk en kapel. Ook 

op www.mariatenhemelopnemingparochie.nl kunt u ze vinden, en via de 

contactpersoon van uw dorp. Met het doorgeven van uw gegevens helpt u 

ons u beter van dienst te kunnen zijn. Er is gekozen voor een administratie 

van leden die betrokken willen zijn, al is het maar één keer per jaar.  

Contactpersonen per dorp: 

Beek: Jos Peters, Rijksstraatweg 93, 024-6842688, j.peters11@upcmail.nl 

bezoek-contactpersoon: idem 

Kekerdom: Berdie Gerritzen, Schoolstraat 25, 0481-432203, 

berdie.gerritzen52@gmail.com 

bezoek-contactpersoon: vacant 

Leuth: Petra Seerden, petra.seerden@gmail.com;  

bezoek-contactpersoon: Mareen van Eck, Plezenburgsestraat 7, 06-

20679958, mareenvaneck@gmail.com 

Millingen: Bea Baartman, Heerbaan 168g, beabaartman@gmail.com; Petra 

Seerden, petra.seerden@gmail.com; 

bezoek-contactpersoon: Nell Berns, Heerbaan 120, 0481-840036 

Ooij: Emile Verstege, Dr. Kochlaan 42, emile.verstege@gmail.com 

bezoek-contactpersoon: David Brouwers, Wethouder Verrietstraat 53, 

wheelcowboy@yandex.com  
 

Nieuwkomers in de parochie die ons via de SILA (Stichting Interkerkelijke 

Ledenadministratie) worden doorgegeven, zullen voortaan welkom worden 

geheten. Van bezoekpersonen van deze werkgroep krijgen zij een 

welkomstmapje van de parochie. 
 

Mocht u niet in de ledenadministratie willen staan en toch een 

parochieblad wensen, dan kunt u dit doorgeven aan Jurre, zie blz 24. 
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Doop – Vormsel - Communie 

Wie kennis zou willen maken 

met het katholieke geloof en/of 

zou willen zien of hij/zij de doop, 

de eerste communie en/of het 

vormsel zou willen ontvangen, 

kan contact opnemen met de 

pastoor, zie colofon. 

Er zal dan gekeken worden naar 

een vorm hiervoor, persoonlijk 

en/of met een groepje, dan wel 

een voorbereiding op maat en 

hoe in te groeien in het leven 

van onze geloofsgemeenschap. 

Uiteraard geldt dit ook voor degenen die een kerkelijk huwelijk overwegen 

of de biecht of ziekenzalving zouden willen ontvangen. Alle sacramenten 

willen ons meer binnenleiden in het mysterie van Gods liefde. 

 

Cultuurhistorisch informatie centrum ’t Laag 

Tot 29 oktober  is in de H. Antonius van 

Paduakerk nog te zien de “expositie over 

bedrijvigheid op en aan het water”. Op 

dinsdag, vrijdag en zondag van 14.00 – 17.00 

uur in de  H. Antonius van Paduakerk, Sint 

Antoniusplein 1, 6566EB  Millingen. 

 

Gelegenheid voor gebed en kaarsje  

In Millingen is de dagkapel elke dag 9.00-

17.00 uur open, ook de Mariaka-pel, 

vanwaaruit u de hele kerk kunt zien; in 

Kekerdom kunt u elke dag vanuit het portaal 

de kerk van binnen zien; de Mariakapel van 

de kerk in Leuth is elke dag 9.00-17.00 uur open; de Mariakapel van de 

Grote Bartholomaeus in Beek is elke dag 9.30–17.30 uur open, vanwaar je 

de hele voormalige kerk kunt zien. In de kapel op het kerkhof van Beek kunt 

u elke dag terecht, ook bij de Fatimakapel, Schoolstraat 4 in Millingen en bij 

de Franciscuskapel, Kruisstraat in Ooij (bij Bisonbaai). 
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Verbreding van pastoraatsgroep 

Wie wil de uitdaging aangaan om samen met de pastoraatsgroep (Hein en 

Lianne Vrijdag, Martin Oosterwijk, Daisy Janssen, Mareen van Eck, David 

Brouwers en de pastoor) en twee mensen uit elk van de vijf dorpen van 

onze parochie na te denken over de pastorale weg die onze parochie goed 

zou doen? Je bent van harte welkom en kunt contact opnemen met Rudo 

Franken, Schoolstraat 4, Millingen, 06-46193591, rudo.franken@gmail.com 

 

Redactie gezocht voor het parochieblad 

Om zelf meer armslag te krijgen voor vormgeving en ondersteuning van het 

pastoraat (liturgie, catechese, diaconie, kerkopbouw) en het draagvlak in de 

parochie te verbreden, nodigt de pastoraatsgroep graag ‘nieuwe’ mensen 

uit om de redactie van het parochieblad op zich te nemen. Wie wil het  blad 

verder ontwikkelen als een blad van verbinding en verdieping?  

Info: m.g.b.oosterwijk@gmail.com of pastoor Rudo Franken (zie colofon). 

 

Kerk Millingen vraagt nieuwe hoofdkoster en hulpkoster(s) 

Thea Jeuriens-Terwindt die in 1998 kosteres van de Millingse kerk werd, 

heeft aangegeven het met ingang van 1-1-2024 rustiger aan te willen gaan 

doen. Ze blijft nog wel ondersteunend administratieve taken doen, zoals 

misintenties aannemen, kerkberichten verzorgen en  als contactpersoon 

voor uitvaarten. Ook hulpkoster Annelies van Megen gaat per 1-1 stoppen. 

We zoeken dus nieuwe koster(s). Een team. Wat houdt het kosteren in? 

Alles klaar maken voor de eucharistievieringen van donderdag tot en met 

zondag en voor andere vieringen zoals uitvaarten, dagelijks openen en 

sluiten van kapel en kerk, 4x per jaar kerkelijke benodigdheden bestellen, 

wassen van albes en altaardwalen, boodschappen doen voor koffie en 

keuken. Voor meer informatie: Thea Jeuriens, 06-40589700. 

 

Vele handen maken licht werk - poetsdag kerk Millingen 

Op zaterdag 23 december is de eerstvolgende gezamenlijke poetsdag van 

de kerk in Millingen van 10.00 uur tot 12.30 uur. In de ontmoetingsruimte 

beginnen we met de taakverdeling. Iedereen is van harte welkom om mee 

te komen helpen, ook mannen. U kunt denken aan ramen zemen, spinrag 

verwijderen, stofzuigen, koper poetsen, of het verwijderen van onkruid rond 

de kerk. En er is koffie, en het is ook gewoon gezellig. Aanmelden is niet 

noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com 
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Polderdagen met Joop 

Erg dankbaar ben ik dat ik als pastoor van de Polder de Polderdagen heb 

mogen beleven samen met mensen uit de Polder en van daarbuiten precies 

tijdens de wereldjongerendagen. Toen er weinig belangstelling was, kwam 

het idee op om deze dagen niet door te laten gaan of uit te stellen. Ik gaf 

aan blij te zijn met alle kleine beetjes. Deze dagen bleken bescheiden maar 

waardevol te zijn voor ons en voor herhaling vatbaar. Mooi om meerdere 

dagen op rij met elkaar samen te zijn, samen te vieren en ook geestelijk met 

elkaar op te trekken, met elkaar te eten en veel te lachen en plezier te 

hebben en ons met elkaar gedragen te weten door de Geest.  

 

Grote aantallen waren er niet, 

behalve op de dinsdag. Toen 

bracht Joop Rutten zeer velen 

samen in de kerk van Millingen. 

Een volle kerk was het. Een volle 

kerk had hij vele jaren beleefd in 

Kekerdom en Leuth, waar hij zelf 

flink aan bijdroeg door zijn 

bezielende inzet als organist en 

dirigent, in totaal 76 jaar lang. Maar van de volkskerk van vroeger is heel 

weinig over.  

 

Joop blééf, waar anderen wegbleven toen de Leuthse kerk verkocht werd. 

En hij bleef enthousiast, had een band met Jezus Christus; daarvan gaf hij in 

2020 een mooi getuigenis op een film die gemaakt was langs de vijf dorpen 

en die vertoond werd op het parochiefeest 2020 in de kerk van Millingen. 

Hij keek veel verder dan de stenen; geloof in Jezus Christus zoals we Hem 

kunnen ontvangen in de Eucharistie, zat diep in hem. En nu was zijn uitvaart 

juist in de week van de Polderdagen. Hoe passend! Want de Polderdagen 

waren juist bedoeld voor meer verbinding en verdieping.  

 

Zijn uitvaart was in de kerk van Millingen. En het ‘laatste afscheid’ in de 

Mariakapel van de kerk van Leuth, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar. 

Joop was een verbinder, kon schakelen, kwam ook geregeld naar de stille 

aanbidding van de heilige Hostie in de dagkapel van de Millingse kerk op 

donderdag. Het zegt iets als je daar kunt zijn in de stilte, bij Jezus die dicht 
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bij ons is in dit geheim van zijn liefde, brood geworden tot zijn Lichaam, 

voedsel voor onze ziel. Voor de week van de Polderdagen was slecht weer 

voorspeld, voor dinsdag zelfs code geel. Zou dan de tocht van Millingen 

naar Leuth en de begrafenis aldaar niet letterlijk in het water vallen? Maar 

toen het zover was, scheen er een stralende zon.  

 

Een dag eerder, op maandag, waren we in Ooij. Door aanhoudende regen 

waren we genoodzaakt om het programma van de Franciscuskapel (bij de 

Bizonbaai) te verleggen naar de Ooijse kerk. Met ons tienen hebben we een 

waardevolle dag gehad. Het was goed om samen te vieren en met elkaar 

van gedachten te wisselen, te horen wat er in de ander leeft, wat de Geest 

ons wil zeggen over de synodale weg van paus Franciscus (samen op weg 

in de heilige Geest). En wat zei de Geest? Ga eens bij elkaar naar de kerk. 

Het gebeurde al een dag later, bij de dinsdagavondmis in Leuth. Bijzonder.  

 

Op zondag waren we al begonnen met 

de Polderdagen. Met de Mis in Millingen 

en de koffie erna. Daarna wandelen naar 

Kekerdom. Tegen de verwachting in was 

het vrijwel droog. Met de picknick bij de 

kerk van Kekerdom hadden we zelfs 

opnieuw een stralende zon.  

In het kerkje werden we rondgeleid door 

Harry die de geschiedenis boeiend en 

smeuïg wist te vertellen. En na koffie en 

vlaai hebben we ter afsluiting van deze 

dag met elkaar psalmen gebeden, ook 

een mooie ervaring. 

 

De woensdag in Beek was weer een regendag. Met meer deelname uit de 

hele Polder en daarbuiten vierden we de Mis in de kleine Bartholomeus, en 

met het ‘Polderdagengevoel’: meetrekken met elkaar van dorp tot dorp en 

blij zijn met alles wat je kunt delen. Na een uitgebreid koffiemoment trokken 

we naar de grote Bartholomaeus, die 3½ jaar geleden is verkocht, maar die 

we deze morgen mochten gebruiken voor workshops. Goed om hier te zijn 

en nog eens de pijn te voelen, maar ook open te staan voor de uitdaging 

‘Van steen naar Geest’.  
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De eerste workshop was het maken van een elfje, een gedicht van elf 

woorden. Geen van allen hadden we hier ervaring mee, het was dus best 

wel spannend voor Erna die deze workshop gaf. Maar we merkten dat de 

Geest zijn werk in ons deed. Mooi om met elkaar te ervaren.  

 

De tweede workshop was het tot leven brengen van een bijbelverhaal in 

ons eigen leven (lectio). Dat gaat natuurlijk ook niet zonder de Geest. De 

tekst wordt gelezen, er is stilte en uitwisseling van gedachten waar de Geest 

raakt… En ineens begon in de grote Bartholomaeus het orgel te spelen, uit 

het niets … niet voor niets. Even later zijn we naar de kleine Bartholomeus 

gegaan om de lectio af te ronden. Onze weg is het niet vast te zitten aan 

een gebouw, aan stenen, maar onszelf in te laten voegen in de bouw van 

een geestelijke tempel die het Rijk Gods is. Dankbaar waren wij voor deze 

ervaring van steen naar Geest. 

 

Donderdag stond in het teken van Eucharistie en aanbidding. Voor de 

ochtendmis in de dagkapel van Millingen druppelden mensen binnen, veel 

meer dan gewoonlijk. Op het einde van de donderdagmis wordt de heilige 

Hostie in een monstrans op het altaar ter aanbidding neergezet, zodat 

mensen de hele dag kunnen 

bidden bij Jezus in de heilige 

Hostie, tot rust en verstilling 

kunnen komen, inspiratie en 

kracht kunnen opdoen.  

Mensen gaven aan het fijn te 

vinden met zovelen samen te zijn, 

ook daarna in de pastorie waar 

het goed toeven was met koffie 

en appeltaart en later ook nog 

soep en brood en tussendoor met 

elkaar stilstaan bij het evangelie 

van de dag en een gesprekje over 

aanbidding, wat dat is en wat dat 

met je kan doen. We namen ook 

een kijkje in de pastorietuin. Al 

met al mooi: bescheiden maar 

verbindend. 
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Vrijdag was onze bedevaart naar Katwijk. Zou het weer het toelaten om per 

fiets te gaan? Tussen de buien was het droog. Wonderlijk genoeg regende 

het alleen als we in een 

kerk of kapel aan het 

bidden waren. In 

Groesbeek viel het er 

zelfs even met bakken uit.  

Wat schetst onze 

verbazing dat we in 

Katwijk bij aankomst voor 

onze lunch konden 

plaatsnemen op een 

terras, zonovergoten.  

Met elkaar zijn we de 

kruisweg gegaan en 

hebben we gebeden en 

gezongen in de 

Lourdesgrot.  

 

(vervolg op blz. 14) 

 

Elfjes 

Behalve sprookjesfiguren kunnen elfjes gedichtjes zijn van elf woorden, 

verdeeld over vijf regels. Jong en oud kan ze maken. Elfjes maken kan 

een fijne, creatieve bezigheid zijn, die je mooie gedichtjes oplevert om 

te bewaren. En een zelfgemaakt elfje kan helpen om iets wat je al langer 

bezighoudt te verhelderen. Of om ergens een betere kijk op te krijgen. 

Door de lengte van de woorden zorgvuldig te kiezen kun je er optisch 

een mooi geheel maken. 

 

Hoe het werkt: 

1. Bedenk één beginwoord. 

2. Voeg twee woorden toe ter verduidelijking van het eerste woord. 

3. Volgende regel: drie woorden ter verduidelijking, géén werkwoord. 

4. Dan vier woorden: leg hiermee nog iets beter het eerste woord uit. 

5. Het slotwoord moet een knaller zijn en de spijker op zijn kop slaan! 



- 12 - 
 

Elfjes (11 woorden-gedichten) die het licht zagen met de Polderdagen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vernieuwing 

deur gesloten 

een nieuwe weg 

onzekere paden en lanen 

veranderingen 

familie 

geen bloed 

maar ware vrienden 

die altijd betrouwbaar zijn 

verbinding 

polderdagen 

iedereen welkom 

elke dag anders 

maar elke dag eensgezind 

‘polderen’ 

woorden 

schieten tekort 

waar wonderen gebeuren 

word je vaak sprakeloos 

ssst 

puin 

wat nu? 

waar is iedereen? 

uithuilen en opnieuw beginnen 

hoop vasthouden 

het oude 

wordt een anker 

voor het heden nu 

loslaten 

stenen 

met elkaar 

meer dan steen 

kracht in de Geest 

rots 

zaaien 

nieuw begin 

beetje bij beetje 

elke dag een stap 

oogsten 

kerkgebouw 

dankbare herinneringen 

aan vroegere tijden 

geeft zich over aan 

tijdsgeest 

kalmte 

pijn 

nieuwe geboorte 

blij met leven 

uitdelen van mijn vreugde 

halleluja 

zaaien 

moeizaam zwoegen 

hulp van Boven 

zelfgave die blij maakt 

genade 
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Zeg me wat ik moet doen, kom, adem in mij, kom in mij, heilige Geest… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hart 

van harte 

met Geest vervuld 

bron waaruit ik put 

leven 

blij 

ik lach 

heel mijn wezen 

wil juichen zingen dansen 

hoera! 

pijn 

is lijden 

zonder duidelijke reden 

God zal het weten 

verrijzenis 

vertrouwen 

kunnen delen 

jij en ik 

hoop voor de toekomst 

verbondenheid 
vergeving 

maakt vrij 

een open hart 

samen weer opnieuw beginnen 

zuiveren 

God 

in alles 

bloemen water mensen 

kijk luister voel ervaar 

stilte 

durven 

moedig ontdekken 

met iedere stap 

vergroot ik mijn wereld 

leven 
Maria 

vol genade 

in de hemel 

zo nog meer nabij 

troost 

storm 

zware momenten 

een moeilijke tijd 

maakt de geest sterker 

kalmte 
kapel 

gewijde ruimte 

kaarsje stilte gebed 

voelt als een omarming 

geborgen 

God 

van iedereen 

niet voorbehouden aan 

één geloof of kerk 

nederigheid 
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(vervolg van blz. 11) 

Bij de koffie ter afsluiting van 

onze bedevaart naar Katwijk 

werd geopperd om elk jaar 

Polderdagen te houden, en 

dan niet midden in de 

zomervakantie zodat meer 

mensen kunnen deelnemen. 

Graag. Voor een geestelijke 

reis hoeven we niet ver weg, al 

kwam ook Lourdes ter sprake.  
 

Op zaterdagavond en zondagmorgen kwamen een miljoen jongeren met 

paus Franciscus samen in 

Lissabon. In Leuth sloten 

wij hier zaterdag op aan 

met het avondgebed in de 

Mariakapel, de eucharistie 

in het Kulturhus, en na de 

koffie met cake volgden we 

de wereldjongerendagen 

in Lissabon via internet. 

Daarbij hadden we onze 

gezangen, gebeden en uitwisseling van gedachten. Bijzonder dat de 

samenkomst plaatsvond met het feest van de Gedaanteverandering van de 

Heer (6 augustus) om Hem beter te kunnen volgen als het moeilijk is. 

Na de zondagsmis in Millingen zongen we samen het Polderdagenlied. 
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Wereldjongerendagen Lissabon hoopgevend 

Met de aanwezigheid van honderdduizenden katholieke jongeren en de 86-

jaar oude paus Franciscus was Lissabon begin augustus een week lang het 

bruisende hart van de wereldkerk. Een week die stond in het teken van een 

kerk die er is per todos – voor iedereen. Noem daarom, zei paus Franciscus, 

anderen bij hun naam en spreekt die naam liefdevol uit, waarbij je zonder 

angst moet toevoegen: ‘God heeft je lief en God roept jou’. 

Luisteren naar jongeren is volgens de paus van het grootste belang, omdat 

de toekomst op hun schouders ligt. Tegen de jongeren zei hij ook: ‘Jullie 

zijn een teken van vrede voor heel de wereld. Een teken dat mensen met 

allerlei achtergronden samen kunnen komen op één plek. Jullie zijn de hoop 

van de wereld, dus geef niet op’. 

Aan het eind van de slotviering maakte de paus bekend dat in 2025 (heilig 

jaar) een belangrijke jiongerenontmoeting wordt gehouden in Rome en dat 

in 2027 in Seoul, Zuid-Korea de volgende echte WJD wordt gehouden. 

 

Parochiefeest zondag 20 augustus 2023 in Leuth 

In de Vriendenkring in Leuth kwamen we met bijna tachtig mensen uit de 

parochie en daarbuiten samen voor de viering van de eucharistie. Een 

gelegenheidskoor uit onze vijf dorpen dat een dag eerder een zangdag 

had, heeft prachtig gezongen, ook ter ondersteuning van samenzang. 

Aansluitend hadden we met elkaar koffie en broodjes; daarna nog een spel 

voor een 10-tal mensen: teamkegelbal. Al met al een mooie en warme dag. 
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Familie en gezin 

 
 

Gezinsviering met Familiekoor 

zondag 8 oktober 10.30 uur 

 

Kindernevendienst tijdens zondagsviering met Familiekoor:  

zondag 5 november 10.30 uur 

 

WereldLichtjesDag 

Ik voel nog jouw kleine lijfje, 

Vol liefde laat ik een traan. 

Je bent nu weg, maar ik blijf je 

In mijn hart meedragen voortaan. 

 
 

Ieder jaar op de 2e zondag in december komen mensen wereldwijd bij 

elkaar om overleden kinderen te herdenken. Om 19.00u steken we in 

Nederland een kaarsje aan en vanwege de verschillende tijdzones zullen de 

kaarsjes over de hele wereld in een golf van licht branden. Hierdoor wordt 

de wereld een beetje lichter voor de ouders die hun kind verloren hebben. 

Daarbij mogen ze beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.  

 

Op zondag 10 december om 19.00u is 

er tijd en ruimte om stil te staan bij dit 

verdriet en samen een kaarsje op te 

steken in de Sint- Antonius van 

Paduakerk te Millingen. 

 
  

Chèvetogne 2000 
Laat er kaarslicht zijn – wees stil – laat alle leven even buiten – langs je 
heen – aan ons voorbij 
Te fel die zon – een wind zo schraal – kale woestijn 
Laat ons hier even – God-met-ons zijn Erna 
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Achtergrond 

 

 

Op zoek naar vuurtorens van stilte in deze tijd 

(Naar een gedachte van Leo Fijen in Klooster, Winter 2022, Nr 21) 

 

“Zoals een zeeman op volle 

zee, om de haven te bereiken 

de vuurtoren nodig heeft die 

de koers bepaalt, zo heeft de 

wereld buiten de kloosters u 

nodig. Weest vuurtorens voor 

hen die dichtbij zijn en vooral 

voor hen die veraf zijn.” 

 

Dit zijn woorden van paus Franciscus in een speciale boodschap tot 

kloostergemeenschappen. 

 

Als wij op zoek gaan naar kloostergemeenschappen die zijn als vuurtorens, 

en naar binnen mogen in deze monastieke plekken, kunnen we delen in de 

intimiteit van de ontmoeting met Christus in de stilte, en de genade van de 

stilte ervaren. Want daar wordt geen woord gezegd en is er in de stilte het 

vermoeden van een aanwezigheid. 

 

Naar die stilte verlangt de wereld buiten het klooster, naar die genade 

hunkert het snelle en drukke leven. Paus Franciscus geeft een naam aan 

deze plekken, vuurtorens. Ze zijn meer nodig dan ooit, want ze geven licht 

in een donkere wereld die van de ene in de andere crisis rolt en die ons 

allen angstig maakt.  

 

In de stilte is er die innerlijke vrijheid; in de stilte is 

er de stem die niemand in de drukte buiten hoort, 

de stem van de verbondenheid met de Eeuwige. 

 

Wees zelf even in de stilte, ervaar de genade van de stilte. Daal af naar de 

bodem van je hart om open te gaan voor de stem van God. 
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Op mijn knieën word ik stil 

(Gedachte van Anselm Grün in Klooster, Winter 2022, Nr 21) 

 

Vroeger was knielen de gebruikelijke 

vorm van bidden. Vandaag de dag is 

het knielen voor vele mensen iets 

vreemds geworden. Sommigen 

hebben pijn in hun knieën, waardoor 

zij het niet meer kunnen.  

Desondanks is knielen in alle religies 

een intensieve vorm van bidden. 

 

Ik val voor God neer om Hem te aanbidden. Ik maak mij op mijn knieën 

kleiner om Gods grootheid te kunnen belijden. De melaatse die zichzelf niet 

kan aanvaarden, die niet lekker in zijn vel zit, komt tot Jezus en valt voor 

Hem neer. Door te knielen belijdt hij zijn onmacht dat hij er niets aan kan 

doen. En tegelijkertijd drukt hij door te knielen zijn vertrouwen uit dat Jezus 

hem rein zal maken.  

 

Jezus zelf knielt op de Olijfberg neer om te bidden (Lc. 22,41). En Stefanus 

knielt neer om voor zijn moordenaars te bidden (Hand. 7, 60). En wanneer 

Paulus afscheid neemt van de mensen uit de gemeente in Efese, knielt hij 

neer en bidt met de mensen (Hand. 20,36). 

 

Door te knielen geef ik alle kringen om mij heen op. In alle nederigheid bid 

ik tot God, die als enige in staat is mij op te richten. Door te knielen kijken 

wij op naar God en vertrouwen erop dat Hij voor ons genadig zal zijn. 

 

Aanbidding van Jezus in de heilige Hostie 

Bij de aanbidding van de heilige Hostie die in een monstans op het altaar 

wordt geplaatst – of tijdens de Mis na de consecratie -, is de aanbidding van 

God wel heel tastbaar. Natuurlijk zien we Hem niet in het brood, zoals zijn 

godheid evenmin te zien was in de mensgeworden Zoon van God, Jezus. 

Maar Hij was er en is er en Hij wil ons in onze aanbidding van Hem rust en 

vrede geven. Als we ons die ervaring gunnen, zal het niet bij die ene keer 

blijven. Die vuurtoren van stilte in onze nabijheid zullen we vaker opzoeken, 

er naar gaan verlangen. 
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De Eucharistie in symbolen en rituelen - De dienst van het altaar 

Bij het laatste avondmaal verrichtte Jezus vier handelingen, die we volgen in 

de viering van de eucharistie: Hij nam het brood en de beker (de 

offerande), Hij sprak de dankzegging uit (het eucharistisch gebed), brak het 

brood (de broodbreking) en gaf het brood en de beker aan zijn leerlingen 

(de communie). 

Bij de offerande worden de gaven voor 

het altaar gebracht, soms in een feestelijke 

gavenprocessie. Tegelijkertijd wordt er 

gecollecteerd, zodat ieder het zijne kan 

toevoegen aan deze gaven voor de Heer. 

Met deze gaven geven we ook onszelf: we 

vertrouwen Jezus Christus ons leven toe, 

onze talenten, alles wat we hebben en zijn. 

Hij neemt dit alles van ons aan, heel ons 

mens-zijn. En wat krijgen we van Hem? Zijn eigen Lichaam en Bloed, zijn 

liefde, zijn goddelijk leven. Door zijn liefde vormt Hij ons, persoonlijk en 

gezamenlijk, naar zijn beeld, worden wij nog meer kinderen van God. 

In het Eucharistisch gebed dat de priester in naam van allen uitspreekt, 

veranderen tijdens de consecratie brood en wijn in Christus’ Lichaam en 

Bloed. De Heer is nu daadwerkelijk bij ons aanwezig en nodigt ons uit Hem 

te ontvangen in de heilige communie waarin Hij zijn liefde wil 

communiceren, zodat wij worden als Hij en leven en liefde geven zoals Hij.  

Na het Eucharistisch Gebed bidden we samen het Onze Vader, het gebed 

dat Jezus zijn vrienden leerde toen zij Hem vroegen hen te leren bidden. 

Bidden is vertrouwen op Hem die Onze Vader wil zijn, ons leven op Hem 

richten en door Hem op onze naasten. Zo wensen wij na het gebed om 

vrede ook elkaar de vrede van de Heer toe. Daarna wordt het brood 

gebroken, zoals Jezus en elke huisvader deed bij de maaltijd om aan te 

duiden: wij horen bij elkaar, vormen één lichaam. Dan ontvangen we in de 

communie de Heer: het Lichaam van Christus om als geloofsgemeenschap 

meer Lichaam van Christus te worden. 

 De dienst van het altaar wordt besloten met het gebed na de communie. 
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Vertel het maar… (1) 

 

Is echt “iedereen weg”? 

Foto: Peter Hendriks 

Een oud-Millingse vertelde enkele maanden geleden in de rubriek 

“Gastschrijvers” van De Gelderlander over de boom bij de vroegere 

kleuterschool in Millingen. Die boom staat er nu wat eenzaam en verlaten 

bij, schrijft ze (“alles is gesloopt, iedereen is weg”) en dan schetst ze haar 

herinneringen uit de kleuterjaren. Wie het gelezen heeft, zal zeker veel 

hebben herkend en uit eigen geheugen aangevuld. Ik ook! Zulke flitsen uit 

het verleden zou je vaker willen lezen, over Millingen, maar ook over de 

andere dorpen van onze mooie parochie. En, wat méér is, je zou ze 

misschien zelfs wel persoonlijk willen ophalen en met anderen delen.   

Na deze inleiding kom ik meteen ter zake met een plan en een voorstel.  

Er is mij gevraagd, binnen de nieuwe redactie van ons parochieblad 

coördinator (”persoon die ordent wat er komt en gebeurt”) van een nieuwe 
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rubriek te worden. De titel daarvan is “Vertel het maar”, een variatie dus op 

“Gastschrijvers” van de streekkrant. Als thema van de inzendingen is alles 

bruikbaar wat zich afspeelt binnen de parochie en waarvan de schrijver/ 

schrijfster denkt dat het voor meer mensen interessant is. Het hoeft geen 

lang verhaal te zijn en het is prettig als er een of meer afbeeldingen bij 

kunnen worden geplaatst. Misschien merkt dan ook die inzendster uit 

Nijmegen, dat rond de oude boom “niet iedereen weg is”! 

Denkt u erover, mee te doen? Meld u dan (desnoods alleen voor meer 

gegevens) bij het volgende nieuwe redactiesteunpunt (alleen voor de 

rubriek “Vertel het maar”): 

Pater Willem Spann                                                                                                                               

Burg. Brokxlaan 1409                                                                                                                                                        

5041 RR Tilburg                                                                                                                                         

013-2114272                                                                                                                          

w.spann@outlook.com 

 

 

 

Eigen internet kerk Millingen 

Onlangs heeft de kerk in Millingen een eigen internetverbinding gekregen. 

Ruim 3½ jaar lang  (vanaf de Coronatijd) heeft de kerk gebruik mogen 

maken van het internet van het Fuske, om niet.  

Veel dank daarom aan het Fuske voor deze geweldige ondersteuning, 

waardoor vieringen gestreamd konden worden.  

Met de realisatie van eigen internet voor de kerk is tevens betere 

apparatuur in gebruik genomen ten behoeve van het streamen van 

vieringen en kan ook vanuit de dagkapel worden gestreamd.  

De vieringen van donderdag tot en met zaterdag in de dagkapel kunnen 

voortaan dus ook online gevolgd worden.  

Veel dank aan Erik Hell (BD1) en Bart Lelie voor deze vernieuwing. 
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Wel & Wee 

 

Overleden 

Willemien Corté-Frieling, 83 jaar. 

Tijdens de Uitvaart dinsdag 2 mei in de kerk van Ooij hebben wij afscheid 

van haar genomen, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar. 
 

Johanna Hoes-van Haren, 84 jaar. Tijdens de Uitvaart donderdag 22 juni in 

de kleine Bartholomeus te Beek hebben wij afscheid van haar genomen. 
 

Theo Meurs, 87 jaar. Tijdens de Uitvaart dinsdag 27 juni in de kerk van Ooij 

hebben wij afscheid van hem genomen. 
 

Jan Awater, 87 jaar. Tijdens de Avondwake zondag 2 juli in de kerk van Ooij 

hebben wij afscheid van hem genomen. 
 

Thea Geutjes, 70 jaar. Tijdens de Avondwake vrijdag 7 juli in de kerk van 

Ooij hebben wij afscheid van haar genomen. 
 

Joop Rutten, 91 jaar. Tijdens de Uitvaart dinsdag 1 augustus in de kerk van 

Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna absoute en 

begrafenis in Leuth. 
 

Til van den Brink-Verriet, 91 jaar. Tijdens de Avondwake dinsdag 1 augustus 

in de kerk van Ooij hebben wij afscheid van haar genomen. 
 

Mia Miller-Philips, 100 jaar. Tijdens de Uitvaart maandag 7 augustus in de 

kleine Bartholomeus te Beek hebben wij afscheid van haar genomen. 
 

Lucy Grote-Sanders, 84 jaar. Tijdens een afscheidsmis zaterdag 26 augustus 

in de kerk van Kekerdom hebben wij afscheid van haar genomen. 
 

Erik Janssen, 64 jaar. Tijdens de Uitvaart dinsdag 29 augustus in de kerk van 

Millingen hebben wij afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op de 

Vossengraaf.  
 

Toos Maaijen- Kievits, 88 jaar, Millingen 
 

Theo Lukassen, 91 jaar. Tijdens de Avondwake op 1 september in de kerk 

van Millingen hebben wij afscheid van hem genomen. 
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Colofon 

 

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn  

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl 
 

Pastoor en pastoraatsgroep  

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 

0481-431218, rudo.franken@gmail.com - bereikbaar voor pastorale zaken 

zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur 

Contact pastoraatsgroep: m.g.b.oosterwijk@gmail.com 
 

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Vicevoorzitter: H. Sanders, Weverstraat 59, Kekerdom, 06 23 18 96 28 

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827 

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen 

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688 

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 06-13644545  
 

Kerkbijdrage – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie 

Beek:  NL43RABO 0105 101206  Kekerdom: NL16RABO 0128 301473 

Ooij:  NL49RABO 0105 101583  Millingen:   NL36RABO 0134 402316 

Leuth:  NL51RABO 0128 301619  
 

Contactpersoon uitvaart/koster 

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807 

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167                    

Ooij: Leny Rikken, 024-6632271 (contactpersoon)  

David Brouwers, Weth. Verrietstraat 53, wheelcowboy@yandex.com (koster) 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon) 

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster) 
 

Kerkhofadministratie 

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, bart.lelie@kpnplanet.nl  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

Leuth: H. Hidding, Plezenburgsestraat 7, Leuth, harmenhidding@gmail.com 

about:blank
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Kerkhofreglement en tarieven  

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. 

Een uitgeprinte versie is beschikbaar achter in de kerken van onze parochie. 

 

Kerkhofbeheer 

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776 

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504) 

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931 

 

Misintenties €12,50 voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken 

van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: 

Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; 

Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Paul 

Vink (koster Leuth), 06-53182610 

 

Ledenadministratie  

Meld u aan door het formulier (op onze website) in te vullen en bestel gratis 

het parochieblad, digitaal en/of op uw adres; wijzigingen graag doorgeven. 

Beek: j.peters11@upcmail.nl   Millingen: beabaartman@gmail.com;  

Kekerdom: berdie.gerritzen52@gmail.com; Ooij: emile.verstege@gmail.com 

Leuth: mareenvaneck@gmail.com Geheel: petra.seerden@gmail.com 

 

Parochieblad 

Bent u niet ingeschreven en wenst u toch een parochieblad, mailt u dan naar 

Jurre Lohnstein uw mail- en/of huisadres: jjflohnstein@hotmail.com. 

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 

400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad. 

Redactie: Pastoraatsgroep (ad interim) 

Redactieadres: rudo.franken@gmail.com (ad interim) 

Volgende uitgave: december 2023  

Kopij en reacties parochieblad: vóór 10 november 2023 

 

 

 

 


