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Pastorale gedachte 

 

De nacht die stil is 

 

Het is nacht. En het is stil.  

Maar het is ook donker in je hart. 

Er is teveel gebeurd. En hoe zal het verder gaan? 

Zoals zovelen heb je geen dak meer boven je hoofd. 

Zoals steeds meer mensen, lijkt het, ben je op de vlucht voor geweld  

of op zoek naar meer toekomst. 

 

In onze mensengeschiedenis kwam God zelf,  

werd geboren uit de Maagd Maria, in Israël, Bethlehem. 

Voor Hem was plaats in een stal, 

bij mensen die in de nacht uitzagen naar het licht 

en die ondanks alle moeilijke omstandigheden 

bleven geloven in de Schepper van het licht 

en in de Liefde waarvoor Hij ons allen heeft gewild. 

 

Wonderlijk hoe in die nacht alles anders werd,  

hoe in stilte en zonder ophef het Licht kwam. 

 

Ook in onze nacht kan dat wonder gebeuren. 

Geloof, hoop, liefde wijzen de weg. 

Met elkaar delen van wat we ontvangen,  

eenvoudiger kan het niet. 

 

Gezegende Kerstdagen,  

vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar, 

Rudo Franken, pastoor 



- 3 - 
 

Een tijdje in een bubbel 

We leven in gepolariseerde tijden. Velen verliezen zich in hun eigen groep 

en hun eigen gelijk en willen steeds minder van andere mensen en andere 

meningen weten. Korte tijd geleden nog leek het totale onbegrip tussen 

verschillende kampen vooral iets van ‘over de oceaan’. Inmiddels staan bij 

tal van onderwerpen de verhoudingen binnen de kortste keren op scherp. 

Korte lontjes dus en een nogal beperkte bubbel-blik.  

Een bubbel kunnen we echter ook positief duiden, bv als je je voor korte tijd 

afsluit van de wereld om meer met het leven zelf bezig te kunnen zijn, zoals 

dat kan gebeuren tijdens een vakantie of met een bedevaart of retraite. 

Even in een bubbel om afstand te nemen van hectiek en stress en om te 

ontdekken – wéér of voor het eerst – het geschenk van het leven. 

Zó’n bubbel is natuurlijk heilzaam. Je knapt er van op. Want diep in jezelf 

voel je je (weer) tot leven komen. En waarschijnlijk ook samen met anderen 

met wie je dit avontuur aangaat. Want het is een avontuur en uitdaging om 

bezig te zijn met de zin en betekenis van wat we meemaken en doen. En 

met anderen samen te zijn in stilte en rust, in ontspanning en uitwisseling.  

Met 10-15 mensen hebben we dit in onze parochie ervaren tijdens de 

Polderdagen. Daarover hebt u kunnen lezen in het vorige parochieblad.   

De Polderdagen hebben we ook ervaren als een soort bubbel, waarin we 

ons lieten aanspreken door woorden uit de Bijbel die we in de heilige Geest 

probeerden te verstaan. Het goed was om te horen hoe eenieder hierdoor 

werd geraakt en dit in ons te laten rijpen. Een soort gemeenschappelijke 

onderscheiding. Een weg die vertrouwelijkheid vraagt, liefde veronderstelt. 

Samen op weg, zoals met het Synodale proces, om pas na rijp beraad en 

gebed in de Geest te zien wat ons te doen staat. 

Polderdagen zullen er, zoals gezegd, in het nieuwe jaar wéér zijn. Mogelijk 

ook een busbedevaart naar Lourdes vanuit de parochie, als daar animo 

voor is, of een retraite. En wie weet sluiten we als parochie in april/mei 2025 

aan bij de Romebedevaart vanuit het bisdom. Zie blz. 7. 

Samen op weg, voor een korte tijd in een bubbel met elkaar in de liefde van 

de heilige Geest om zo beter samen op weg te kunnen zijn en te bouwen 

aan Gods Rijk van Liefde - met groot enthousiasme - in het leven hier en nu. 

Leve díe bubbel! 
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Liturgische agenda 

 

Eucharistievieringen 

 

Aanbidding en rozenkransgebed  

Donderdag 9:30-18:00  Millingen Aanbidding 

Zaterdag 9:30-9:55  Millingen Rozenkrans 

 

(Online) meevieren 

De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen 

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live 

 

Vieringen met Kerst 

(23/24 dec 19.00 uur: Mis – Ooij; 10.30 uur: Mis Millingen vervalt) 

Zo 24 dec 14.00 uur: Mis – Leuth, Kulturhus (Vox virorum&Les Alouettes) 

  17.00 uur: Gezinsmis – Millingen (Familiekoor&Jeugdorkest) 

  19.00 uur: Mis – Beek (kerstsamenzang en Mannenkoor Beek) 

  21.00 uur: Mis – Kekerdom (Laurentiuskoor) 

21.00 uur: Woordcommunieviering – Ooij (Encore) 

23.00 uur: Mis – Millingen (Fanfare Ons Genoegen & AdHocK) 

Ma 25 dec 10.30 uur: Mis – Millingen (Vivace) 

  12.00 uur: Kindje wiegen – Millingen (zang en samenzang) 

Di 26 dec 10.30 uur: Mis – Ooij (Mannenkoor Beek) 

 

Zaterdag 19:00 uur Ooij (behalve zaterdag voor 1e zo vd maand) 

Zaterdag 19:00 uur Leuth – Mariakapel voor 1e zondag vd maand 

vanaf 1/1/24: Kekerdom 

Zondag 10:30 uur Millingen  

Zondag 10:30 uur Ooij Woordcommunieviering       1e zo vd maand 

Zondag 9:00 uur Kekerdom 

vanaf 1/1/24 vervalt deze Mis. 

1e zo vd maand 

 

Dinsdag 19:00 uur Leuth – Mariakapel  

Woensdag 9:00 uur Beek- kleine Bartholomeus  

Donderdag 9:00 uur Millingen  

Vrijdag 9:00 uur Millingen  

Zaterdag 9:00 uur Millingen  
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Openingstijden  kerststal bezoek 1e en 2e kerstdag 
Millingen kerk: 12.00-14.00 u.  

Ooij kerk: 26/12: 11.30-14.00 u. 

Kekerdom kerk: 26/12: 14.00-15.00 u. 

Beek kapel kerkhof: gehele dag 

Leuth Mariakapel: 9.00-17.00 u. 
 

Vieringen Oudjaar – Nieuwjaar 

Zo 31 dec 10.30 uur: Mis – Millingen 

Ma 1 jan 10.30 uur: Mis - Millingen 

 

Gelegenheid voor gebed en kaarsje  

In Millingen is de dagkapel elke dag 9.00-17.00 uur open, ook de Mariaka-

pel, vanwaaruit u de hele kerk kunt zien; in Kekerdom kunt u elke dag vanuit 

het portaal de kerk van binnen zien (apr-okt); de Mariakapel van de kerk in 

Leuth is elke dag 9.00-17.00 uur open; de Mariakapel in Beek van de Grote 

Bartholomaeus elke dag 9.30–17.30 uur, vanwaar je de hele voormalige 

kerk kunt zien. In de kapel op het kerkhof van Beek kunt u elke dag terecht, 

ook bij de Fatimakapel, Schoolstraat 4 in Millingen en de Franciscuskapel, 

Kruisstraat in Ooij (bij Bisonbaai). 

 

 

 

 

 

 

Zangers gezocht voor Kerstnachtviering met Ons Genoegen 

Zing je graag en wil je een Kerstnachtviering mee ondersteunen? 

In Millingen aan de Rijn wordt voor de Kerstnachtviering van 23 uur een 

gelegenheidskoor gevormd. De begeleiding van de zang is in handen 

van Fanfare Ons Genoegen en organist Jaap van Gent. Het repertoire 

bestaat vooral uit bekende Kerstliederen. 

De repetities zijn: vrijdag 15 en woensdag 20 december, beide keren 

om 20 uur in de Millingse kerk. 

Om verzekerd te zijn van bladmuziek, graag aanmelden bij: 

liannevanderburgt@gmail.com 

Kerstmis moet de geboorte zijn van het ware licht in de ziel 

God heeft het bedoeld als herschepping van de ziel 

van een koude, onreine en duistere grot 

tot een haard van ware liefde, zuiverheid en heiligheid 

de geboorte van het ware christen-zijn in de ziel 
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Bestuur 

 

 

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan 

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens 

deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage 

vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het 

thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.  

Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. 

Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 

Uitnodigend zijn voor 

jonge mensen die 

hun leven nog voor 

zich hebben. 

Daar hebben we uw 

steun bij nodig. Want 

als kerk krijgen we 

geen subsidie. De 

financiële bijdrage 

van onze leden is 

noodzakelijk om te 

kunnen bestaan. 

Vandaar dat we onze 

parochianen ieder 

jaar om een bijdrage 

vragen.  

 

Bij de Rozet in januari 

ontvangt u daarom een flyer met het verzoek om bij te dragen en ziet u 

voorbeelden waaraan uw geld wordt besteed. We hopen dat we weer op u 

mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor 

menigeen en plannen maken voor de toekomst.  

 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 

voor staat.  

 

Samen op weg naar de kerk van morgen! 
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Pastoraat 
 

Polderdagen zondag 28 april tot zondag 5 mei 2024 

In de meivakantie willen we weer Polderdagen gaan houden, een hele week 

met elkaar op weg in onze dorpen en buiten onze parochie. Natuurlijk kun 

je deze week ook gedeeltelijk meemaken, net wat je zelf wilt of wat er voor 

je inzit. Het is goed om te proeven hoe het is om met elkaar op weg te zijn 

en met jong en oud heel concreet van gedachten te wisselen over leven en 

geloof, als één familie. Het kan zijn dat je dan een heel ander beeld krijgt 

van wat geloofsgemeenschap ten diepste is. Het programma wordt in het 

volgende parochieblaadje bekend gemaakt. Ideeën en suggesties zijn van 

harte welkom: rudo.franken@gmail.com 

 

Retraite Foyer de Charité in Thorn – Midden-Limburg 

Bij dit huis kun je terecht voor een 6daagse retraite, een weekend in stilte of 

voor een stille dag. In deze stilte en met openheid voor het werken van de 

heilige Geest zal het Woord van God meer voor je kunnen gaan leven. Deze 

retraites, weekenden en stille dagen worden gegeven vanuit een katholieke 

overtuiging, maar zijn open voor wie dit gedachtengoed wil leren kennen of 

zijn geloof wil verdiepen. Elke dag is er Eucharistie, zijn er inleidingen, is er 

stille tijd en aanbidding. Info: foyer-thorn.nl; 0475-562770 

 

Lourdesbedevaart september 2024 per bus 

Bij voldoende animo vanuit onze parochie is er een 9daagse busbedevaart 

naar Lourdes in september 2024 in samenwerking met het Huis voor de 

Pelgrim (Maastricht). Een bus komt ons ophalen en pastoor Rudo Franken 

gaat mee als geestelijk leider. Men dient wel goed ter been te zijn. Precieze 

tijd nog niet bekend. Kosten rond € 1000,-. Info bij de pastoor. 

 

Nationale Romebedevaart 26 april tot en met 3 mei 2025 

In de meivakantie 2025 kunnen mensen/gezinnen uit onze parochie zich 

aansluiten bij de nationale bedevaart naar Rome die voor ons door het 

bisdom Den Bosch wordt georganiseerd. Bij voldoende animo vanuit onze 

parochie zal ook pastoor Rudo Franken deelnemen. 

Zowel de bedevaart naar Lourdes als naar Rome zijn natuurlijk een kans tot 

meer verbinding en verdieping, met onze parochie én wereldwijd.  
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Aanpassing Missen Beek-Leuth-Kekerdom 

Een paar wijzigingen worden/zijn doorgevoerd ten aanzien van de planning 

van Missen in Beek, Leuth en Kekerdom. Vanuit het streven naar meer 

verbinding tussen de dorpen willen we graag inzetten op grotere deelname 

aan een gezamenlijke eucharistieviering en aansluitend koffiemoment.  

De Mis op de 3e zaterdag van de maand in Beek om 17.00 uur die te kort zit 

op de Mis in Ooij om 19.00 uur, is reeds komen te vervallen; de Mis op de 

1e zondag van de maand in Kekerdom om 9.00 uur die te kort zit op de Mis 

in Millingen om 10.30 uur, verschuift vanaf 1-1-2024 naar de zaterdag voor 

de 1e zondag van de maand en wel om 19.00 uur, die tot nog toe in de 

Mariakapel in Leuth plaatsvindt. In Leuth blijft wel elke dinsdag om 19.00 de 

Mis, en in Beek elke woensdag om 9.00 uur. Deze beide Missen (waarna 

ook koffie) worden meestal tamelijk goed bezocht.  

Het koffiemoment dat sinds Ooijse kermis wordt gehouden in Ooij na de 

Mis op zaterdag van 19.00 uur, wordt ook gewaardeerd. Op deze manier 

hopen we over de dorpsgrenzen heen elkaar meer te kunnen ontmoeten. 

En met elkaar te ervaren dat we samen op weg zijn. Geïnspireerd door 

‘samen’ kun je ook ‘alleen’ beter verder. 

 

Doop – Vormsel - Communie 

Wie kennis zou willen maken met het 

katholieke geloof en/of zou willen zien of 

hij/zij de doop, de eerste communie en/of 

het vormsel zou willen ontvangen, kan 

contact opnemen met de pastoor, zie 

colofon. 

Er zal dan gekeken worden naar een vorm 

hiervoor, persoonlijk en/of met een groepje, 

dan wel een voorbereiding op maat en hoe 

in te groeien in het leven van onze geloofsgemeenschap. 

Uiteraard geldt dit ook voor degenen die een kerkelijk huwelijk overwegen 

of de biecht of ziekenzalving zouden willen ontvangen. Alle sacramenten 

willen ons meer binnenleiden in het mysterie van Gods liefde.  

 

Kerk Millingen vraagt nieuwe hoofdkoster en hulpkoster(s) 

Met ingang van 1-1-2024 zoeken we nieuwe koster(s).  

Voor meer informatie: Thea Jeuriens, 06-40589700. 
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Samen zingen voor vrede 11 december  

In aansluiting bij de Israëlische zangeres Yeal Deckelbaum 

die een prachtige opname maakte met haar band waar 

Palestijnse en Israelische vrouwen deel van uitmaken, 

komen we op maandag 11 december 20.00 uur samen in 

de kerk van Millingen. Samen gaan we zingen voor vrede. 

En zitten en luisteren. Alle inbreng is van harte welkom bij 

Marijke Persijn 06-20007143, marijkepersijn@gmail.com. Bij haar kunt u ook 

aangeven of u wilt meezingen in een adhoc-koortje voor deze avond.  

Moge het samen zingen ons allen inspireren mee te doen aan het neerzetten 

van een intentie om de vrede aan beide kanten te helpen herstellen in Israël 

en in Gaza, in Oekraïne, Rusland en menig ander land.  

https://youtu.be/YyFM-pWdqrY?si=68LLRtV3VNxS2CX 

 

In (nachtelijke) stilte bidden 

Van zaterdag 9 tot zondag 10 december gaan we in de kapel van Millingen 

de klok rond bidden. Om 9.00 uur beginnen we met de Mis, gevolgd door 

het rozenkransgebed. Dan wordt een grote heilige Hostie in een monstrans 

ter aanbidding  op het altaar geplaatst tot de volgende dag, zondag 10.00 

uur. De kapel is dan 24 uur aan één stuk open voor met name stil gebed. 

Op de hele uren overdag zullen er – kort - toepasselijke gezangen en/of 

gebeden worden ingebracht ter inspiratie. Fijn als mensen inschrijven voor 

een uur overdag of in de nacht om biddend aanwezig te zijn, via formulier in 

de kerk of rudo.franken@gmail.com We hopen dat er elk uur minimaal twee 

mensen aanwezig zijn. Ervaring leert dat er ook ’s nachts mensen dankbaar 

gebruik maken van de mogelijkheid om in de stilte bij Jezus de Heer te zijn 

in het ‘uitgestelde’ Allerheiligste. Mogelijk helpt het in onze (geestelijke) 

voorbereiding op het Kerstfeest, nl de vrede van het Kerstkind meer toe te 

laten in onze kleine en grote wereld. Dit gebed is 24 uur online te volgen.  
 

Een gedachte bij (nachtelijke) aanbidding 

Jezus trok zich terug in nachtelijk gebed. Waarom in de nacht? Omdat de 

dag vol is van lawaai en afleiding. We hebben de stilte nodig om terug stil 

te vallen en in aanbidding bij God te zijn. Wat kost het? Moeite. Maar de 

moeite wordt zo rijk beloond voor wie gelooft. Wat geeft het? Vrede, diepe 

vrede. 
 

Uit: Klooster, Herfst 2023, nr 24, Immaculata Franken OSBap 
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Inschrijfactie ten behoeve van ledenadministratie  

Wil je in onze parochie van Beek tot Millingen gekend 

zijn, zodat je beter op de hoogte blijft van activiteiten 

en vieringen en je ook gemakkelijker benaderd kunt 

worden, schrijf je dan in. Deze digitale administratie is 

in de plaats van de oude kaartenbakken die verre van 

compleet waren. Ook is nu toestemming nodig voor 

alle data, een een handtekening. Daarin voorzien de nieuwe formulieren in 

elk van de dorpen: in ontmoetingsruimte, kerk en kapel. Je kunt ze ook 

vinden op www.mariatenhemelopnemingparochie.nl. Met het doorgeven 

van je data helpt je ons jou beter van dienst te kunnen zijn. Zie ook blz. 23. 
 

Iconen van dichtbij zien 

Van november tot eind 

april kun je zoals vorig jaar 

de iconen uit de iconostase 

die in 2022 in de kerk van 

Millingen is ingezegend, 

van dichtbij zien, dankzij 

Cultureelhistorisch 

Informatiecentrum Het 

Laag die de vitrinekasten 

daarvoor ter beschikking 

stelt. De uitleg die u erbij aantreft, vindt u ook in een boekje ‘Vriendschap in 

Christus’ dat voor u beschikbaar is.  

 

Pastoraat Plus 

Op maandag 20 november zijn voor het eerst uit de vijf dorpen van onze 

parochie 1-2 mensen per dorp in gesprek gegaan met de pastoraatsgroep. 

Dit idee werd geopperd tijdens een overleg van Beek, Ooij en Leuth, nl om 

ook de beide andere dorpen uit te nodigen en meer verbinding te zoeken, 

nu PastoraalPlus genoemd. Deze open boeiende avond krijgt al een vervolg 

op 19 februari met een concrete agenda, weer in de kerk van Ooij. 

 

www.vier.nu 

Op deze website vind je allerlei tips, suggesties en ideeën om thuis vorm te 

geven aan Advent en Kerst. Je vindt er ook een kerststal om zelf te maken. 
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Redactie gezocht voor het parochieblad 

Wie ziet het als een uitdaging om het  parochieblad verder te ontwikkelen 

als een blad van verbinding en verdieping voor de hele parochie?  

Info: m.g.b.oosterwijk@gmail.com of pastoor Rudo Franken (zie colofon). 

 

Vele handen maken licht werk - poetsdag kerk Millingen 

Op zaterdag 23 december is de eerstvolgende gezamenlijke poetsdag van 

de kerk in Millingen van 10.00 uur tot 12.30 uur. In de ontmoetingsruimte 

beginnen we met de taakverdeling. Iedereen is van harte welkom om mee 

te komen helpen, ook mannen. U kunt denken aan ramen zemen, spinrag 

verwijderen, stofzuigen, koper poetsen, of het verwijderen van onkruid rond 

de kerk. En er is koffie, en het is ook gewoon gezellig. Aanmelden is niet 

noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com 

 

Open kerstpicknick 

Op tweede kerstdag dinsdag 26 december is voor mensen die op deze dag 

gezelligheid en gezelschap zoeken vanaf 17.00 u in de ontmoetingsruimte 

van de kerk van Millingen een warm kerst-samenzijn. Van wat verschillenden 

gaan klaarmaken aan eten en drinken, zullen we met elkaar genieten. Wat 

fijn als je komt en het met elkaar gezellig wordt. Er is plaats voor maximaal 

35 mensen. Je kunt je tot 20 december aanmelden bij Carolina: 

carolina_valdiviad@hotmail.com. 

Kerktaxi: ook via carolina_valdiviad@hotmail.com, 06-23304932  

 

Aandacht bij overlijden: klok, naam, nabijheid  

Als iemand in onze parochie overlijdt, is het mogelijk om de klok in het 

desbetreffende van onze vijf dorpen te laten luiden, ongeacht of u nog iets 

meer wilt van de parochie. Als de klok voor iemand wordt geluid, zal ook de 

naam genoemd worden: in de kerk, in de Rozet en het parochieblad en ook 

bij Allerzielen.  

In Beek wordt de klok van de begraafplaats geluid, in de andere dorpen de 

klok van de kerk. U kunt daarvoor contact opnemen met de contactpersoon  

of koster van het betreffende dorp, zie colofon. 

Daarnaast is het goed te weten dat in elk dorp een kerkelijke uitvaart kan 

plaatsvinden, ook in een gemeenschapshuis, bv als de kerk/kapel te klein is. 

Ook bestaat de mogelijkheid van een kerkelijke uitvaart in het crematorium 

waarbij de pastoor de dienst leidt. 

mailto:liannevanderburgt@gmail.com
mailto:carolina_valdiviad@hotmail.com
mailto:carolina_valdiviad@hotmail.com
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De kerstnacht van Vladimir – naar  Gerard van de Braak/Arie Kok 

Vladimir kan goed merken dat het buiten stevig regent. In zijn hoed ligt nog 

maar een handjevol muntjes. De klanken van zijn accordeon klinken over 

het plein. Voorbijgangers wandelen echter voorbij, diep weggedoken in 

hun warme jassen. Hij besluit eerst maar eens wat eten te gaan zoeken. 

Terwijl hij zijn accordeon opbergt, piept zijn telefoontje. Een sms-bericht: 

“Kerstgroet van een stille aanbidder.” Met een nijdig gebaar stopt hij het 

apparaatje in zijn jaszak. Wat moeten ze van hem? Zeker een flauwe grap. 

Hij bergt de munten zorgvuldig op in de binnenzak van zijn jas, zet zijn hoed 

op en loopt de koude avond in; de wind waait hard in zijn gezicht. 

 

Onderweg komt hij een Heilssoldaat tegen. Uitgedaagd door de lieve groet 

van de man zegt Vladimir: “Ik heb een stille aanbidder. Had je niet gedacht 

hè, van zo’n ouwe vent.” “En dat op kerstavond. Pas maar op dat je haar niet 

tegenkomt”, lacht de Heilssoldaat. “Ach, wie wil er nu een oude, treurende 

straatmuzikant?” Vladimir kruipt diep in zijn kraag en wil alweer doorlopen, 

maar de man steekt hem een kaartje toe. “Mocht je haar tegenkomen, dan 

is het misschien leuk om met zijn tweeën te komen? Morgenochtend om 

half tien in de kerk om de hoek. Lekker eten en mooie muziek.” Vladimir 

propt het papiertje in zijn jaszak. De kerk? Als jongen wilde hij er weleens 

heen gaan. Later niet meer, toen hij in de problemen zat. 

 

In de afvalbak achter een bakkerij vindt Vladimir een zak broodjes. Hij duikt 

een donker steegje in en haalt zijn telefoon tevoorschijn. Toch eens kijken 

of hij de afzender van het berichtje kan achterhalen. Dan ligt hij languit op 

de natte klinkers en een felle pijn schiet door zijn knie. Hij krabbelt overeind 

en vloekt binnensmonds. “Dat waren míjn benen”, klinkt het naast hem, “wil 

je nog een slokje? Je zult er ook al wel de nodige op hebben.” Hij neemt 

een slokje uit de fles die hem wordt aangereikt en zakt op het stoepje naast 

een donkere gestalte neer. Die steekt hem de hand toe.  

“Ik ben Max. Je kunt je hand beter uitsteken dan ophouden. Deze wereld 

houdt niet van mensen die niets te bieden hebben.” “Ik zal mijn hand wel op 

moeten houden, wil ik niet doodgaan van de honger.” “Waar liep jij nou zo 

ingespannen naar te kijken?” Vladimir kijkt hem spottend aan. “Ik heb een 

stille aanbidder.” Hij geeft Max een broodje. “Heb jij ook een aanbidder?”, 

vraagt Vladimir. Max aarzelt, “Ik ben getrouwd geweest, maar ze heeft me er 
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drie jaar geleden uitgezet. Sindsdien ben ik dakloos.” Max lacht schamper 

om zijn eigen woorden. Hij laat de laatste druppels uit de fles in zijn mond 

lopen en vraagt aan Vladimir: “Is er een vrouw in jouw leven geweest?” 

Ze is weggelopen, antwoordt Vladimir en hij vertelt over zijn leven en zijn 

eerste gelukkige jaren met Nina en de geboorte van Valentine. Eindeloos 

had hij met Valentine gewandeld en elke avond speelde hij voor haar op 

zijn accordeon. Toen ging het mis. Van de ene op de andere dag namen 

hevige hoofdpijnen bezit van de kleine meid. Valentine stierf een week na 

haar tiende verjaardag. Nina vond afleiding in haar dagelijkse bezigheden, 

maar Vladimir begon de stilte te koesteren. Dagenlang staarde hij zwijgend 

uit het raam van de flat, tegen beter weten in wachtend op de terugkeer van 

zijn dochter. Acht maanden hield ze het nog bij hem uit.  
 

Als Vladimir is uitverteld, valt het hem op dat het stil is naast hem. Max is in 

slaap gevallen. Vladimir trekt een vuile deken over Max heen en hijst zijn 

koffer met accordeon weer op zijn rug. De pijn in zijn knie is wat gezakt en 

hij loopt de steeg uit, in de richting van het plein. Midden op het plein staat 

een grote kring mensen. Een clown stampt koddig rond op grote zwarte 

schoenen. Als het weer begint te regenen, druipt het publiek af. De clown 

pakt zijn spullen in en gaat naast Vladimir op een bankje zitten. “Het is geen 

doen met dit weer”, zucht de clown. “Het leven is één groot theater. Mijn rol 

is de clown die vrolijk moet zijn. Mensen lachen om mij, maar ik ben 

helemaal niet leuk. Het zijn de trucjes die het doen.”  
 

Vladimir hoort het relaas van de clown hoofdschuddend aan. “Jij bent 

clown. Jij moet gewoon raar doen en als de mensen lachen, is het toch 

goed? Dan hebben zij plezier gehad, en jij je geld. Wat wil je nog meer?”  

“Wat maakt jou dan aan het lachen?” wil de clown weten. “Ik heb een stille 

aanbidder.” “Dan moet je een gelukkig man zijn, want dan houdt er iemand 

van je”, antwoordde de clown. Door de kou loopt Vladimir naar zijn vaste 

stek. Zijn gedachten gaan terug naar die laatste kerstviering die Valentine 

zou meemaken. Ze speelde Maria in het kerstspel in de kerk. Nina had een 

mooie jurk voor haar gemaakt. Muisstil was het in de zaal, toen ze haar ene 

zinnetje had gezegd. Wel duizend keer had ze het geoefend, staande voor 

de spiegel. “Dank U God voor uw Zoon, mijn Zoon, die is gekomen voor alle 

mensen” Het spel ging verder. De herders kwamen en de wijzen. Dan drukt 

Vladimir op ‘beantwoorden’. En het Licht kwam in de duisternis. 
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Familie en gezin 

 
 

WereldLichtjesDag 

Ik voel nog jouw kleine lijfje, 

Vol liefde laat ik een traan. 

Je bent nu weg, maar ik blijf je 

In mijn hart meedragen voortaan. 

 

Ieder jaar op de 2e zondag in december komen mensen wereldwijd bij 

elkaar om overleden kinderen te herdenken. Om 19.00u steken we in 

Nederland een kaarsje aan en vanwege de verschillende tijdzones zullen de 

kaarsjes over de hele wereld in een golf van licht branden. Hierdoor wordt 

de wereld een beetje lichter voor de ouders die hun kind verloren hebben. 

Daarbij mogen ze beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.  

 

Op zondag 10 december om 19.00u is 

er tijd en ruimte om stil te staan bij dit 

verdriet en samen een kaarsje op te 

steken in de Sint- Antonius van 

Paduakerk te Millingen. 

 

Gezinsviering met Familiekoor & Jeugdorkest 

zondag 24 december 17.00 uur 

 

Kindernevendienst  

zondag 14 januari 10.30 uur 

Zondag 11 februari 10.30 uur 

 

Knutselen in de kerstvakantie 

Kom jij ook gezellig met ons samen een “ 

wens-bal” knutselen? Een kerstbal met 

persoonlijke wens. Op 30 december van 14-

16uur gaan we in de ontmoetingsruimte 

gezellig samen aan de knutsel. Geschikt voor 

alle leeftijden.. 3-99 jaar 

(onder de 6 jaar met begeleiding) 

Hoe vreemd wat ons gegeven is 

wat niet ons eigen leven is 

maar sluimerend in de moeder 

hing, en ging, en brak de draad 

en wezen wou in eigen staat. 
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Meet & Greet -  in woord en beeld  
 
Wist u dat…. 

- we op 10 september de jaarlijkse 

familiedag met het familiekoor hebben 

gevierd? 

- en we met jong en oud na de mis op pad 

zijn gegaan! 

- er op 4 verschillende locaties  4 spellen 

waren die we met 4 teams gespeeld 

hebben… 

- het wel de heetste dag van het jaar 

leek… 

- de jongste deelnemer 2 jaar was en de  

           oudste 80 plus.. 

- we gezamenlijk een lunch hebben gebruikt in 

            de ontmoetingsruimte nadat we weer terug                  

           waren… 
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Achtergrond 

 

 

De Eucharistie in symbolen en rituelen - De zending 

Na het ontvangen van de communie verdient het aanbeveling om een korte 

tijd stil te zijn, eventueel vóór of na een lied, in onszelf te keren en te bidden 

tot God, Hem te danken voor wat Hij ons geeft, voor zijn aanwezigheid en 

zijn hulp in ons leven. Zo kan de communie beter tot haar recht komen. 

Daarna volgt de slotritus die maar heel kort is. De grootse ervaring van de 

Mis lijkt zo wel erg abrupt te eindigen. Maar we worden zonder veel omhaal 

van woorden direct naar onze dagelijkse realiteit gestuurd. De priester bidt 

het gebed na de communie, er is een slotwoord met eventueel een aantal 

mededelingen en dan volgen de zegen en de zending.  

De priester geeft de zegen in de naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest, waarbij alle gelovigen staan en een kruisteken maken. 

Zegenen is iemand iets goeds of voorspoed toewensen. Het Latijnse woord 

voor zegenen is ‘benedicere’, wat heel letterlijk betekent ‘goed 

(toe)zeggen’. De zegen aan het einde van de eucharistieviering dateert pas 

uit de veertiende eeuw. Zij is sindsdien verbonden met de zending. 

Op het eind van de viering zendt de Heer 

ons uit met de woorden: "Gaat nu allen 

heen in vrede." Dan gáát ieder zijns 

weegs om het Evangelie handen en 

voeten te geven in het leven van alledag. 

Want het vieren van de eucharistie is niet 

vrijblijvend. We vieren niet (enkel) voor 

onze eigen innerlijke vrede, maar ook 

voor de vrede en het welzijn van anderen.  

Meteen al na de dood en verrijzenis van Jezus werden christenen 

‘aanhangers van de Weg’ genoemd. Ze zijn volgelingen van Jezus Christus, 

die van zichzelf zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Als Volk 

van God is de Kerk onder-weg naar het definitieve doorbreken van Gods 

Rijk. 
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Samen op weg – enkele gedachten bij de synode over synodaliteit 
 

Van 4 tot 29 oktober 2023 was in Rome een synode over synodaliteit; voor 

het eerst in de geschiedenis van de kerk waren er vrouwen aanwezig; ook 

zij mochten op deze synode spreken; in feite is het onvoorstelbaar dat dit 

nu pas gebeurde, terwijl mannen en vrouwen elkaar juist nodig hebben in 

het leven én in het geloof; man en vrouw zijn niet voor niets naar elkaar toe 

zijn geschapen, nl om elkaar vanuit een openheid voor de heilige Geest te 

helpen en aan te vullen, gelijkwaardig als zij zijn en geroepen tot liefde, nl  

om er te zijn voor de ander, zoals God er is voor ons.  

 

Deze synode over 

‘samen op weg gaan 

in de heilige Geest’ 

wil ons losmaken van 

‘we hebben het altijd 

zo gedaan’. En wil 

ons openen voor de 

heilige Geest en voor 

de tekenen des tijds, 

voor het heden. En 

wil iedereen erbij betrekken, nu de kerk anders gaat werken. Alle hens aan 

dek om beter samen kerk te zijn, en van de heilige Geest te leren wat te 

zeggen en vooral wat te doen.  

 

Dit betekent ook iets voor de herders in de kerk: zij moeten afwisselend 

voorop lopen om hun kudde te leiden, in het midden om ze aan te 

moedigen en de geur van de kudde te bewaren, en achteraan omdat 

mensen dankzij de Geest ook zelf hun intuïties hebben over waar 

levengevend voedsel te vinden is en de herders daarvan kunnen leren. 

 

Alle mensen, ook mensen die door de maatschappij worden afgedankt, 

maken deel uit van de kerk en moeten in de heilige Geest gehoord worden, 

zodat uiteindelijk gesteld kan worden, zoals ooit de apostelen deden: "De 

heilige Geest en wij hebben besloten…" (Hand 15,28). Het gaat er dus om 

zo breed mogelijk en met interesse en toewijding met elkaar in gesprek te 

gaan, en daarbij open te staan voor de heilige Geest.   
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Wel & Wee 

 

Gedoopt 

 

Louèn Teunissen op zaterdag 30 

september in de kleine Bartholomeus 

te Beek. 
 

Julia Bednarz op zondag 8 oktober in de H. Antonius van Paduakerk te 

Millingen. 
 

 

Overleden 

 

Hennie ten Westeneind, 91 jaar, Beek. Hennie heeft zich jarenlang ingezet 

voor het onderhoud van de begraafplaats en pastorietuin in Beek. 

 

Mientje Seegers-van Ophuisen, 90 jaar, Millingen 

 

Nellie Vink-Ebben, 93 jaar, Ooij. Tijdens een crematiedienst dinsdag 3 

oktober in Nijmegen hebben wij afscheid van haar genomen. 

 

Tonnie Kersten-Boekhoorn, 82 jaar. Tijdens de Uitvaart woensdag 4 oktober 

in de kerk van Ooij hebben wij afscheid van haar genomen, waarna 

begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 

Ignas van Oss, 75 jaar, Millingen. Tijdens een crematiedienst maandag 9 

oktober in Nijmegen hebben wij afscheid van hem genomen. 

 

Dora Cornelissen-Vink, 90 jaar, Ooij. Tijdens de Uitvaart woensdag 18 

oktober in de kerk van Ooij hebben wij afscheid van haar genomen, waarna 

begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 

Bets Janssen-Neienhuijsen, 90 jaar, Ooij. Tijdens de Uitvaart dinsdag 24 

oktober in de kerk van Ooij hebben wij afscheid van haar genomen. 

 

Annie Paal-Splithof, 77 jaar, Millingen 
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Bets van Sonsbeek-van den Broek, 89 jaar. Tijdens de Uitvaart woensdag 1 

november in de kerk van Millingen hebben wij afscheid van haar genomen, 

waarna begrafenis op de Vossengraaf. 
  

Door Looijschelder-Hendriks, 78 jaar. Tijdens de avondwake woensdag 8 

november in de kerk van Ooij hebben wij afscheid vsn har genomen. 
 

Gerd Geutjes, 90 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op vrijdag 10 november in 

de kerk van Millingen hebben wij afscheid van hem genomen. 
 

Carla de Bruin-van Schie, 93 jaar. Tijdens de Uitvaartdienst op 20 november 

in de kleine Bartholomeus in Beek hebben wij afscheid van haar genomen, 

waarna begrafenis op het kerkhof ernaast. 
 

 

Maria was haar naam, een maagd, een meisje nog 

 maar God had haar gekozen 

Als moeder voor zijn Zoon, zijn volk 

 en heel zijn scheppingswerk 

God zag wel dat zij puur van geest 

 oprecht van harte was 

Natuurlijk als een kind, ontvankelijk 

 zoals de kleinsten zijn 

In al haar doen en laten volop blijheid 

 en bereidheid, open voor wat komen zou 

Feestelijker kan gezang niet klinken 

 dan Maria’s lied Magnificat: 

In mijn hart leeft blijdschap en mijn ziel 

 prijst hoog de Heer! – dát is wat Maria bad 

Chaos, strijd, verdrukking, dood – zij wist het –  

 zouden dreigen, maar daarover zou ze zwijgen 

Al wat God doet is welgedaan; dat in een 

 weerloos kind hij zich aan mensen toevertrouwt 

Toont dat hij van zijn schepping houdt 

 van kinderen nog het meest 

 

Erna 
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Vertel het maar… (2) 

 

Het Fatimaraam in de H. Hubertuskerk in Ooij 

 

Op 17 september 1944 vonden Nijmeegse vluchtelingen, door de Duitsers 

uit Nijmegen verjaagd, een veilig onderkomen in de Hubertuskerk in Ooij. 

Het kleurrijke glas-in-lood-raam linksvoor in de kerk van Ooij vertelt het 

verhaal van de evacuatie. Je ziet hoe vaders en moeders met hun kinderen in 

karren en met fiets uit het brandende Nijmegen trekken. 
 

Ze trekken uit de brandende stad door de polder naar Ooij voor een veilige 

schuilplek. Die vinden ze in de kelder van de pastorie en in de ruimte onder 

de kerk. In het raam zie je boven de Waalbrug vliegtuigen hangen. Heel lang 

hebben ze niet kunnen schuilen, want eind september, begin oktober werd 

de kerk volop beschoten door Duitse militairen. Eind oktober werd zelfs het 

hele dorp ontruimd door de geallieerden, omdat het te gevaarlijk werd voor 

de dorpsbewoners.  
 

De maker van dit glas-in-lood-raam is de kunstenaar René Smeets uit Beers. 

Al in 1948 werd het raam in de kerk geplaatst. Evacués uit Nijmegen-Oost 

hebben dit raam geschonken uit dank voor het mogen schuilen. 
 

Het raam vertelt ook het verhaal van Fatima in Portugal, de verschijning van 

Maria in 1917. Maria verscheen zes keer aan drie kinderen Lucia, Jacintha 

en Francesco, vanaf 13 mei elke 13e van de maand tot en met 13 oktober. 

Toen maakte ze haar naam bekend: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 

De kleurrijke zon in dit glas-in-lood-raam symboliseert het zonnewonder dat 

er op 13 oktober 1917 plaatsvond als teken van echtheid. 

 

Sinds 25 maart 2020 staat in Millingen in de pastorietuin in de Schoolstraat 

een Fatimakapelletje. Op de linkerzijwand is aan de buitenzijde in mozaïek 

het zonnewonder uitgebeeld. Op 13 oktober 2019 werd Rudo Franken tot 

pastoor geïnstalleerd van de parochie van Beek tot Millingen. 

 

Denkt u erover iets te schrijven over iets interessants uit de Beekse, Ooijse, 

Leuthse, Kekerdomse of Millingse gemeenschap, laat het graag weten aan  

Pater Willem Spann, Burg. Brokxlaan 1407, 5041 RR Tilburg , 

w.spann@outlook.com, 013-2114272                                                                                                                                         
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Colofon 

 

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn  

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl 
 

Pastoor en pastoraatsgroep  

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 

0481-431218, rudo.franken@gmail.com - bereikbaar voor pastorale zaken 

zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur 

Contact pastoraatsgroep: m.g.b.oosterwijk@gmail.com 
 

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Vicevoorz: H. Sanders, Weverstr 59, Kekerdom, 06-23189628/ 0481-441031 

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827 

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen 

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688 

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 06-13644545  
 

Contactpersoon uitvaart/koster 

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807 

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167                    

Ooij: Leny Rikken, 024-6632271 (contactpersoon)  

David Brouwers, Weth. Verrietstraat 53, wheelcowboy@yandex.com (koster) 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon) 

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster) 

Leuth: Paul Vink, 06-53182610 (koster) 
 

Misintenties €12,50 voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken 

van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: 

Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271; 

Beek: Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Paul 

Vink (koster Leuth), 06-53182610  

 

Kerkbijdrage – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie 

Beek:  NL43RABO 0105 101206  Kekerdom: NL16RABO 0128 301473 

Ooij:  NL49RABO 0105 101583  Millingen:   NL36RABO 0134 402316 

Leuth:  NL51RABO 0128 301619  

about:blank
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Kerkhofadministratie 

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, bart.lelie@kpnplanet.nl  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

Leuth: H. Hidding, Plezenburgsestraat 7, Leuth, harmenhidding@gmail.com 

 

Kerkhofreglement en tarieven  

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. 

Een uitgeprinte versie is beschikbaar achter in de kerken van onze parochie. 

 

Kerkhofbeheer 

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776 

Ooij: Gerrit Alofs, 024-6631959 (b.g.g. Geert Verweij 024-6631504) 

Leuth: Gert Verriet, Reusensestraat 3, 024-6631931 

 

Ledenadministratie  

Meld u aan door het formulier (op onze website) in te vullen en bestel gratis 

het parochieblad, digitaal en/of op uw adres; wijzigingen graag doorgeven. 

Beek: j.peters11@upcmail.nl   Millingen: beabaartman@gmail.com;  

Kekerdom: berdie.gerritzen52@gmail.com; Ooij: emile.verstege@gmail.com 

Leuth: petra.seerden@gmail.com Geheel: petra.seerden@gmail.com 

 

Parochieblad 

Bent u niet ingeschreven en wenst u toch een parochieblad, mailt u dan naar 

Jurre Lohnstein uw mail- en/of huisadres: jjflohnstein@hotmail.com. 

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 

400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad. 

Redactie: Pastoraatsgroep (ad interim) 

Redactieadres: rudo.franken@gmail.com (ad interim) 

Volgende uitgave: medio februari 2024  

Kopij en reacties parochieblad: vóór 26 januari 2024 

 

Kerktaxi via carolina_valdiviad@hotmail.com, 06-23304932 

 

mailto:carolina_valdiviad@hotmail.com
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