
 

 

 

Millingen aan de Rijn, januari 2024  

 Beste inwoners van Beek, Ubbergen, Ooij, Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn, 

Onze parochie met vijf kerkdorpen in de Polder en 

het Hoog wil heel graag ook het komende jaar en in 

de verdere toekomst van betekenis zijn voor wie 

verbinding en verdieping zoekt en uitnodigend voor 

jonge mensen die nog een leven voor zich hebben. 

Met inspirerende vieringen, evenals verbindende 

activiteiten daaromheen.  

De kerk is een plek waar we leven en geloof of 

droom met elkaar delen. Waar we rust vinden en 

God ontmoeten. De kerk is een plek waar we 

omzien naar elkaar en waar we omzien naar mensen die onze steun nodig hebben. Daar waar mensen 

eenzaam zijn, lijden onder oorlog, geweld en armoede en hongeren naar gerechtigheid, vrede en vrijheid, 

pogen we hen te helpen in hun geestelijke en materiële nood.  

Kerkbalans is er ook om ervoor te zorgen dat dit financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële 

bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is ook een investering in uzelf en in de generaties 

die nog komen. Wij hopen van harte dat u de kerk in haar roeping tot verbondenheid en naastenliefde wilt 

steunen met een bijdrage die bij u past. We zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Uw 

steun komt volledig ten goede aan onze parochie. Geef vandaag voor de kerk van morgen.  Alle bijdragen 

groot of klein zijn welkom. Helpt u mee? U kunt uw kerkbijdrage overmaken op: 

 

 

 

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen 

(ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt 

u op www.kerkbalans.nl en www.belastingdienst.nl 

Kerkbestuur Parochie Maria ten Hemelopneming Millingen aan de Rijn 

 

Vieringen vanuit de St. Antoniuskerk in Millingen zijn wekelijks van donderdag tot en met zondag ook online te volgen (zie 

YouTube, zoekwoord: kerk Millingen). Zie voor actuele berichtgeving: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl      

Beek NL43 RABO 0105 1012 06 t.n.v. Kerkbijdragen Beek 

Ooij NL49 RABO 0105 1015 83 t.n.v. Kerkbijdragen Ooij 

Leuth NL51 RABO 0128 3016 19 t.n.v. Kerkbijdragen Leuth 

Kekerdom NL16 RABO 0128 3014 73 t.n.v. Kerkbijdragen Kekerdom 

Millingen NL36 RABO 0134 4023 16 t.n.v. Kerkbijdragen Millingen 



 

 

Dit jaar willen we met de flyer van Actie Kerkbalans u berichten over onze begraafplaatsen en over de 

aandacht die we vanuit de parochie bieden bij overlijden. 

 

Begraafplaatsen 

Niet in alle vijf dorpen van onze parochie zijn de kerken nog open, maar we onderhouden met de hulp van 

vrijwilligers wel in alle vijf dorpen onze begraafplaatsen. 

 

Nabijheid bij overlijden en afscheid 

Bij het overlijden van een dierbare is er behoefte aan mensen die nabij zijn, die helpen met het regelen 

van allerlei zaken die bij een uitvaart komen kijken. Er kan dan ook behoefte zijn aan een ritueel om het 

overlijden van je dierbare een plek te geven.  

Bij het overlijden van een dierbare mogen we 

het afscheid ervaren als het ‘loslaten’, het ‘uit 

handen geven’ én als het neerleggen van de 

dierbare ‘in de grote hand van de Liefde’, ‘in 

de grote hand van God’. De uitvaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te verzachten, het verdriet 

met elkaar te delen en de dierbare te begeleiden naar zijn of haar nieuwe toekomst. 

De uitvaart kan in de vorm van een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst. Het kan in de kerk, 

in het crematorium of op een andere plek die u zelf passend vindt, bv in een gemeenschapshuis, als kerk of 

kapel te klein zijn. Voorafgaand aan de dag van het afscheid kan er ook een avondwake plaatsvinden in de 

kerk. Vanuit de parochie wil de pastoor of medeparochiaan graag met u in overleg voor een waardig 

ritueel. Als u dit op prijst stelt, vindt er voor uw dierbare overledene ook in het crematorium een volledige 

gebedsdienst met pastoor of medeparochiaan plaats. Een afscheid kan ook plaatsvinden op de 

begraafplaats in alle vijf dorpen van onze parochie. Op onze RK begraafplaatsen kan in principe iedereen 

begraven worden of in een urn bijgezet, ongeacht geloof of woonplaats.  

 

Aandacht bij overlijden: klok, naam, nabijheid  

Als iemand in onze parochie overlijdt, is het mogelijk om de klok in 

het desbetreffende van onze vijf dorpen te laten luiden, ongeacht 

of u nog iets meer wilt van de parochie. De familie of 

uitvaartondernemer kan daartoe contact opnemen met de parochie 

en de gegevens van de overledene doorgeven. Als de klok voor 

iemand wordt geluid, zal ook de naam genoemd worden: in het 

gebed in de kerk, in de Rozet en het parochieblad en ook bij 

Allerzielen. In Beek wordt de klok van de begraafplaats geluid, in de 

andere dorpen de klok van de kerk. De klok wordt om 13.00 geluid 

(om 12.00 uur luidt elke dag het Angelus in de klokkentoren van Ooij en Millingen).  

U kunt daarvoor contact opnemen met de contactpersoon/ koster van het betreffende dorp, zie colofon 

van Rozet en parochieblad en onze website. 



 

 

Het Angelus en de klok 

In de kerktoren van Ooij en Millingen 

slaat de klok elk heel uur het aantal 

slagen van het uur, en elk half uur 

één slag, en wel vanaf acht uur in de 

morgen tot tien uur in de avond. Om 

twaalf uur worden de klokken twee 

minuten geluid, elke dag: het 

Angelus (=engel). Vanouds werd bij 

het luiden van het Angelus het werk 

even neergelegd om stil te staan bij 

de menswording van God, 

aangekondigd door de engel Gabriel 

aan Maria, waarop Maria haar ja-

woord gaf. Mooi dat de klok ons bij 

de tijd wil houden en tegelijk wil 

binnenleiden in het mysterie van 

Gods eeuwige liefde.  

Begraafplaats Leuth 

Deze keer willen we in het bijzonder 

informatie verstrekken over de 

begraafplaats in Leuth. 

Het afgelopen half jaar is er voor wat 

betreft de begraafplaats Leuth het een en 

ander veranderd.  

Het belangrijkste is dat de papieren 

administratie gedigitaliseerd is en alle 

gegevens zijn overgezet in een 

softwarepakket. Dit gedigitaliseerde 

bestand is gebruikt als bronbestand om de 

rechthebbende van de graven aan te 

schrijven op de adresgegevens die bekend 

zijn in deze administratie. Hierdoor is er 

veel duidelijkheid gekomen over de 

looptijd van de grafrechten, adresgegevens 

van de rechthebbende, en eventuele 

wensen van de nabestaanden over de 

voortzetting van de grafrechten. Inmiddels 

kunnen we zeggen dat er een sluitende, 

actuele en gedigitaliseerde administratie is 

van de begraafplaats Leuth. 



 

 

Bijdragen van de parochianen 

De bijdragen van de parochianen bestaan uit een aantal posten:  

Collecten 

Als u in de kerk komt dan wordt er in de meeste gevallen 

gecollecteerd. We zien gelukkig dat de mensen die in de kerk 

komen snappen dat alles duurder is geworden en er worden de 

laatste tijd grotere bedragen per persoon gegeven. Collecteren is 

anoniem maar we zien aan de 2 euro munten en het briefgeld 

dat mensen guller geven. Uiteraard is het zo dat we graag zien 

dat er meer mensen meedoen aan de collecte. Als u thuis de mis 

volgt kan dat via de GIVT app die u kunt installeren op uw telefoon. Zie hiervoor ook onze website. 

Kaarsengeld 

We zien dat veel mensen graag een kaarsje opsteken in de kerk of een kapel. We willen daar ook ruim de 

gelegenheid voor geven. Een kaarsje opsteken kan troost geven of hoop op een goede afloop van een 

examen of een goede afloop in geval van ziekte. 

Misintenties 

Misintenties worden meestal gelezen voor de zielerust van een dierbare overledene maar kan ook uit 

dankbaarheid bij een jubileum of ander blijde gebeurtenis. 

Giften 

Soms ontvangt de parochie een legaat uit een erfenis of zomaar een gift van iemand. Denk bij het regelen 

van zaken voor later ook eens aan de parochie.   

Kerkbijdragen 

De kerkbijdrage die parochianen geven aan de lokale kerk zijn een belangrijk onderdeel van de begroting 

van de parochie. We zien dat er na de fusie mensen afgehaakt zijn. Dat is jammer want de parochie blijft 

gewoon bestaan zij het met minder gebouwen. Gelukkig zien we na enkele jaren van afwezigheid ook 

weer mensen terugkomen die weer meedoen met de kerkbijdrage. Ook kunnen we soms nieuwe mensen 

toevoegen aan de groep die meedoet aan de actie kerkbalans. We zijn daar dankbaar voor. 

We kunnen ons ook voorstellen dat u niet of niet zo vaak in de kerk komt maar dat U wel wilt dat het 

kerkgebouw in het dorp goed onderhouden wordt. Dat is immers veruit de grootste kostenpost van de 

parochie. Als u bij de bijdrage vermeldt ‘Kerkgebouw’ dan zullen wij uw bijdrage boeken in de voorziening 

groot onderhoud en dan is dat geld geoormerkt uitsluitend voor onderhoud aan het kerkgebouw. 

Door uw gift periodiek te maken kunt u maximaal gebruik maken van de belastingaftrek. Zie hiervoor onze 

website of de site va de belastingdienst. 

Veel mensen doen al tientallen jaren mee aan de kerkbijdragen. Zij hebben destijds een automatische 

periodieke betaling gestart die al die jaren niet aangepast is aan de inflatie. Vooral de laatste jaren is de 

inflatie groot. De meeste CAO’s en uitkeringen zijn hierop aangepast. De parochie doet een beroep op U 

om ook eens te kijken naar de kerkbijdragen en deze, indien mogelijk, aan te passen aan de duurder 

wordende wereld. 

Van onze penningmeester, Bart Lelie 


