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Pastorale gedachte 

 

Een periode van zuivering en verlichting 

 

Liefde is niet eens en voor altijd gegeven, 

vraagt erom steeds opnieuw te worden beleefd en nagestreefd.  

Met de veertigdagentijd, die loopt van Aswoensdag tot Pasen, 

wordt ons uitdrukkelijk tijd gegeven om voor het eerst of opnieuw 

ons bewust toe te keren naar God, die ons kent en liefheeft,  

en ons te laten zuiveren en verlichten krachtens het doopsel 

dat wij reeds ontvingen of waarop we ons mogelijk voorbereiden. 

 

Door aandacht te geven aan gebed, aalmoezen en vasten  

ontstaat ruimte om de kern van het Paasfeest te begrijpen  

en vooral te ervaren vanaf de vijfde week – het mysterie van het lijden - 

en nog sterker met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, 

namelijk de overwinning van het leven op de dood. 

 

Om bewust de weg van zuivering en verlichting te gaan  

is behalve toekering naar God ook dialoog nodig met de ander(en). 

In gesprek met een gelovige ander, ongeacht godsdienst of overtuiging,  

worden onze gedachten, waarden en normen gescherpt  

en ook hoe we samen in harmonie kunnen leven ondanks verschillen. 

Putten we niet allen uit dezelfde bron van Liefde? 

Desondanks is er geen reden om niet zelf te blijven nadenken:  

geloof is verbonden met twijfel en onderzoek,  

openstaan voor ontmoeting en dialoog,   

met de ander, met jezelf. 

 

Dan ontdek je misschien pas voor het eerst wat gelovig zijn betekent: 

de oude mens die zichzelf als middelpunt ziet, afleggen, 

en als nieuwe mens een nieuwe weg gaan, met die ander, 

een weg van innerlijke vernieuwing en herbronning. 

 

Een gezegende weg van zuivering en verlichting naar Pasen wens ik ons, 

Rudo Franken, pastoor 
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Liturgische agenda 

 

Eucharistievieringen 

 

Aanbidding en rozenkransgebed  

Donderdag 9:30-18:00  Millingen Aanbidding 

Zaterdag 9:30-9:55  Millingen Rozenkrans 

 

(Online) meevieren 

De vieringen vanuit de kerk van Millingen zijn online te volgen 

https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live 

 

Aswoensdag 14 februari 9.00 uur Beek – 19.00 uur Millingen 

Weekend 9/10 maart 10.00-10.00 uur: Aanbidding in dagkapel, p. 7 

Zaterdag 23 maart 20.00 Uitvoering van het passieverhaal in Ooij, p. 7  

Palmzondag 24 maart 10.30 uur Millingen (Familiekoor) met Passiespel 

Maandag 25 maart 19.00 uur Millingen: Barmhartigheidsuur  

Witte Donderdag 28 maart 19.00 uur Millingen (Dameskoor) 

Goede Vrijdag 29 maart 15.00 uur Millingen, Beek en Leuth: kruisweg 

Goede Vrijdag 29 maart 19.00 uur Millingen Herdenking Jezus’  lijden 

(Cantorij)  

Zaterdag 30 maart 20.00 Uitvoering van het passieverhaal in Leuth, p. 7  

Zaterdag 30 maart 21.00 uur Millingen: Paaswake (Cantorij)  

Paaszondag 31 maart 10.30 uur Millingen – 1e Paasdag (Vivace) 

Paasmaandag 1 april 10.30 uur Ooij – 2e Paasdag (Mannenkoor Beek) 

Zondag 21 april 10.30 uur Jubileummis pater Willem Spann vanwege 65 

jaar priesterschap (Familiekoor) 

Zaterdag 19:00 uur Ooij (behalve zaterdag voor 1e zo vd maand) 

Zaterdag 19:00 uur Kekerdom voor 1e zondag vd maand 

Zondag 10:30 uur Millingen  

Zondag 10:30 uur Ooij Woordcommunieviering       1e zo vd maand 

Dinsdag 19:00 uur Leuth – Mariakapel  

Woensdag 9:00 uur Beek- kleine Bartholomeus  

Donderdag 9:00 uur Millingen  

Vrijdag 9:00 uur Millingen  

Zaterdag 9:00 uur Millingen  
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Ontdek het katholieke geloof al vierend  

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, 

de voorbereiding op het Paasfeest. In de 

viering wordt het askruisje uitgereikt. 

Van Palmzondag tot Pasen viert de Kerk de 

Goede Week. In het katholieke geloof is deze week de meest bijzondere 

week van het hele jaar. Deze week wil ons doen stilstaan bij het lijden, sterven 

en verrijzen van Jezus Christus. Tijdens de vieringen in deze week mogen we 

ons vooral in stilte laten raken door dit mysterie. Dit kan ons bij onszelf 

brengen en doen ontdekken welke betekenis het heeft voor ons leven nu.  

In de Goede Week kunnen we  Jezus’ lijden en sterven mee beleven in de 

verschillende vieringen. Het kan ons helpen om ons geloof te vernieuwen. 

Op Palmzondag mogen de kinderen met hun versierde 

palmpaasstok naar de kerk komen. Het verhaal van de 

intocht in Jeruzalem wordt gelezen en gezongen, palm-

takjes worden uitgedeeld. Ook is er een optocht door 

de kerk, waarin alle kinderen met hun palmpaasstok 

mogen meelopen. En er is een Passiespel met kinderen. 

Op maandag in de Goede Week houden we een Barmhartigheidsuur.  In 

aanbidding voor de Heer in de heilige Hostie kun je komen tot verstilling en 

kun je mogelijk de liefde van de Heer ervaren. Taizégezangen en gebeden 

willen ons daarbij helpen. Er is gelegenheid om het sacrament van boete en 

verzoening te ontvangen. 

Op Witte Donderdag, bij de herdenking van het Laatste 

Avondmaal zal een voetwassing plaatsvinden. Na de Mis 

worden de H. Hosties overgebracht naar een rustaltaar. 

Daar wordt de Heer nog aanbeden met zang en in stilte. 

Op Goede Vrijdag wordt bij elke statie van 

de Kruisweg een moment herdacht en meebeleefd van de 

lijdensweg van Jezus. Er is ook de kruisverering met bloemen. 

Op de avond van Goede Vrijdag is er met de Herdenking van 

het lijden van onze Heer het lijdensverhaal volgens Johannes, 
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een uitgebreide voorbede, kruisverering, Communie en Graflegging van 

Jezus met bloemen en lichtjes. 

In de Paaswake, een viering vol riten en symbolen, gaan 

we van donker naar het licht van Pasen. We ontsteken in 

een donkere kerk de Paaskaars – ten teken van Christus’ 

verrijzenis - en geven het licht door. Ook wordt water 

gezegend waarmee we worden besprenkeld na de 

hernieuwing van onze doopbeloften. 

Ook op Paaszondag hernieuwen we in de eucharistieviering onze 

doopbeloften en worden we besprenkeld. 

Graag tot ziens in de Goede week en met Pasen  

 

Anderen meenemen naar de vieringen van de Goede Week  

Heb je er al eens aan gedacht om iemand uit te nodigen om mee naar de 

kerk te gaan? Het kan zomaar zijn dat je die ander daarmee iets laat ervaren 

wat hij of zij achteraf niet had willen missen. Wie weet, springt de vonk over 

en werkt het ook bemoedigend en verdiepend voor jezelf. De vieringen van 

de Goede Week raken aan de kern van ons bestaan. Een mooie kans om 

deze te beleven met iemand die jij uitnodigt. Er kan een nieuwe wereld 

opengaan voor die ander, maar misschien niet minder voor jezelf.  
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Bestuur 

De bijdragen van de parochianen bestaan uit een aantal posten:  

Collecten - Als u in de kerk komt dan wordt er in de meeste gevallen gecol-

lecteerd. We zien gelukkig dat de mensen die in de kerk komen snappen dat 

alles duurder is geworden en er worden de laatste tijd grotere bedragen per 

persoon gegeven. Collecteren is anoniem maar we zien aan de 2 euro 

munten en het briefgeld dat mensen guller geven. Uiteraard is het zo dat we 

graag zien dat er meer mensen meedoen aan de collecte. Als u thuis de mis 

volgt kan dat via de GIVT app die u kunt installeren op uw telefoon. Zie 

hiervoor ook onze website. 

Kaarsengeld - We zien dat veel mensen graag een kaarsje opsteken in de 

kerk of een kapel. We willen daar ook ruim de gelegenheid voor geven. Een 

kaarsje opsteken kan troost geven of hoop op een goede afloop van een 

examen of een goede afloop in geval van ziekte. 

Misintenties - Misintenties worden meestal gelezen voor de zielerust van een 

dierbare overledene maar kan ook uit dankbaarheid bij een jubileum of 

andere blijde gebeurtenis. 

Giften - Soms ontvangt de parochie een legaat uit een erfenis of zomaar een 

gift van iemand. Denk bij het regelen van zaken voor later ook eens aan de 

parochie.   

Kerkbijdragen - De kerkbijdrage die parochianen geven aan de lokale kerk 

zijn een belangrijk onderdeel van de begroting van de parochie. We zien dat 

er na de fusie mensen afgehaakt zijn. Dat is jammer want de parochie blijft 

gewoon bestaan zij het met minder gebouwen. Gelukkig zien we na enkele 

jaren van afwezigheid ook weer mensen terugkomen die weer meedoen met 

de kerkbijdrage. Ook kunnen we soms nieuwe mensen toevoegen aan de 

groep die meedoet aan de actie kerkbalans. We zijn daar dankbaar voor. 

We kunnen ons ook voorstellen dat u niet of niet zo vaak in de kerk komt maar 

dat u wel wilt dat het kerkgebouw in het dorp goed onderhouden wordt. Dat 

is immers veruit de grootste kostenpost van de parochie. Als u bij de 

bijdrage vermeldt ‘Kerkgebouw’ dan zullen wij uw bijdrage boeken in 

de voorziening groot onderhoud en dan is dat geld geoormerkt 

uitsluitend voor onderhoud aan het kerkgebouw. 
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Door uw gift periodiek te maken kunt u maximaal gebruik maken van de 

belastingaftrek. Zie hiervoor onze website of de site van de belastingdienst. 

Veel mensen doen al tientallen jaren mee aan de kerkbijdragen. Zij hebben 

destijds een automatische periodieke betaling gestart die al die jaren niet 

aangepast is aan de inflatie. Vooral de laatste jaren is de inflatie groot. De 

meeste CAO’s en uitkeringen zijn hierop aangepast. De parochie doet een 

beroep op u om ook eens te kijken naar de kerkbijdragen en deze, indien 

mogelijk, aan te passen aan de duurder wordende wereld. 

Van onze penningmeester, Bart Lelie 

 

Pastoraat 
 

In (nachtelijke) stilte bidden – ook online te volgen 

Van zaterdag 9 tot zondag 10 maart gaan we in de kapel van Millingen de 

klok rond bidden. Om 9.00 uur beginnen we met de Mis, gevolgd door het 

rozenkransgebed. Dan wordt een grote heilige Hostie in een monstrans ter 

aanbidding  op het altaar geplaatst tot de volgende dag, zondag 10.00 uur. 

De kapel is dan 24 uur aan één stuk open voor met name stil gebed. Op de 

hele uren overdag zullen er – kort - toepasselijke gezangen en/of gebeden 

worden ingebracht ter inspiratie. Fijn als mensen inschrijven voor een uur 

overdag of in de nacht om biddend aanwezig te zijn, via formulier in de kerk 

of rudo.franken@gmail.com We hopen dat er elk uur minimaal twee mensen 

aanwezig zijn. Ervaring leert dat er ook ’s nachts mensen graag in de stilte 

zijn bij de Heer Jezus in het ‘uitgestelde’ Allerheiligste.  

 

Uitvoering van het passieverhaal in Ooij en Leuth 

Met de slagwerkgroep van DES/KNA Leuth verzorgen de koren “Encore” en 

“Les Alouettes” binnenkort een uitvoering van het passieverhaal.  

Een oud verhaal waaruit mensen hoop en inspiratie kunnen putten, hebben 

we gestoken in een modern en muzikaal jasje. 

Het passieverhaal wordt twee maal uitgevoerd: 

Op zaterdag 23 maart 20:00u in de St. Hubertuskerk te Ooij. 

Op zaterdag 30 maart 20:00u in zaal “De Vriendenkring” te Leuth. 

De toegang is op beide avonden gratis. U bent van harte uitgenodigd!! 
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Praktische inleiding op de Bijbel 

Op maandag 11 maart 20.00-21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de 

kerk in Millingen gaan we letterlijk de Bijbel in onze hand nemen en er 

kennis mee maken onder begeleiding van Hein Vrijdag en Rudo Franken. 

Om beter af te kunnen stemmen op degenen die deelnemen, vernemen zij 

graag op voorhand graag uw wensen en vragen: rudo.franken@gmail.com 

 

Verslag open kerstpicknick  

Ja, daar stond ‘t in het parochieblad en de Rozet: Picknick 2e kerstdag 2023 

om 17 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Die uitnodiging stond me 

wel aan, al had ik geen idee hoe een picknick op 2e kerstdag binnenshuis er 

uit zou kunnen zien. Bij navraag blijkt het een initiatief te zijn van Carolina uit 

Peru die al vele jaren in Millingen woont en haar zoon Manuel. Vanuit hun 

cultuur is gezelligheid en samenzijn rond feestdagen een groot goed. Zij, 

en nog enkele anderen, wilden wat hapjes en (niet  alcoholische) drankjes 

klaarmaken en die graag met anderen delen om op die manier het gevoel 

van saamhorigheid 

gestalte te geven. 

Rond 17 uur togen 

Ans (86) en ik naar de 

ontmoetingsruimte 

waar we heel hartelijk 

ontvangen werden. Wat bleek: Carolina en Ans kenden elkaar van de 

beginperiode dat Carolina in Millingen kwam, waren elkaar uit het oog 

verloren en zagen elkaar hier weer terug! Het ijs was gebroken! 

Die uurtjes samen waren we met 9 mensen. In de gesprekken die volgden 

kwam o.a. naar voren dat bijna iedereen in zijn omgeving mensen kent die 

behoefte hebben aan saamhorigheid. Maar hoe bereik je ze?  

Misschien ken jij die mensen! Maakt niet uit of je gelovig bent of niet, of je 

hier pas woont of al je hele leven, rijk of arm: het  

gaat erom mensen samen te brengen die op zo’n 

dag een paar uurtjes samen willen zijn.  

Donderdag 26 december om 17 uur 2024 zal weer 

zo’n bijeenkomst zijn. We zoeken mensen die een 

kleinigheidje klaar willen maken en mensen die nu al om zich heen  kijken of 

contact hebben met mensen voor wie het fijn zou zijn bij die ontmoeting 

aanwezig te zijn. Doe je mee?            Brigit 
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Millingen nam afscheid van twee kosters 

Op zondag 31 december is met de Mis van 10.30 uur en aansluitende koffie 

met vlaai afscheid genomen van twee kosters: Thea Jeuriëns-Terwindt en 

Annelies van Megen-Schmitjes. Jarenlang hebben zij zich als koster ingezet, 

Thea zelfs bijna 30 jaar. Helaas kon Annelies niet aanwezig zijn wegens 

gezondheidsklachten. Aan het einde van de Mis kregen beiden een lange, 

staande ovatie. In de ontmoetingsruimte bracht de Cantorij een prachtig, 

voor die gelegenheid bedacht lied ten gehore. We zijn blij dat Thea en 

Annelies het stokje 

kunnen doorgeven 

aan in elk geval één 

nieuwe aspirant-

koster Gerd Franken 

uit Rindern-Kleve, 

die samen met 

koster David uit Ooij het kosterswerk hier gaat oppakken. We hopen op 

nog een paar kosters, zodat het werk nog beter verdeeld kan worden. Voor 

meer informatie: Thea Jeuriens, 06-40589700. Thea blijft overigens 

contactpersoon voor uitvaarten en blijft de kerkberichten verzorgen.  
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Polderdagen zondag 28 april tot zondag 5 mei 2024 

In de meivakantie willen we weer Polderdagen gaan houden, een hele week 

met elkaar op weg in onze dorpen en buiten onze parochie. Natuurlijk kun 

je deze week ook gedeeltelijk meemaken, net wat je zelf wilt of wat er voor 

je inzit. Het is goed om te proeven hoe het is om met elkaar op weg te zijn 

en met jong en oud heel concreet van gedachten te wisselen over leven en 

geloof, als één familie. Het kan zijn dat je dan een heel ander beeld krijgt 

van wat geloofsgemeenschap ten diepste is. Het programma wordt in het 

volgende parochieblaadje bekend gemaakt. Ideeën en suggesties zijn van 

harte welkom: rudo.franken@gmail.com 

 

Vredessamenzang op 5 mei 

Als vervolg op de vredessamenzang die op 11 

december velen bij elkaar bracht in Millingen, is 

er op 5 mei in Beek of omgeving opnieuw een 

dergelijke vredessamenzang. Hoe goed is het 

met elkaar verbinding te voelen en met de 

Liefdesbron. Zo gauw de locatie definitief is, 

wordt deze bekend gemaakt in de media.  

Samen gaan we zingen voor vrede. Alle inbreng 

is van harte welkom bij Marijke Persijn 06-

20007143, marijkepersijn@gmail.com.  

Bij haar kunt u ook aangeven of u wilt meezingen 

in een adhoc-koor voor deze avond.  

Moge het samen zingen ons allen inspireren 

mee te doen aan het neerzetten van een intentie om de vrede aan beide 

kanten te helpen herstellen in Israël en in Gaza, in Oekraïne, Rusland en 

menig ander land. YouTube: Samen zingen voor vrede, BD1 (11.12.2023) 

 

Retraite Foyer de Charité in Thorn – Midden-Limburg 

Bij dit huis kun je terecht voor een 6daagse retraite, een weekend in stilte of 

voor een stille dag. In deze stilte en met openheid voor het werken van de 

heilige Geest zal het Woord van God meer voor je kunnen gaan leven. Deze 

retraites, weekenden en stille dagen worden gegeven vanuit een katholieke 

overtuiging, maar zijn open voor wie dit gedachtengoed wil leren kennen of 

zijn geloof wil verdiepen. Elke dag is er Eucharistie, zijn er inleidingen, is er 

stille tijd en aanbidding. Info: foyer-thorn.nl; 0475-562770 



- 11 - 
 

Lourdesbusbedevaart vanuit de Polder 

Had u altijd al naar Lourdes willen gaan of zou u daar graag nog eens 

komen? Van 19-27 september 2024 gaan we vanuit de Polder met een 9-

daagse busreis naar Lourdes, en wel met het Huis voor de Pelgrim, 

Maastricht. Pastoor Rudo Franken reist mee per bus en zorgt voor de 

geestelijke begeleiding.  Deze reis brengt u niet alleen van Millingen-Ooij 

naar Lourdes, maar laat u ook genieten van diverse mooie plaatsen 

onderweg. De heenreis vindt plaats via Lisieux, waar Theresia heeft geleefd. 

De terugweg verloopt via Nevers, waar Bernadette gewoond heeft. Wilt u 

per vliegtuig reizen, dan bent u in Lourdes mogelijk niet in hetzelfde hotel. 

Hebt u interesse, neemt u dan contact op met de pastoor (06-46193591, 

rudo.franken@gmail.com). Hij kan u inschrijven. Wilt u zeker zijn van een 

plaats in onze bus, wacht u dan niet te lang. 

 

Digitaal naar Lourdes met Francis van Broekhuizen (48) 

In Francis naar Lourdes neemt de katholieke operazangeres ons mee – 3 TV 

afleveringen - naar dit bedevaartsoord in Zuid-Frankrijk. 'In Lourdes wordt 

uitgedragen wat het geloof inhoudt.' Te zien via uitzending gemist. 

 

Nationale Romebedevaart 26 april tot en met 3 mei 2025 

In de meivakantie 2025 kunnen mensen/gezinnen uit onze parochie zich 

aansluiten bij de nationale bedevaart naar Rome die voor ons door het 

bisdom Den Bosch wordt georganiseerd. Bij voldoende animo vanuit onze 

parochie zal ook pastoor Rudo Franken deelnemen. 

Zowel de bedevaart naar Lourdes als naar Rome zijn natuurlijk een kans tot 

meer verbinding en verdieping, met onze parochie én wereldwijd. 

 

Ooij op zoek naar nieuwe kosters – nodig voor behoud vieringen 

Voor David Brouwers die sinds oktober 2022 koster is van Ooij, opvolger 

van Wiel de Haas, is het werk te zwaar. We zien graag mensen die willen 

assisteren bij het kosterswerk, samen een team willen vormen voor zowel de 

weekendvieringen als de uitvaarten, en mensen die de kerk willen 

schoonhouden. Om de vieringen in Ooij te kunnen continueren is een 

koster noodzakelijk, evenals het schoonhouden van de kerk. 

Dus, mensen laat ons niet in de kou staan. Wilt u uiterlijk voor 15 maart 

reageren. Dan kunnen we ook na 1 april verder in de kerk van Ooij. Voor 

info kunt terecht bij de pastoor: 06-46193591, rudo.franken@gmail.com 
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Afscheid van kerkhofwerkers Leuth en sleuteloverdracht 

 

Op 26 januari 2024 verzamelt zich bij het nieuwe restaurant Panpacakes in 

Leuth een groepje mannen met partner op uitnodiging van het kerkbestuur: 

Gert Verriet en zijn mannen. Gert hield zich 43 jaar bezig met ‘t onderhoud 

van de begraafplaats in Leuth. Vaak werd blad geruimd, gesnoeid, grind 

verplaatst en waar nodig opgevuld. Trouw werd hij geholpen en gesteund 

door Henk Spierings, Geert Smits, Jan Vrieling, Mart Segers en Jan Riessen. 

Een buitengewoon eervolle vermelding is het waard dat Gert in het verre 

verleden zelf in weer en wind een graf groef, elk gewenst graf, zelfs een 

dubbel diep graf. Heden komt de grafdelver met een kraantje naar de 

begraafplaats, nog best een klus.  

 

Met een gezellig etentje en een 

toespraak door Harry Sanders 

zijn Gert en zijn mannen hartelijk 

bedankt voor al het werk dat  zij 

gedaan hebben.  

De sleutels van de begraafplaats 

werden overgedragen aan 

Mareen van Eck. Zij gaat het 

onderhoud van de begraafplaats 

en de coordinatie daarvan voor 

haar rekening nemen.       Harmen 
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Bloemsiergroep Millingen neemt afscheid van Albert Hendriks 

 

Op maandag 8 januari j.l. nam de bloemsiergroep van Millingen afscheid 

van Albert Hendriks. Vanaf 1987 versterkte hij de bloemsiergroep die toen 

nog uit ongeveer 25 mensen bestond. In 1971 – Albert was toen 22 jaar – 

nam hij de bloemenzaak Terwindt aan de Zalmstraat over. In die eerste tijd 

kwam een vertegenwoordiger in de zaak die hem vroeg: ‘Is de baas thuis?’ 

‘Nou’, zei Albert, ‘die staat hier’. En die heeft er ook lang voor gestaan en is 

er lang voor gegaan, vanaf februari 1978 aan de Heerbaan naast de slager / 

voorheen postkantoor. 8 jaar geleden stopte hij met de zaak. Monique, ook 

van de bloemsiergroep, draait inmiddels tien jaar ‘Bloemen uit Millingen’. 

De eerste kennismaking van de bloemsiergroep met Albert was net voor 

zijn trouwdag op 8 januari 1971 toen hij zelf de kerk had gesierd. ‘Wat is 

hier gebeurd’, was hun reactie. Pas 16 

jaar later waren ze van de schrik 

bekomen (grapje) en ging Albert de 

groep versterken. Met heel veel 

plezier heeft hij het gedaan, vooral 

met de feestdagen. Hij vertelde ook 

over een potje dat vroeger bestond. 

Daar kwam regelmatig wat in vanuit 

trouwtjes, jubilea en uitvaarten. Op 

het eind van het jaar werd daarvan 

gegeten met de hele groep. Als 

kleine blijk van waardering voor zijn 

grote toewijding in vele jaren 

bedankte pastoor Rudo Albert met 

een cadeaubon.  
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Doop – Vormsel - Communie 

Wie kennis zou willen maken met het katholieke 

geloof en/of zou willen zien of hij/zij de doop, de 

eerste communie en/of het vormsel zou willen 

ontvangen, kan contact opnemen met de 

pastoor, zie colofon. 

Er zal dan gekeken worden naar een vorm 

hiervoor, persoonlijk en/of met een groepje, 

dan wel een voorbereiding op maat en hoe in te 

groeien in het leven van onze geloofsgemeenschap. 

Uiteraard geldt dit ook voor degenen die een kerkelijk huwelijk overwegen 

of de biecht of ziekenzalving zouden willen ontvangen. Alle sacramenten 

willen ons meer binnenleiden in het mysterie van Gods liefde.  

 

Inschrijfactie ten behoeve van ledenadministratie  

Wil je in onze parochie van Beek tot Millingen gekend 

zijn, zodat je beter op de hoogte blijft van activiteiten 

en vieringen en je ook gemakkelijker benaderd kunt 

worden, schrijf je dan in. Deze digitale administratie is 

in de plaats van de oude kaartenbakken die verre van 

compleet waren. Ook is nu toestemming nodig voor 

alle data, een een handtekening. Daarin voorzien de nieuwe formulieren in 

elk van de dorpen: in ontmoetingsruimte, kerk en kapel. Je kunt ze ook 

vinden op www.mariatenhemelopnemingparochie.nl. Met het doorgeven 

van je data helpt je ons jou beter van dienst te kunnen zijn. Zie ook blz. 23. 
 

Iconen van dichtbij zien 

Van november tot eind april kun je 

zoals vorig jaar de iconen uit de 

iconostase die in 2022 in de kerk 

van Millingen is ingezegend, van 

dichtbij zien, dankzij Cultureel-

historisch Informatiecentrum Het 

Laag die de vitrinekasten daarvoor 

ter beschikking stelt. De uitleg die 

u erbij aantreft, vindt u ook in een boekje ‘Vriendschap in Christus’ dat voor 

u beschikbaar is.  
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Vastenactie voor voedselbank 

Jaarlijks zet de kerk zich in de vastenperiode in om geld in te 

zamelen voor een goed doel. Dit jaar zullen we zoals vorig jaar 

voor de vastenactie  producten inzamelen voor de voedselbank. 

Op zaterdag 16 maart van 10u-16u kunt u in Millingen in de 

ontmoetingsruimte van de kerk uw producten afgeven aan een tweetal 

vrijwilligers.  

Op zaterdag 16 maart van 15u.-16u kunt u in Ooij in de kerk uw producten 

afgeven aan twee vrijwilligers aldaar.  

Van 10-16 maart (behalve op donderdag 14 maart vanwege de aanbidding) 

zal er in de dagkapel in Millingen aan de Rijn een krat klaarstaan waar u 

producten kunt doneren als u zaterdag 16 maart geen tijd heeft. 

Ook in Beek en Leuth zal er in de Mariakapel van 9-16 maart een krat 

klaarstaan voor de inzameling. 

 

Dus kijkt u in uw voorraad? 

• Pasta’s en rijst 

• Maaltijdsauzen en mixen 

• Harde groenten (koolsoorten) 

• Soepen (blik en pot) 

• Groenteconserven en pureepoeder 

• Vlees en vis in blik 

• Houdbare zuivel(producten) 

• Broodbeleg (jam, hagelslag, pindakaas, e.d.) 

• Oliën en vetten, ontbijtgranen en knäckebröd 

• (af)wasmiddel, zeep, maandverband enz. 

 

We hopen samen een mooie bijdrage te leveren! Voor de tijd door het jaar 

verwijzen wij u graag naar Albert Heijn in Millingen en de Plus in Beek. 

 

Voor aanmelding om als vrijwilliger in Millingen of Ooij producten aan te 

nemen op zaterdag 16 maart en voor informatie kunt u terecht bij de 

coördinator: David Brouwers, davidsbrouwers@gmail.com 

 

Pastoraat Plus 

Op maandag 19 februari is het vervolg van Pastoraat Plus (1-2 mensen per 

dorp in gesprek met de pastoraatsgroep), weer in de kerk van Ooij. 
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Vele handen maken licht werk - poetsdag kerk Millingen 

Op zaterdag 23 maart en 29 juni zijn weer gezamenlijke poetsdag van de 

kerk in Millingen van 10.00 uur tot 12.30 uur. In de ontmoetingsruimte 

beginnen we met de taakverdeling. Iedereen is van harte welkom om mee 

te komen helpen, ook mannen. U kunt denken aan ramen zemen, spinrag 

verwijderen, stofzuigen, koper poetsen, of het verwijderen van onkruid rond 

de kerk. En er is koffie, en het is ook gewoon gezellig. Aanmelden is niet 

noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com 

 

Redactie gezocht voor het parochieblad 

Wie ziet het als een uitdaging om het  parochieblad verder te ontwikkelen 

als een blad van verbinding en verdieping voor de hele parochie?  

Info: m.g.b.oosterwijk@gmail.com of pastoor Rudo Franken (zie colofon). 

 

Gelegenheid voor gebed en kaarsje  

In Millingen is de dagkapel elke dag 9.00-17.00 uur 

open; in Kekerdom kunt u elke dag vanuit het portaal 

de kerk van binnen zien (apr-okt); de Mariakapel van de 

kerk in Leuth is elke dag 9.00-17.00 uur open; de 

Mariakapel in Beek van de Grote Bartholomaeus elke 

dag 9.30–17.30 uur, vanwaar je de hele voormalige kerk 

kunt zien. In de kapel op het kerkhof van Beek kunt u 

elke dag terecht, ook bij de Fatimakapel, Schoolstraat 4 in Millingen en de 

Franciscuskapel, Kruisstraat in Ooij (bij Bisonbaai). 

 

Lectio divina 

Met Lectio divina (=goddelijke lezing) overweeg 

je een lezing uit de Bijbel, individueel of in een 

groep(je). Het gaat niet zozeer om kennis of uitleg 

van de tekst, maar om te luisteren met je hart, om 

je relatie met God. De tekst wordt gelezen, er is 

stilte, je noemt het woord/de woorden waarbij je 

blijft ‘haken’. En na nogmaals de tekst en stilte wissel je uit, geen discussie. 

Dan is er tijd voor gebed – in stilte – en nog eens het beschouwen van het 

geheel (contemplatie). Bij de lectio die onze parochie wordt gehouden, 

gaan we meestal uit van het evangelie van de komende zondag. Hebt u 

interesse, laat het dan even weten: rudo.franken@gmail.com. 

mailto:liannevanderburgt@gmail.com
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Uit het leven gegrepen  “Effe Appen” 

 

 Gelukkig is Woef verlost van rotjes en vuurpijlen; nou nog effe 

wachten tot ook dit rotweer voorbij is. ’t Is zo grijs en grauw. Alles 

wordt mooier wanneer de zon haar stralen werpt. 

 Goh, wat heb je dat mooi poëtisch gezegd. 

 Haha… je moet toch wát als je dyslectisch bent. Niks aan te doen en 

niet te begrijpen als je er zelf geen last van hebt. 

 Nou… ik heb nog nooit last gehad van jouw dyslectie. 

 Omdat ik me er altijd omheen wurm. 

 Da’s een kenmerk van slimheid. 

 Ja, slim ben ik gelukkig wel. 

 En knap ook – en lief, en dapper. 

 Dapper ben ik niet… 

 Wel waar! 

 …en lief ben ik alleen als mensen lief voor mij zijn… 

 Jij slaat je door van alles heen; dat noem ik dapper! 

 …ik ben zo bang voor alles… 

 Tja, angst hoort bij mens-zijn. Maar angst kunnen we overwinnen 

door onszelf ermee te confronteren, en dat dóe jij toch ook?! 

 Ja. Nou, geef mij maar geen obstakels meer. Ben er helemaal klaar 

mee… o, daar is de zon weer, héél even… 

 Kijk: daar word je blij van! Nou de crocus nog, en het sneeuwklokje. 

 Prachtig… moeder natuur. 

 Geniet maar van het NU-moment. Daarover was ik net aan het 

lezen: dat ons leven een leven “van begin-tot-begin” is. Elk moment 

een nieuw begin, een nieuwe kans op een nieuw leven. 

 Wow… wat mooi… 

 Zo ervaren veel mensen het al eeuwenlang. Ik zou er graag over 

willen schrijven. 

 Doe maar – dat zullen mensen prachtig vinden. En ze zullen er hoop 

uit halen en kracht. Mij helpt het nu al. 

 O wat maak je me daar blij mee. Ik hou van je, lieverd. 

 Hou van jou lieve mama. 

 Moet je werken vandaag? 

 Nee, morgen, maar misschien komt er een shift vrij en dan pak ik die. 

 Goed bezig! Nou, ik ga nog even iets doen met het NU-moment… 
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Familie en gezin 

 
 

Gezinsviering met Familiekoor 

zondag 24 maart 10.30 uur: Palmzondag met Passiespel (zie blz. 24) 

zondag 21 april 10.30 uur 
 

Kindernevendienst  

Zondag 3 maart 10.30 uur 

Paaszondag 31 maart 10.30 uur 
 

Knutselmiddag 30 december in beeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak je eigen Palmpaastok 

We gaan palmpasenstokken versieren op zaterdag 23 maart. Van 14.00 uur 

tot 16.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen. Een stok en 

materiaal om de stok te versieren, ligt voor je klaar. Je mag ook je eigen 

stok meebrengen. Fijn als je komt! 

Tot dan! Vanessa 

 

www.vier.nu 

Op deze website vind je allerlei tips, suggesties en ideeën om thuis vorm te 

geven aan de Veertigdagentijd en Pasen, ook voor kinderen. 
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Wel & Wee 

 

Overleden 

 

 

 

 

Hendrina Rutjes-Rutjes, 92 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaartdienst in de 

kerk van Millingen op zaterdag 2 december hebben wij afscheid van haar 

genomen. 

 

Annie Pastoors-van Rens, 88 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaartdienst in de 

kerk van Millingen op vrijdag 8 december hebben wij afscheid van haar 

genomen. 

 

Jos Jansen, 85 jaar, Ooij. Tijdens de Uitvaartdienst in de kerk van Ooij op 

zaterdag 9 december hebben wij afscheid van hem genomen. 

 

Joke Rutten-Menting, 87 jaar, Ooij 

 

Annie Bach-Selten, 91 jaar, Millingen. Tijdens de Uitvaartdienst in de kerk 

van Millingen op woensdag 13 december hebben wij afscheid van haar 

genomen. 

 

Zuster Trees (Anna Matthia) Heijmink, 91 jaar, Millingen. Tijdens de 

Uitvaartdienst op 18 december hebben wij afscheid van haar genomen. 

 

Cobie Winkels, Millingen 

 

Jan Houkes, 77 jaar, Millingen 

 

Jan Donderwinkel, 80 jaar, Ooij. Tijdens de Uitvaartdienst in de kerk van 

Ooij op maandag 22 januari hebben wij afscheid van hem genomen, 

waarna begrafenis op Landgoed Mookerheide. 
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Vertel het maar… (3) - Pater Willem Spann, 65 jaar priester 

 

TENUI NEC DIMITTAM – ik houd Hem vast en laat Hem niet meer los 
(de letters van deze drie Latijnse woorden vind je ook hieronder) 

Toen Pater Spann nog ‘n jungske was wist hij al dat hij priester wilde 

worden. Hij speelde graag “Misje” met een zelfgemaakte kelk van 

zilverpapier. En ook was hij een zeer toegewijde misdienaar; dát hebben 

zijn vijf jongere broertjes en zusjes geweten! Ook zij moesten volgens Wim 

dagelijks in alle vroegte naar de kerk. Nog doen verhalen de ronde hoe hij 

’s ochtends de dekens van hun bed trok: “opstaan, luilakken!” Steeds 

duidelijker zag Wim zijn doel voor ogen. Uiteindelijk heeft Pater van Vree 

hem over de laatste hindernissen heen geholpen, en als twaalfjarige verliet 

hij zijn ouderlijk huis te Millingen.  Iedereen thuis droeg sindsdien bij aan 

een “gezinsbrief”, die regelmatig naar het Klein-Seminarie gestuurd werd. 

Na twee jaar - Wim was toen 

veertien – kwam er een extra 

dikke brief van thuis: “Je hebt 

er een zusje bij gekregen!  

Even geduld nog: met Kerstmis 

mag je naar huis om kennis met 

haar te maken”. Wim studeerde 

vlijtig; hij bleek vooral een 

talenknobbel te hebben: Latijn, 

Grieks en zo. Catechismus en 

theologie, filosofie – wát niet al! 

Daar hadden ze thuis geen van 

allen “kaas van gegeten”.  

Dus telkens als hij op vakantie 

kwam, vielen ons weer wat 

bijzonderheden aan hem op. 

Het eerste wat hij ons bij wilde 

brengen was… met mes en 

vork eten! Dat is niet helemaal 

gelukt. 

 

Inmiddels was men onze Wim 

ook “Willem” gaan noemen 
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omdat zijn neef, ook een Wim Spann, bij dezelfde Congregatie hoorde en 

dat leverde vaak verwarring op. Zoals gevreesd, sloop er door de karige 

contactmomenten met thuis ook steeds meer “afstand” tussen het thuisfront 

en de priesterstudent. Maar ondanks dat beleefden wij Quality-Time als hij 

weer eventjes aan kwam waaien. Op een gegeven moment op zijn eigen 

bromfiets, van Tilburg naar Millingen vice versa! Iedereen, vooral moeder, 

hield z’n hart vast, maar voor zover wij weten heeft “Willempie” op zijn 

bromfiets nooit brokken gemaakt! Toen hij in 1959 Priester werd gewijd, 

droeg hij zijn eerste heilige Mis in zijn geboortedorp Millingen op. Dát was 

een feest: de intocht vanaf de “Lange Paol” compleet met erebogen, de 

fanfares, bruidsmeisjes, zang en muziek: Millingen op zijn best! 

 

Terug in Brabant begon voor Willem het kloosterleven, en na afronding van 

zijn studies ging hij doceren aan het Mill Hill College in Tilburg. In zijn vrije 

tijd onderzocht en beschreef hij veel bijzonderheden uit het zeer oude 

verleden van Millingen. Er werd een Heemkundevereniging opgericht, en 

nog nooit eerder was onze “Heerbroer” zo vaak in zijn geboortedorp te 

vinden - tuf-tuf op zijn brommertje. Altijd is Willem in zijn hart een rasechte 

Millingenaar gebleven, ook al werd hij op latere leeftijd pastoor in de 

Parochie van de Heilige Geest te Goirle. En ook al woont hij, inmiddels 90 

jaren jong, weer in Tilburg, toch werkt hij daar nog volop, en menig plan ligt 

klaar, in de hoop dat het ooit tot uitvoering mag komen… en dat in een 

Rusthuis! Millingen op haar beurt, zal ook “Pater Spann” niet gauw 

vergeten.  

 

Zijn 65-jarig Priesterjubileum wordt 

op zondag 21 april gevierd in de 

kerk van Millingen in de 

eucharistieviering van 10.30 uur. 

Op verzoek van de jubilaris die 

hoofdcelebrant zal zijn, zingt het 

Familiekoor. En hij hoopt dat de 

hele kerk mee zal zingen. Hij houdt 

van een zingende kerk. 

Aansluitend is er gelegenheid om 

de jubilaris te feliciteren onder het 

genot van koffie en wat erbij. 
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Colofon 

 

Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn  

Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl 
 

Pastoor en pastoraatsgroep  

Pastoor R. Franken, Schoolstraat 4, Millingen aan de Rijn, 06-46193591 / 

0481-431218, rudo.franken@gmail.com - bereikbaar voor pastorale zaken 

zoals gesprek, ziekenzalving, doopsel, tevens voorzitter parochiebestuur 

Contact pastoraatsgroep: m.g.b.oosterwijk@gmail.com 
 

Parochiebestuur info@mariatenhemelopnemingparochie.nl  

Vicevoorz: H. Sanders, Weverstr 59, Kekerdom, 06-23189628/ 0481-441031 

Secretaris: J B Boerwinkel, Hengemunde 35, Leuth, 06-20590827 

Penningmeester: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen 

Lid: J. Peters, Rijksstraatweg 93, Beek, 024-6842688 

Lid: E. Verstege, Dr. Kochlaan 42, Ooij, 06-13644545  
 

Contactpersoon uitvaart/koster 

Millingen: Thea Jeuriëns-Terwindt, 0481-431807 

Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167                    

Ooij: Leny Rikken, 024-6632271 (contactpersoon)  

David Brouwers, Weth. Verrietstraat 53, davidsbrouwers@gmail.com (koster) 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 (contactpersoon) 

Harrie van Baal, 06-30655653 (koster); Leuth: Paul Vink, 06-53182610 (koster) 
 

Misintenties €12,50 voor vermelding in de Rozet / op de website 3 weken 

van tevoren inleveren (Millingen: in brievenbus dagkapel kerk; Kekerdom: 

Wil Awater, 0481-432167; Ooij, Beek: Leny Rikken, 024-6632271; Beek: 

Harrie van Baal, Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653; Leuth: Paul Vink 

(koster Leuth), 06-53182610. T.n.v. Parochiebestuur NL82RABO0134400615 

o.v.v. misintentie met naam, plaats en datum 

 

Kerkbijdrage – gaarne storten t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. locatie 

Beek:  NL43RABO 0105 101206  Kekerdom: NL16RABO 0128 301473 

Ooij:  NL49RABO 0105 101583  Millingen:   NL36RABO 0134 402316 

Leuth:  NL51RABO 0128 301619  
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Kerkhofadministratie 

Millingen: B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, bart.lelie@kpnplanet.nl  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Jeanne Menting, 06-50454686 

Ooij: (tijdelijk) B. Lelie, CR Waiboerstraat 4, Millingen, 0481-433776  

Leuth: H. Hidding, Plezenburgsestraat 7, Leuth, harmenhidding@gmail.com 

 

Kerkhofreglement en tarieven  

Op de website vindt u het kerkhofreglement van de parochie en de tarieven. 

Een uitgeprinte versie is beschikbaar achter in de kerken van onze parochie. 

 

Kerkhofbeheer 

Millingen: Toon Janssen, Dennenstraat 1, Millingen, 06-42126114  

Kekerdom: W. Frieling, Weverstraat 73, Kekerdom, 0481-432941 

Beek: Ben Willems, 06-31154490; Hans van den Bosch, 06-24981776 

Ooij: Geert Verweij 024-6631504 

Leuth: H. Hidding, Plezenburgsestraat 7, Leuth, harmenhidding@gmail.com 

 

Ledenadministratie  

Meld u aan door het formulier (op onze website) in te vullen en bestel gratis 

het parochieblad, digitaal en/of op uw adres; wijzigingen graag doorgeven. 

Beek: j.peters11@upcmail.nl   Millingen: beabaartman@gmail.com;  

Kekerdom: berdie.gerritzen52@gmail.com; Ooij: emile.verstege@gmail.com 

Leuth: petra.seerden@gmail.com Geheel: petra.seerden@gmail.com 

 

Parochieblad 

Bent u niet ingeschreven en wenst u toch een parochieblad, mailt u dan naar 

Jurre Lohnstein uw mail- en/of huisadres: jjflohnstein@hotmail.com. 

Als u het parochieblad financieel wilt steunen, kan dat op NL82 RABO 0134 

400615 t.n.v. Parochie Maria ten Hemelopneming o.v.v. gift parochieblad. 

Redactie: Pastoraatsgroep (ad interim) 

Redactieadres: rudo.franken@gmail.com (ad interim) 

Volgende uitgave: medio april 2024  

Kopij en reacties parochieblad: vóór 26 maart 2024 

 

Kerktaxi 06-23304932 (voor een rit naar een viering in één van onze vijf 

dorpen; ook voor aanmelding als chauffeur voor dergelijke ritten) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiepaasspel 
 

 

 

zondag 24 maart 10.30 u. 

in de eucharistieviering  

met het Familiekoor 

in de kerk van Millingen 

 

Wil je meedoen? 

 

Kom dan naar de repetitie 

maandag 26 februari, 11 en 18 

maart van 15.15 uur tot 16.15 uur 

in de ontmoetingsruimte van de 

kerk in Millingen 

 

 

 

 

 

 

 

Vespers en heilige Mis 

in het kerkje van Kekerdom 

op zaterdag voor 1e zondag vd maand 

18.45 u. Vespers  

19.00 u. Heilige Mis 

Ook voor gezinnen met kinderen. 

Enkel de vespers bijwonen is 

natuurlijk mogelijk. Ook kunt u  

tijdens de vespers binnenkomen.  

 

2 maart – 6 april – 11 mei 

Vespers 

Bij het vallen van de avond 

zingen en bidden we samen 

hymnen en psalmen 

Fijn om tot rust te komen 


